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GENÇ 
OSMAN 


ŞAH-I CİHAN'A NASIL KIYDILAR? 


ROMAN 


SAMET AKGÜN 


Samet Akgün 


24 Eylül 1987 tarihinde Balıkesir'in Kepsut ilçesinde doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini burada, liseyi Balıkesir 100. Yıl Anadolu Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nde tamamladı. 2006 yılında kazandığı Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü'nü 2011 yılında bitirdi. Bir yıl süre ile Antalya'da Corendon Havayolları'nda uçak teknisyeni olarak görev yaptıktan sonra, 2012 yılında İzmir'de Sun Express Havayolları'nda çalışmaya başladı. Tarihi roman alanında okuma ve denemeler yapmaktadır. 


BAĞDAT KALESİ 


24 Aralık 1638 Cuma - Bağdat 


Ölüme böylesine koşması, yanındaki Salih Paşa'nın ve civardaki askerlerin bir an duraksamasına sebep olmuştu. Bağdat kalesi önünde öyle bir kişi vardı ki Genç Osman'ı görmesi, onun için bambaşka anlamlar ifade ediyordu. Bu kışı, Sultan 
4. Murad Han'dı ve Genç Osman'ı gördüğünde, hayatının baharında türlü eza ve cefaya muhatap olan abisini hatırladı. 


Bağdat Kalesi önünde Genç Osman, hücum eden Osmanlı askerleri arasında kaybolurken, çoktan şehadet şerbetini yudumlamıştı. 


Sultan Murad Han, kaleyi aldıktan sonra, şehidlerin cenaze namazlarının bir an önce kılınıp defnedilmesi emrini verdi. 
Osman'ın cenazesine bizzat kendisi teşrif etti. Murad Han musalla taşında yatan körpe bedeni izlerken göz yaşlarına hâkim olamadı. Tarihe, hiç unutulmayacak şu dizeler kazındı: 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Genç Osman dediğin bir küçük uşak 
Beline bağlamış ibrişim kuşak 
Askerin içinde biricik uşak 

Allah Allah deyip geçer Genç Osman! 
Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı 
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı 
Kelle koltuğunda üç gün savaştı 
Allah Allah deyip geçer Genç Osman! 


DÜNYA BİR HAYALDİR 


I 


Sultan Ahmed, daha saltanatının ilk yılında, gözdesi Mahfirüz Haseki Sultan'dan bir erkek evladının olmasından dolayı çok mutluydu. 


Bembeyaz tenli, güçlü bakışlı, çatık kaşlı bir erkek evlat... O anda Sultan Ahmed doğumdan haberdardı. Bebeği huzurunda görmek istedi. Bunu, içinde bastırdığı babalık duygusunu belli etmeden emretmek, aslında onun için oldukça Zor olmuştu. 


Lala Mehmed Paşa, bebeği getirmeleri için emir verdiğinde Sultan Ahmed, heyecanını gizlemekte zorlandı, belli belirsiz tebessüm etti. O sırada Derviş Mehmed Paşa huzura çıkmak için destur istedi. 


“Gel hele Mehmed Paşa, bugün iyı haberler alıyorum, nedir maruzatın?” dedi hünkâr. 


Paşa, elleri bağlı huzura çıktı ve tebessüm ederek, 


“Hünkârım, oğlunuzun pür ü pak yüzünü bir gören bir daha bakarmış. Ebelerden haber aldım, ay parçası gıbı yüzü Hz. Yusuf güzelliğine örnekmiş” dedi. 


Sultan Ahmed'in gözleri parlamıştı. “Benim oğlum” dedi ama dudakları kıpırdamadı. 


Kendisinden önce namı gelen evladını görmek, doyasıya koklamak istiyordu. İşte dışarıdan bir ses, ebe kucağında bir bohça ile destur istiyordu. İçeri huzura alındı. Odada sessizlik hâkimdi, herkes hünkârın tepkisini merak ederek göz ucuyla onu izliyordu. Puslu odada misk kokular eşliğinde sultan, oğlunu kucağına aldı. Hünkâr, bir süre oğluna baktıktan sonra kelâm etmeye başladı. Herkes dikkatle sultanın ne diyeceğini, nasıl tepki vereceğini göz ucuyla izliyordu. 


“Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla” diyerek gür sesiyle konuşmaya başladı sultan: 

“Ey oğul, yüzün gibi aydınlık çağlar yaşayasın, atalarına layık olasın. Sesin, cihanı titretsin, ilmin dünyaya nam salsın, 


kulluğun ancak ve ancak Allah Teâlâ” ya olsun.” 


Sultan Ahmed oğluna doğru eğildi, kısık fakat işitilecek içten bir ses ile seslendi: 


“Osman” 


Odadaki devlet erkânının gözlerinin içi parlamıştı. Ne güzel bir isimdi. Hünkâr, konuşmaya devam etti: 


“Hz. Osman (radıyallahu anh) gibi hayâ sahıbı olasın. O mübarek kı Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesel- 


lem), “4shabım arasında bana en çok benzeyen Osman 'dır hadis-i şerifine nail olmuştur. O mübarek ki Resül-i Ekrem'in iki kızıyla evlenip daha sonra, Kırk tane kızım olsa, onları da Osman 'a nikâhlardım 'iltıfatına nail olmuştur.” 


“Kurucumuz, atamız Ertuğrul oğlu Süleyman Şah torunu cennet mekân Osman Gazi'nin adını yaşatasın, sancağını indirmeyesin.” 


O sırada odadakı herkes Osman için dualar ediyordu. 
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1606 yılının haziran aylarında, Sultan Ahmed Han tahtın- 
da oturmuş suskun bakışlarla karşıya bakıyordu. Avusturya ile Zitvatorok Antlaşması yapılmış, batıda yapılan savaşlara ara verilmişti. Asker de bu bahaneyle dinlenecekti. Buna rağmen Topkapı Sarayı'na sıkıntılı bir hava hâkimdi. Bunun sebebi, Yavuz Sultan Selim döneminden bu yana hayatta olan Celâliler'in tekrardan ayaklanmış olması idi. Sultan Ahmed Han, bu isyan bastırılmadıkça Devlet-i Âl-i Osman'a huzur olmadığını iyi biliyordu. Kesin ve kararlı bir çözüm şart idi. Gerekirse ertesi gün sefere çıkmaya, sahip olduğu Anadolu topraklarını tekrar fethetmeye razıydı. Başını, Derviş Mehmed Paşa'ya çevirdi. Mehmed Paşa kendisine bakıldığını anlayınca doğruldu. 


“Ahval nedir Mehmed Paşa?” 


Derviş Mehmed Paşa iç çekti, konuşmak istemeyen tavrı biraz sonra kötü şeylerden bahsedeceğinin habercisiydi. 


“Hünkârım, Anadolu'da Celâli ayaklanması büyümüştür. 
Azgın köpek gibi her haneye saldırır olmuşlar, köyleri basıp kendilerine taraftar topluyorlar, kabul etmeyenleri diri diri yakıyorlar, kadın ve kızların namuslarına göz dikiyorlar, işlerine 


yarayacak çocukların zihinlerini karıştırıyorlar. Sonra da kendilerine asker yapmak ıçın dağa kaldırıp yetiştiriyorlar, tam bir Osmanlı hanedanlığı düşmanı yapıyorlar. Azlettiğimiz tımarlı sipahiler bu Celâliler'in kemik yapısını oluşturuyor. Bu kemik kadro her zaman faaliyette bulunuyor. Halk üzerinde baskıyı bu askerler yapıyor. Celâliler'in en büyük destekçileri ise işsız kalan sekbanlar, vergi ödemek istemeyen, bu yüzden çift bozan köylüler ve bazı yönetimden memnun olmayan beyler.” 


Mehmed Paşa konuşmasına devam ederken sert bir ses ile odanın ahengi bozuldu, hünkâr konuşmamış, gürlemişti sanki: 


“Yılanın başı kimdir paşa?” 
Derviş Mehmed Paşa, 


“Bu yılan öyle bir yılandır ki hünkârım, tek bir başı yoktur. Gayeleri Devlet-i Al-i Osman”ı bitirmek... Bu gayeyle bir olmuş çapulculardır bunlar. Şu üç isim, isyanda çok etkilidir: Tavıl Ahmed, Canbolatoğlu ve Kalenderoğlu.” 


Bu arada odada sinirden yüzü kızaran, konuşulanları dinledikçe yumruğunu sıkan biri vardı, söz istedi. 


“Buyur Murad Paşa, kelâm etme sırası senindir” dedi hünkâr. 


Yetmiş altı yaşına basmış, sakallarını kefere kanlarıyla yıkamış, seferlerde, at tepesinde ağartmış bu yaşlı ama kallâvi bir gücü olan ihtiyar sözü söylemeye başladığında, tüm paşalar pür dikkat onu dinlerlerdi. Paşaya herkesin saygısı vardı. 
Çünkü Murad Paşa sesiyle insan yüreğine cesaret getirir, gür sesiyle yürekleri titretirdi. 


“Hünkârım, siz ki cihan padişahı, İslâm bayrağını taşıyan halıfe, ümmetin ümidisiniz. Allah izin verir ise şu âlemi size 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diz çökertiriz. Eşkıya uzakta eşkıyadır, yakında kuzuya dönerler. Birbirinden cesaret alıp masum halka saldırmak, ancak korkaklıktır. Bu itleri zamanında ordudan atmakta haklıymışız.” 


Sinirinden zor soluk alan Murad Paşa bu bir iki nefesini de kelâm etmek için kullanıyordu. Sultan Ahmed bu üstada çok değer verir, tecrübesinden her zaman faydalanırdı. 
Murad Paşa da hünkârını hiç yanıltmamış, güvenini çoktan kazanmıştı. Murad Paşa'nın öngörüleri sayesinde, hünkârın olaylara bakış açısı büyürdü, ona göre önlemlerini alırdı. Murad Paşa'yı dinleyen hünkâr, onun sakinleşmesi ve biraz da dinlenmesi için tekrar konuşmaya başladı: 


“Anadolu'dan aldığım haberler beni çok şaşırtır. Halktan bazıları bu soysuzlara destek vermekle kalmayıp, bu bir davadır deyip sahiplenirmiş. Eşine dostuna baskı yapıp onları da zorlarmış. Vergi ödemeyi çoktan bırakmışlar.” 


Ses tonu gitgide yükseliyordu hünkârın. 


“Atadığım valileri köy meydanında asıp, başını keserek sopaya taktıktan sonra köyde ibret için dolaştırır, bakın, Osmanlılar'ın sonu budur, padişahın sonu budur, yarın sizi o zalimlerden biz koruyacağız, derlermiş. Ben o köyü imdi yaksam hakkım mıdır, yoksa günahım mıdır? Ha paşalar...” 


Öfkelenmişti artık sultan, paşalardan cevap bekliyordu. 
Sözü yine Murad Paşa istedi: 


“Beli padişahım! Ananızın ak sütü gibi helâldir hem de. 
Bu Celâli soysuzları dedeniz cennet mekân Yavuz Selim Han zamanından beri Âl-i Osman'a isyancı olmuş, kendilerine göre nizam belirler olmuşlardır. Derhal karar alınıp bu soysuz çetelere akınlar düzenlenmeli, kökleri kurutulmalıdır. Bu eşkıyalar toplayabildikleri kadar adam toplayıp kendilerince ordu kurmuşlar diye haber alırım.” 


Ordu kelimesini duyunca Sultan Ahmed Han meraklı bakışlara büründü. Nasıl olur da eşkıyadan bir ordu kurulurdu. 
Halk nasıl olur da İslâm halifesine karşı dururdu. Meraklı ve bir o kadar da sinirli hünkâr, ihtiyar adamın sözünü kesti. 


“Sayıları belli midir paşa?” 
Sözü Mehmed Paşa devraldı: 


“30.000 kışı Canbolatoğlu komutasında, Tavil Ahmed ve Meymün komutasında 10.000 kişi, Kalenderoğlu komutasında ise 33.000 kişidirler devletlüm. Halkla karışık olarak savaşmamış ama eğitimli toplam yaklaşık 73.000 kişilik bir eşkiya ordusu.” 


Başını eğdi Mehmed Paşa. 


Sarayın en güzel odası olan bu oda, puslu ağır havasıyla soğuk rüzgârlar esen bir sokak çadırı halini almıştı. Paşalar, hünkârın konuşmasını bekliyordu. Bu derin sessizliği dışarıdan gelen bir ulağın destur istemesi bozdu. Ulak huzura buyur edildi. Veziriâzam Mehmed Paşa ulağın önüne geçti: 


“Kimsin, nesin, nerelisin, ne istersin?” 


Bu adamın huzura bu kadar kolay çıkması şaşkınlığı ile vezir, sorularını ardı ardınca sordu. Giyimiyle sıradan biri olduğu belli olan bu adam da huzura bu kadar kolay geleceğini ummuyordu. Padışahını dünya gözüyle görünce bir süre gözü takıldı. Aslında gözü takılan başka bir durum da odadaki eşyaların güzelliği idi. Çünkü hepsi birer sanat eseriydi. Türlü mıllet ve ülkelerden gelmiş hediyelerle doluydu bu oda, Hayatında böyle bir oda görmediği belli idi. Gözlerin üzerinde olduğunu görünce derhal silkindi ve sözlerine başladı: 


“Adım Hılmı'dır. Köylü kulunuzum. Bozkır'ın Hacılar köyünde çoban idim. Celâli soysuzları köyümüzü bastı. Bize, 


ya kendilerine katılmamızı ya da malımızı mülkümüzü alıp göç etmemizi, yoksa iki gün içinde başkaldıranları köy meydanında asacaklarını söylediler. Daha önce de gelmişlerdi, üç beş çapulcu diye aldırış etmedik. Kimi zaman birkaç ekmek, bulgur, et verir taşkınlık etmelerini kendimizce önlemeye çalışırdık. Bazı zaman da onları tepeler, gönderirdik. Fakat hiç bu kadar güçlü gelmemişlerdi. Biz Âl-i Osman'ın sağlığına duacıyız, şimdi bu soysuzlara boyun eğmemek için İstanbul'a kadar geldik. Ama gördük ki bizim gibi insanlar da az değildir. Sizden ne yeni bir yurt isterim, ne aş... Sizden sadece köyümü geri isterim.” 


Adamın konuşmaları sanki hançer darbesiydi, sözcükler tüm paşalar ve hünkâra bir bir saplanıyordu. Bu makama nasıl çıkabildiğini sorgulamaya vakit bile kalmamıştı. Hünkâr, adamı çok iyi anlamıştı. Bu durumdan mahcup olmuşçasına, 


ancak padişahlığın ağırlığını da muhafaza ederek cevap verdi: 


“En kısa zamanda köyüne döneceksin. Buradaki ihtiyaçların karşılanacak. Sen ve senin gibi göç eden, nâmerde karşı duran mert halkım memnun edilecek” 


Bu sırada veziri Mehmed Paşa'ya döndü. 

“Ferman padişahımındır!” dedi Mehmed Paşa. 

Adam şükranlarını sunarak huzurdan ayrıldı. Hünkâr: 

“Sayılarını öğrenesin Mehmed Paşa ve bana bildiresin.” 

“Emrin olur sultanım.” 

Odanın havası sinir harbinden bir anda matem havasına dönmüştü. Sultan Ahmed kısaca düşündü. Celâliler bitmeli idi. Halk rahat bir nefes almalıydı. Batıda kefereyle savaşırken, kendi bünyesinde azan bu soysuzların bu kadar ciddi bir 


tehdit olacağını kestirememiştı. Murad Paşa bu isyancıların, yakında şehre inip savaşabileceklerini tahmin etmiş, sultanı 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bu konuda daima uyarmıştı. Ahmed Han Paşa için, ne büyük bir devlet adamı, ne büyük bir komutan, diye düşündü. 


“Murad Paşa!” 
“Buyurun sultanım” dedi ihtiyar adam gür sesiyle. 


“Komuta sendedir, Celâliler bitirile, yakalanılan komutanlar ibret-ı âlem için meydanlarda asıla, masuma acımayanlara biz de acımayacağız. Askerleri hazırlayasın, yeniçeri ağasıyla detaylı konuşasın, tek bir isyankâr Celâli Anadolu'da yaşamayacak. İhanetin bedelini ağır ödeyecekler. Bir hafta içinde sefer hazırlıkları tamamlanıp yola çıkılsın.” 


Sultan Ahmed konuştukça Murad Paşa dişlerini sıkıyor, ilerlemiş yaşına rağmen tez canlılığını zor tutuyordu. 


“Ferman padışahımındır!” sözünü haykırarak söyledi Murad Paşa. 


Şimdi, ata bin, Celâli kovala, deseler hemen koşar giderdi bu ihtiyar. Fakat düşman artık dağdaki eşkıya değil şehirdeki düzenli ordu olmuştu. 


Bu bir haftada Murad Paşa kişisel hazırlıklarını yapmış, her hafta olduğu gibi Kur'ân-ı Kerim'i hatmetmişti. Sultandan tam yetki alan Murad Paşa Anadolu üzerinde derin planlar yapmakta idi. Bu kadar geniş topraklarda kimin isyancı kimin masum ve kandırılmış olduğuna karar vermenin, ateşten gömleği giymek olduğunu biliyordu. 


Sadece savaşmak, bu savaşı kazanmaya yetmeyecekti. 
60.000 tımarlı sipahi, 20.000 yeniçerinin hazır olması emrini verdi. Sefere çıkmadan son üç gün önce odasından hiç çıkmadı. 


Bu arada İstanbul'a göç edenlerin sayısı bir hayli artmıştı. Valilerden gelen haberlere göre köylerde insan kalmamış, 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eşkıya güruhu kendilerine katılmak istemeyen herkesi göçe zorlamışlardı. Dolayısıyla üretim ve tarım durmuş, üretemeyen halk vergi de ödeyemeyecek hale gelmişti. Halk arasında bu olaya “büyük kaçgunluk” denir olmuştu. Celâliler'in üst yönetimdeki kişileri eski valiler, paşalar, beyler olduğundan Devlet-i Aliyye”yi nereden vuracaklarını iyi biliyorlardı. 


Sefere çıkılacağı gün sabah namazından sonra Murad Paşa yüzünü göstermişti. Elinde fermanlar, haritalar ve bir sürü evrak vardı. Miğferini giymiş, savaşa gitmeye hazır görünüyordu. Askerin biri hemen yanına yanaşıp elindekileri aldı ve kendi atının semerinin cebine koydu. Bu arada Sultan Ahmed Han uğurlamak için askerlerin yanına gelmişti. Her gördüğü askerin gözlerinin ta içine baktı. Askerler ve Murad Paşa ile vedalaştıktan sonra, askerlerin ezberlerine alıp zaman zaman söyleyip 


cesaretlerini arttıracakları şu dizeleri kâğıda döktü: 


Ey uranlar kılıcı heybet ile küffâra, 

Cân u dilden sizi ısmarlamışam Settâr 'a, Hazret-i Hak Tan umaram ki kral-ı bed-hâl, 
Vire hep şehr ü hisârını gelip yalvara, 
Ahmedâ hayr duâ ile guzâta her dem, 


Diler isen ki muin ola Hudâ anlara. 


Puslu bir İstanbul sabahı idi. Yetmiş altı yaşındaki ihtiyar, on yedi yaşındaki bir genç gibi atına bir hamlede atladı. 
Beyaz yağız bir attı. Küheylan sahibini bilir gibi, hemen şahlandı. Murad Paşa dizginleri eline aldı. Askerler tüm hazırlıkları yapmış, paşalarının emrini bekliyordu. Paşa konuşmaya başlayınca askerler arasındaki uğultu kesildi. Tüm kulaklar paşanın söyleyeceklerini daha iyi dinleyebilmek için pürdikkat kesilmişti: 
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“Erlerim, yığıtlerim, aslanlarım! Bugün burada canımıza kastetmiş olan Celâli soysuzlarının isyanlarını bastırmak içın varız. Bu savaşta karşınızda kefere olmayacak. Tanıdığınız, akrabanız, belki kardeşiniz olacak. Aman aslanlarım, eliniz titremesin, gözünüz ürkmesin, yüreğiniz yanmasın! Biz devlet bekâsı için yaşarız, yaşatırız. Yüce Allah'ın rızası için, ümmet-i Muhammed'i korumak için, ehl-i imanı başsız bırakmamak için cenk ederiz. Ne demişti Şeyh Edebâli, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!” 


Gür sesi ile atıyla ileri geri giderek haykırıyordu. Her cümlesi askeri coşturuyordu. Kılıcını kınından çıkardı, semaya doğru kaldırdı. Sabah güneşi kılıcına vurdu. Atını şahlandırdı. Meydandaki tüm askerler de kılıçlarını çekmişlerdi. 
Murad Paşa yürekleri titreten sesiyle haykırdı: 


“Gazâmız mübarek olsun! Allahückber!” 
Asker de hep bir ağızdan coşku ve hırs ile haykırdı: “Allahüekber!” 


Murad Paşa askerler arasından elçi seçti ve Kalenderoğlu'na bir ferman gönderdi. Bu ferman ile Ankara sancakbeylığini Kalenderoğlu'na vermişti. Ayrıca bu fermanda, af dileyen âsılerin affedilip Ankara sancakbeyliğine katılabileceği bildiriliyordu. Şimdilik istediğini alan Kalenderoğlu elbette bununla yetinmeyecekti, bunu en iyi bilen tabii ki yine Murad Paşa idi. 
Fakat bu hareket Murad Paşa'nın İstanbul ile olan bağlantısı- nın hiç kopmamasını sağlayacaktı. Başkaldırmanın ganımetini almış gibi görünen Kalenderoğlu'nun ise artık kendine güveni gelmişti. Onun için bu sancakbeyliği bu şartlar altında güzeldi, lâkin zamanla tekrar başkaldırmanın planlarını yapacaktı. 


Ordusuyla beraber böylece Konya ovasına kadar hiç mukavemet görmeden ilerlediler. Konya'da bir gece dinlenmeyi 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planlamış, ayrıca bu yöredeki Celâliler'in temizlenmesi gerektiğini düşünmüştü Murad Paşa. Nitekim tımarlı sipahiler ile yeniçerilerin nöbetçileri hariç diğer askerler uyuduktan sonra gece yarısı Murad Paşa komutasında 5000 asker o yöredeki isyankâr Celâliler'i kesip sabah ezanı okununcaya kadar konakladıkları yere dönmüşlerdi. Murad Paşa Ceiâliler'in çoğunu kesip açtırdığı kuyulara gömdürmüştü. İlim sahibi, merhameti ile nam salan bu ihtiyar adam, düşman söz konusu olduğunda acımasız bir cellâda dönüşebiliyordu. 


Sabah ezanı okunduğunda, Murad Paşa ımamlığında namazlarını kıldılar. Azıklarını yedikten sonra yola koyuldular, Atlar dinlenmiş, askerler iyi bir uyku çekmişti. Hedefleri daha önce Murad Paşa'nın bildirdiği Oruç ovasıydı. Tımarlı sipahilere burada bir cenk olacağı bildirildi. Fakat yol boyunca sürekli dikkatli olmak zorundaydılar. Çünkü köyler boşaltılmış, evler yakılmış, atlar öldürülmüştü. Anadolu'da yaşayan hiç kimse kalmamıştı sanki. Bu sessizlik, cesur Osmanlı askerinde bile korkuya sebep oluyordu. Karşılarındaki düşman nâmerd olunca nerede olacağı bilinmez, karşılarına çıkmaya cesareti olmaz fakat askeri her türlü tehdit altında bırakırdı. 
Bir de kulaktan kulağa gelen fısıldaşmalar, dedikodular, askerın cesaretinin kırılmasının en önemli sebebiydi. Bu dedikodulardan en konuşulanı ise e/-İzif isimli kitaptı. Rivayet odur kı Celâliler ölülerini bu kıtabı kullanarak canlandırır, sonra da onlardan yenilmez ordular kurarlarmış. Murad Paşa'nın bu dedikodulardan haberi yoktu. Olsaydı, bu hikâyelerden etkilendikleri için askerleri ceza olarak aç susuz bile bırakabılırdı. 


Bir hafta kadar süren dikkatli yolculuktan sonra Oruç ovasına vardılar. Yolculuk sırasında ufak tefek pusular sayılmazsa düşündüklerinden çok daha rahat bir şekilde ova- ya ulaştılar. Canbolatoğlu 30.000 asker ile ordusunu kurmuş, 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Murad Paşa'yı bekliyordu. Murad Paşa komuta zincirindeki kendinden sonra gelen komutanı çağırdı. 


“Evlat, söyle, Yeniçeri Ocağı'ndakiler geride dursun. Tımarlı sipahiler savaş nizamına geçsinler. Bugün Hakk'ın bize güldüğü gündür. Celâliler'in öleceği gündür.” 


“Emredersiniz paşam!” 


Paşanın dediği düzene geçildi. Bu arada Canbolatoğlu askerlerinden bir elçi gönderdi. Murad Paşa'ya çok yaklaştırlmadan konuşmasına izin verildi. Beyaz tenli fakat zayıf bir adamdı gelen. Sesten ve ortamın havasından ürken adamın atı, kafasını bir sağa bir sola çeviriyordu. Miğferini çıkarma- dan ve atından inmeden konuşmaya başladı elçi: 


“Paşa, Osmanlı'nın sonu gelmiştir. Şu karşıdaki kalabalığı görüyorsun. Artık şah da yok padişah da! İnat etme ihtiyar, gel, katıl bize.” 


Murad Paşa, adama doğru yürüdü. İri cüssesi, Osmanlı motifleriyle işlenmiş miğferi ile çok korkutucu görünüyordu. Tek bir hamlede adamın atının boynundan tutarak atı yere devirdi. 


Canbolatoğlu tarafından bakan Celâliler kendilerine doğru bir atın geldiğini gördüler. At yaklaştıkça gönderdikleri elçi askerin başsız bedenini ve atın heybesinden akan kanı görebiliyorlardı. Celâliler odaklanmış gelen ata bakadursun, karşı taraftan kösler vurulmaya başlandı. 


Murad Paşa, akıncılarla birlikte düşmana hücum etmeye başlamıştı. Karşısında yedi düveli dize getirmiş Osmanlı askerini hücum ederken gören Celâliler neye uğradıklarını şaşırmışlardı. O anda Celâliler'in komutanı, askerlerini toparlamak için sürekli bağırıyordu. Celâliler'in askerleri kendilerini kısa bir zamanda toparladı. Hücum eden tımarlı sipahilere karşı hücum etmeye koyuldular. 
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Oruç ovasında, bu geniş arazide sekiz saat süren cehennem havasındaki cenkten sonra Celâliler 26.000 asker kaybetmiş, kalanlardan bir kısmı esir edilmiş, bir kısmı da dağa kaçmayı becerebilmişti. Komutanları Canbolatoğlu ise esir alınanlar arasındaydı. 


Ertesi gün askerler, savaş alanında cenk edip şahadet şerbetini içmiş askerleri gömerken, Canbolatoğlu da Murad Paşa'nın çadırına yaka paça getirilmişti. Murad Paşa desturu verdiğinde askerler, Canbolatoğlu "nun kollarını kıracakmış gibi sıkarak içeriye aldılar. Cenkten yorulmuş, yenilginin etkisiyle bitap düşmüş bu Celâli komutanı kafası öne eğik iki büklüm, Murad Paşa'nın konuşmasını bekliyordu. Murad Paşa sesinde bir gram yorulma olmadan kelâm etmeye başladı: 


“Sen Canbolatoğlu , isyan ettin, Devlet-i Al-i Osman'ı yıkmakla tehdit ettin. Şimdi pek aciz bir vaziyettesin. Hünkârına biat etmek yerine nizamı kendin belirlemeye çalıştın.” 


Ayağa kalktı Murad Paşa. 


“İslâm halifesine göz diktin, Peygamber Efendimiz'in ümmetinin sancağını taşıyan komutanın canına kastettin. Sen 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kimsin bre zındık 


Sesi iyiden iyiye yükselmişti. Paşanın gür sesi, aslan kükremesi gibi âdeta çadırın bezini sallıyordu. Başını yerden kaldıramayan Canbolatoğlu , paşanın sesinin etkisiyle omzunu kaldırıp indiriyor, kulaklarının çınladığını hissediyordu. 
Sesi kısık, başı önde, konuşmaya başladı, 


“Biz zamanında hizmetimizi yaptık. Şimdi affolunursak, tekrar hizmet etmeye hazırız” dedi Canbolatoğlu . 


“Bunun kararını hünkârımız verecek. Yarın sabahtan yola çıkacaksın. İstanbul?da hünkâr seninle görüşmek ister.” 
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Boynu bükük Canbolatoğlu kafasını belli belirsiz salladı. 
Murad Paşa dışarı çıkarılması için emir verdi. 


Murad Paşa bu savaştan sonra durmadı. Ertesi sabah kendisinin de başında bulunduğu bir grup tımarlı sipahi ile keşfe çıktı. Civarda ne kadar yuvalanan isyankâr var ise hepsını köşe bucak tesbit etti. Askerlerin planlamasını yapârak onları dört bir köşeye dağıttı. Murad Paşa'nın öldürdüğü isyankârları kuyuya atması, hatta bazılarını öldürmeden kuyuya atıp orda ölüme terketmesi, ona “kuyucu” denmesine sebep olmuştu. 


Murad Paşa, ilerlemiş yaşına rağmen atından kolay kolay inmiyor, civardaki eşkıyaları tepeliyordu. Bir gün Murad Paşa'yı iri cüssesiyle atının üzerinde, gözleri yarı açık bir vaziyette gören solak askeri, paşanın rahatı için sıcak su hazırlatmıştı. Murad Paşa'ya usulca sokulduklarında ayaklarından tutup yavaşça indirmek istediler fakat yapamadılar. Çünkü Murad Paşa atın karnından geçen bir halat ile iki ayağını birbirine bağlatmıştı. O sırada Murad Paşa tamamen uyandı ve hiç yorulmamış gibi atının yelelerine asılarak tekrardan eşkıya tepelemeye yola çıktı. Paşanın bu iştahı askerde ınanılmaz bir etki yapıyor, bu şekilde cesaretleri gitgide artıyordu. 


Asayiş sağlanmış, bölgede neredeyse en ufak bir tehdit kalmamıştı. Ulaklardan sürekli haber alan Kuyucu Murad Paşa, Kalenderoğlu'nun rahat durmadığı haberlerini alıyordu. 
Bunun planını daha önceden yapmıştı ve Kalenderoğlu'ndan böyle bir isyanı zaten bekliyordu. Kalenderoğlu'na Ankara sancakbeyliği yetmemiş, toprak genişletip kendi nizamını kendisi kurmaya çalışmıştı. Bu arada Murad Paşa ordusunu geri toplayıp savaş hazırlıklarına çoktan başlamıştı. Gönderdiği ulaktan Kalenderoğlu'nun Bursa sancakbeyliğini aldığını duyunca, derhal ordusuyla beraber yola koyuldu. Kalenderoğlu ise ancak bu hareketten bir gün sonra Murad Paşa'nın yola 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çıktığını duyabilmişti. İvedi hareketle Konya ovasına doğru geri çekilmeye çalıştı. Murad Paşa ise Kalenderoğlu'nun birlikleriyle Maraş'ta karşılaştı. Bölgeye daha önce varan Murad Paşa burada birtakım hazırlıklar yapmıştı. Celâliler, yöreyi iyi bildiklerinden üstün oldukları kanısına kapıldılar lâkin Murad Paşa her şeyi düşünmüştü. Savaşın en kızıştığı anda ise yerden çıkan yeniçeri askerleri Celâliler üzerinde önce şaşkınlık, sonra korkuya sebep oldu. Neredeyse yarısı daha önce cenk görmemiş Celâli askerleri, ölmüş askerlerin canlandığını sanıp, kendi hurafelerine kendileri inandılar. Bu batıl inançları da onların sonu olmuş, kaçabilen birkaç grup hariç hepsi kılıçtan geçirilmişti. Murad Paşa'nın askeri zekâsı sayesinde daha önce savaş alanına gelinip burada kuyular açılmış ve içlerine yeniçeri askerleri yerleştirilmişti. Askerler, kendi aralarında “Ece, Kuyucu Murad Paşa bu, kim olursa olsun kuyuya gömer, dost düşman farketmez” gibi espriler yapıp gülüşür olmuşlardı. 


Murad Paşa kaçanların peşine de bir grup asker göndererek tekrar bu alevin canlanmaması için çok çaba sarf etmişti. 
Bu bölgede çok fazla beklemeden tekrar harekete geçen Murad Paşa'nın hedefi, yılanın başlarından biri olan Kalenderoğlu'nu yakalayıp Sultan Ahmed Han'a sunmaktı. Nitekim ilerlemeden sonra küçük eşkıya gruplarının saldırıları haricinde Anadolu'da nizam, büyük ölçüde sağlanmış gözüküyordu. 


Kalenderoğlu'nun Bayburt'ta olduğunu öğrenen Murad Paşa, kendisinin seçtiği bir bölüğü oraya gönderdi. Oradaki sönük isyanı bastırmaya yetmişti bu hareket. Kalenderoğlu ise ivedi olarak kaçmış, İran'da bir bölgeye yerleştiği duyulmuştu. 


Kuyucu Murad Paşa ise ilerlemesine devam etti. Sonraki hedefi olan Tavıl Ahmed kardeşi Meymün'u tepelemek için Sivas'a geldi. Burada yerleşik hareket gösteren Murad Paşa, çadırlarını kurdurttu. Meymün'un, Kalenderoğlu ve Canbo- 


21 


latoğlu 'nun başına gelenleri duyduktan sonra Erzurum'a göç ettiği haberleri alınıyordu. Yaklaşık olarak 6000 kişilik kuvveti olan Meymün'un amacı, Kalenderoğlu gibi İran'a sığınmaktı. Murad Paşa seçtiği 15.000 askeriyle derhal yola koyuldu. Yola çıkarken ne askerler ne de paşa hiç erzak almamıştı. Çünkü paşaya göre ne kadar hızlı olurlarsa o kadar etkili olacaklardı. Nitekim Meymün, Murad Paşa ve ordusunun bu kadar kısa zamanda gelebileceklerini beklemediği içın göç nizamında ağır ağır ilerliyordu. Murad Paşa ve birlikleri, yaptıkları baskın ile 6000 eşkıyadan kaçabilen pek azı hariç çoğunu kılıçtan geçirdiler. Meymün'u ise bir tımarlı sipahi kafasını keserek cenk alanında öldürmüştü. 


Murad Paşa bu baskının ardından asayışı sağlamış olarak Sivas'a geri döndü. Burada birtakım önlemler aldıktan sonra bir gün boyunca çadırından hiç çıkmadı. Bu süre içerisinde Kur'ân-ı Kerim'i hatmetmiş ve zamanını, Allah'a hamdü senâlar ederek, af dileyerek geçirmişti. 


Son bir değerlendirme yaparak, tamamen asayiş sağladıktan sonra İstanbul'a gitmek için yola koyuldu. Yoldan geçerken Anadolu'da insanların tekrar hanelerine yerleşmeye çalıştıklarını gördü. Bazı köylüler, yakılan evlerini tekrar yapıyor, bazısı kırılan sapanını çakıyordu. Halk minnet duygusunu belli etmek için askere erzak ve su veriyordu. 


18 Aralık 1608 günü, Kuyucu Murad Paşa ordusuyla ıhtişamlı bir şekilde İstanbul'a girdi. Askerin girişi tellâllar ile halka önceden duyuruldu. Halk, bu haberi duyunca birtakım hazırlıklar yaptı, şehr-i İstanbul itinayla süslendi. Hafızlar hazır edildi. Bu muhteşem görüntüyü bir de galibiyet simgesi olarak mağlup Celâli zorbaların isimleri yazılı siyah 400 bayrak süslüyordu. Bu manzarayı gören İstanbul ahalisi bu büyük isyanı bastıran Kuyucu Murad Paşa'ya dualar ediyordu. 
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Topkapı Sarayı'nın önüne gelindi. Kuyucu Murad Paşa komutasındaki askerler, sarayın dış kapısından girdiler. Bayrakları gören sadrazamlar ve hünkâr, Murad Paşa'yı sarayın girişinde karşıladı. Murad Paşa, hünkârı görünce hemen yanaşıp etek öptü. Sonra askerlere döndü ve o gür sesiyle haykırdı: 


“Padişahım çok yaşa!” 


Asker ve saray ahalısı hep bir ağızdan bağırmaya başladı. 
Daha sonra saraydan gelen seslerle İstanbul halkı da haykırmaya başladı: 


Kok 


“Padişahım çok yaşa 


Bu galibiyet sonrası Sultan Ahmed Han'ın emriyle mevlitler okutuldu, fakir fukaraya yardım edildi. 


IH 


1609 baharıydı. Sultan Ahmed'in saltanatı halkını memnun etmekteydi. Fakat “Ekberiyet Kanunu” ile kardeş katlinı kaldırması halkı ikiye bölmüştü. Çünkü sultanın kardeşi Şehzade Mustafa, onu tanıyanlarca soru işaretleriyle doluydu. 
Kulaktan kulağa yayılan dedikodular başı alınamayacak bir hal almıştı. Sarayın bahçesinde anlamsızca koştuğunu, atlarla konuşup insanla tartışır gibi tartıştığını görenler olmuştu. Halk, bu olanları işittikçe Şehzade Mustafa'ya lakaplar takmıştı bile. Bunlardan en bilineni, tahmin edileceği üzere “deli” idi. Şehzade Mustafa, Sultan 1. Ahmed’ in ölmesi durumunda tahtın ilk vârisi konumundaydı. 


Sultan Ahmed'in heybetli olması, net ve doğru kararları oldukça hızlı alabilmesi, halkını mutlu etmeyi bilen örnek bir hükümdar olması, Al-i Osmanı”ı mutlu ediyordu. Fakat Şehzade Mustafa'yı düşününce geleceğe karamsar bir gözle bakmaktan kendilerini alamıyorlardı. Oysaki dünya, Mustafa'nın gönlünde değil gözündeydi. O ki abisi Sultan Ahmed Han'ın saltanatını sarsarım diye on dört sene odasından çıkmayacak kadar ince fikirli bir zattı. Odasında bol bol Kur'ân-ı Kerim okur, zamanın çoğunu böyle geçirirdi. Odası onun cennetiydi. 
Her zaman, “Bir vücutta iki baş olmaz, bir koltuk iki karpuz taşımaz, kardeş ağabeyine kızmaz” derdi. 


Zamanının çoğunu sarayda geçiren Şehzade Mustafa'nın farklı alışkanlıkları vardı. Bunlardan biri de bahçedeki içinde balıklar olan havuza para atmasıydı. Günün birinde Lala Mehmed Paşa, Şehzade Mustafa'yı yine havuz başında gördü. Yanına yanaşarak, 


“SŞehzadem, ne edersiniz?” diye sordu büyük bir şaşkınlıkla. 


“Mehmed Paşa, görüyor musun nasıl da ihtiyaçları var” dedi Şehzade Mustafa gözleri donuk bir şekilde havuza bakarak. 


“Şehzadem, onlar balık, ne atsanız yem sanırlar, ondan dolayı saldırırlar” dedi Lala Mehmed Paşa. 


Sehzade Mustafa sessiz bir şekilde bakmaya devam etti. 
Mehmed Paşa oradan ayrıldı. İnanmak istemiyordu tahtın şu anki tek vârisinin böyle anlamsız hareketler yapıyor olmasına. Oysaki Lala Mehmed Paşa ancak uzun bir zaman sonra şehzadeyi anlayabilecekti. 


Bir gün Mehmed Paşa, o havuzdaki paraların azaldığını farketti. Gizliden havuzu gözetlemeye başladı. Gözetlediği günlerden birinde adamın biri yavaşça havuza yanaştı. Kıyafetlerinden paraya ihtiyacı olduğu belliydi. Yine de utangaç harcketlerle elini suya daldırıp paralardan sadece bir tanesini 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aldıktan sonra hızlıca uzaklaştı. Mehmed Paşa an be an izledi bu durumu. Adamın, paranın hepsini alabilecekken sadece birini almasından, kanaatkâr, gerçek bir ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılıyordu. O an Şehzade Mustafa'yı anladı. “Ne ince bir davranış” dedi Mehmed Paşa. Balık değildi ihtiyacı olan. “Ne el bilir, ne nefis bilir. En doğrusunu Allah bilir” diye söylendi kendi kendine hafifçe. 
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Hünkâr, bir gün huzuruna Halıl Paşa'yı çağırttı. Halıl Paşa'ya, İstanbul'da büyük bir cami yapılmasını istediğini söyledi. “Halil Paşam, bu büyük cami için büyük sanat isterim, dolayısıyla büyük sanatçı lazımdır” dedi buyurgan bir sesle. 
“Ferman padışahımındır?” dedi Halil Paşa. Hünkârın huzurundan ayrıldı. Mimar Sinan sağ olaydı keşke, diye düşündü Halil Paşa. Mimarbaşı bu görevi hakkıyla yerine getiremezse kellesi giderdi. Böyle kuşkulu olmasının sebebi, mimarbaşı- nın yeni değişmiş olmasıydı. Böyle büyük bir sanatı yapması için ona ne kadar güvenebilirdi, bilmiyordu. 


Sedefkâr Mehmed Ağa, kırk yedi yaşında, hoşgörü sahibi, çevresinden saygı ve sevgi gören bir zat idi. Ustası Mımar Sinan'ın duasını almış, çok şehir görmüş, doğunun bütün sanatlarını incelemişti. Mimar Sinan'ın ölümünün ardından Mimar Davud Ağa'dan, sonra da Dalgıç Ahmed Ağa'dan bu işin ilmini öğrenmiş ve 1608 yılında mimarbaşı olmuştu. Sedefkâr Mehmed Ağa'nın sedef ilmini öğrenmesi, onu işçilik ve ayrıntıda ustalaştırmıştı. 


Osmanlı'da sedef ağacıyla uğraşanlar “Sedefçi” adıyla anılırdı. Fakat bu sanatı icra edene “sedefkâr” denirdi. Sedefçı marangoz, sedefkârsa sanatçıydı. Sedefkâr Mehmed Ağa, 


gerçekten sanatında mahir biriydi. 
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Halil Paşa, Sedefkâr Mehmed Ağa'ya önyargılı bakması- na rağmen, yaşı ilerlemişlerden kime danıştıysa bu görevi layıkıyla yapabileceği yönünde yorumlar aldı. Sedefkâr Ağa'ya durumu iletince o da bu görevin ağırlığını hissetmiş olacak ki “başımla beraber” diyerek görevi üstlendi. 


Hünkâr temel atma törenine halkı da davet etti. Tüm devlet erkânı o gün hazır kıta oradaydı. Kurbanlar kesildi, fakir fukara sevindirildi, hayırlar yapıldı. Esnaf dükkânlarını süsledi. İstanbul” da bayram vardı sanki. 


Sultan Ahmed ilk kazmayı vurmak için araziye geldi. 
Halk padişahlarını görür görmez haykırmaya başladı: 


“Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa.” 


Hünkâr ahaliyi selâmladı, atından indi. Sanki yapılıp bitürilmiş olan devasa bir esere bakar gibi boş araziye şöyle bir baktı ve elini semaya açtı: 


“Bismillâhirrahmânirrahim, yâ Rabbi, Ahmed kulunun hizmetidir, kabul eyle, âmin.” 


Sultan kazmayı vurdu. O an ahali, dua mahiyetinde yeniden haykırdı: 

“Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa” 

Sultan eğildi. Ahali dikkatle izliyordu. Kazmayı vurduğu 


yerden bir avuç toprak aldı. Bu toprağı kaftanına koydu, hep yanında taşıyacaktı. 


ok 
Günler, aylar, yıllar sonra temel atma töreninden tam altı yıl altı ay altı gün geçtiğinde, verilen emeğin meyvesi tüm 


ihtişamıyla arz-ı endam ediyordu. Yıl, 1616'ydı. Sedefkâr Mehmed Ağa eserine bakıyordu. Camiye “Sultan Ahmed” 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ismi verilmişti. Cami tamamlandıktan sonra bu görsel şölenin açılışını yapmak üzere hazırlıklara başlandı. 


Sultan Ahmed, yol gösterici, efendisi Aziz Mahmud Hüdâyi hazretlerini ve onun yanındaki derviş ve âlimleri caminin açılış töreninde görmek istediğini ferman buyurdu. Aziz Mahmut Hüdâyi hazretleri, bu durumu tebessümle karşıladılar. 
Açılış töreni için bu Allah dostları oraya gelecek ve 14. Osmanlı Padişahı, 93. İslâm halifesini yalnız bırakmayacaklardı. 


O gün açılışa gelecek tüm halk, sabah uyandıklarında İstanbul'dakı şiddetli fırtına ile paniğe kapıldı. Açılış için yapılan hazırlıklar, tüm süslemeler, hayır için hazırlanan yemekler rüzgârdan bertaraf olmuştu. İstanbul'un her bir köşesinden insanlar, Sultan Ahmed Camii'nin açılışına katılıp, bu tarihi olaya tanıklık etmek istiyorlardı. Fakat bu duruma, deli fırtına engel oluyordu. Özellikle karşı taraftan gelecek halk için katılım, imkânsız gibi görünüyordu. Çünkü fırtına denizde yüksek dalgalara sebep olmuştu. Kayıkçılar bu şartlarda karşı tarafa geçmeye cesaret edemiyordu. 


Sultan Ahmed Han, kışisel hazırlıklarını yaparken odasının penceresinden, esen rüzgârın çıkardığı uğultuları duyabıliyordu. Son hazırlığını yaptı ve kitaplarının olduğu bölümün önüne geldi. Rahlede, yol göstericisi Aziz Mahmud Hüdâyi hazretlerinden aldığı notlar mevcuttu. Defteri eline aldı ve ani bir şekilde gözbebekleri büyüdü. 


“Efendim” dedi belli belirsiz. 


Karşı kıyıda olanlardan biri de Azız Mahmud Hüdâyi hazretleriydi. İnsanlar bu durumda Hüdâyi hazretlerinin gelip gelemeyeceğini merakla bekliyordu. Halkın birçoğu bu fırtınada deli dalgalardan dolayı karşı kıyının görünmediğini, bu durumda efendilerinin gelmesinin imkânsız olduğunu söylüyordu. 


Büyük veli, Üsküdar kıyısına geldi. Tüm kayıkçılar ve karşıya geçememiş halk, Allah dostunu izliyordu. O ise rüzgâra aldırmadan kıyıya kadar yürüdü. Hususı kayıkçısı sadece efendisine rapor vermek için yanaşmıştı: 


“Efendim, bu havada karşıya geçmemiz ımkânsız.” 


“Yükü hafif olanlar, daha çabuk yürürler. Bizi sevenler denizde boğulmasın” buyurdu. 


Efendisinin sözlerini duyan kayıkçı, hemen kayığına koşarak halatı çözmeye başladı. Gözlerini ancak çok hafif açarak etrafı görebiliyordu. Bir yere tutunmasa uçabılırdı. Kayığı hazırladı ve nurlu mürşidini, talebeleriyle kayığına buyur etti. 
O deli rüzgârda sadece mübareğin cübbesi hareket ediyordu. Kayıkçı nasıl karşıya geçeceğini düşünerek kayığa bindi. 
Az önce ters dönmemek için direnen kayık, şımdi neredeyse dümdüz olmuştu. Kayıkçı şaşkın fakat efendisine güvenerek kürekleri çekmeye başiadı. Kayık ilerledikçe önü açılıyor, geçtiği yerlerde dalga kalmıyordu. Kayığın iki üç metre ötedeki su tanecikleri dahi rüzgârdan havalanmasına rağmen havadaki bu hiddet kayığa isabet etmiyordu. Nihayet kıyıya vardılar. Kayıkçı, efendisini ve talebelerini kıyaya çıkardı, geldikleri yola doğru döndü, ayakta durmakta zorlanıyordu. 
Efendisinin nuru ile bu yol hâsıl olmuş, Allah dostlarına engel olmadığını görmüştü. Kalpten bir yakarışla dua etti kayıkçı: 


“Allahüekber! Rabbim, sen bizleri mürşid-i kâmıllerle haşreyle, âmin” 


Halk bu hadiseyi kısa zamanda konuşarak yaydı. Ve Üsküdar'dan Sarayburnu'na kadar olan bu yola o günden sonra “Hüdâyi Yolu” ismi verildi. 


Cuma vaktıydı. Rüzgâra rağmen halkın çoğu camiye akın etmişti. Aziz Mahmud Hüdâyi hazretleri ılk hutbeyi okudu. Halk dualar ederek camiden ayrıldı. 


28 


Hünkâr, kendi döneminde böyle bir eser bıraktığı için çok mutluydu. Sedefkâr Mehmed Ağa'nın memnun edilmesi emrini verdi. Sonra da halkını selâmlayarak oradan ayrıldı. 


IV 


Şehzade Osman, annesi Mahfirüz Haseki Sultan'ın gözbebeği, Sultan Ahmed'in ilk evladı, sarayın gözdesiydi. Çok güzel bir bebekti. Bakan bir daha bakardı yüzüne. Annesi bu güzelliğe nazar değmesinden korkar, hafızlardan sürekli hatim isterdi. Sultan Ahmed de yavrusuna karşı oldukça merhametliydı. Onu görmek için belirli zamanlarda huzuruna annesiyle birlikte çağırır, onlarla vakıt geçirirdi. 


Mahfirüz Haseki Sultan, Osman'ın gelişimine çok özen gösteriyordu. İçten içe onun iyi bir hükümdar olacağını düşünüyordu. Derin bakışlı bir bebekti Osman. Mahfirüz Sultan, onun gözlerine baktığında, Devlet-i Al-i Osman'nın başarılı bir hükümdarını görürdü. 


Bir gün Osman çok ağladı. Haseki Sultan'ın yardımcıları Osman'ı eyleyip susturamadılar. Haseki Sultan, Osman'ın ağlama sesini duydu. Osman her zaman ağlardı ama bu seferki farklıydı. “Osman'ım” dedi içi sızlayarak ve yerinden fırladı. 
Bakıcı câriyelerin yanına geldi. Câriyeler el pençe, “Susturamadık efendim” dediler. Yavrusunu kucağına aldı, bağrına bastı. 


“Osman'ım, ben buradayım.” 


Osman ağlıyordu hâlâ. Başını omzuna koydu Haseki Sultan ve yardımcılara sert bir bakış attı. 


“Ne oldu, neden bu kadar ağlıyor?” 
Suçlayıcı bir ifadeyle sormuştu sultan. Kızlardan biri, 


göz teması kurmadan, mahcup duruşuyla konuşmaya başladı: 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“Efendim, şehzademizle her zamankı gibi oyun oynadıktan sonra şehzademiz esnemeye başladı. Biz de yerine yatırdık. Beşiğin âni bir şekilde hareket ettiğini duyduk. Hemen koşup baktığımızda çığlık atar gibi ağladığını gördük.” 


Osman kâbus görmüş gibiydi. Süt misali ak yüzü, kan kırmızısı olmuştu. Annesi Osman'ın başını okşadı. Sıkı sıkı sarıldı ona ve sürekli aynı şeyleri söyledi: 


“Ben buradayım Osman, ben buradayım.” 


Ana kokusu alan Osman sakinleşmiş, vakit geçmeden ağlamaktan da yorgun düşmüş, derin bir uykuya dalmıştı. Annesi Haseki Sultan, belli belirsiz, “Hayırdır inşallah!” dedi. 
Ardından kızlara seslendi: “Osman'ın yatağını bu akşam odama koyun.” 


Ertesi gün Haseki Sultan hamilelik emareleri gösterdi. 
Tabipler gebe olabileceğini söylediler. Hünkâra da bu haber, acilen ulaştırıldı. 


Hünkâr, odasında yalnızdı. Odada, sızan güneş ışığı ile sisli bir hava oluşmuştu. Cihan padişahının odasıydı burası. 
İşlemeli duvarlar, türlü ülkelerden gelmiş, çeşit çeşit hediyeler içinde zengin bir oda... 


Hünkâr, belki ikalemi eline aldı. Kendini bir kâtip gibi görüyordu. Gönlü söyler, o yazardı. Odanın sessizliğini, Nasuh Paşa'nın destur isteyen sesi bozdu. Hünkâr, kalemi rahlenin üzerine bıraktı. Kolay kolay rahatsız edilmeyeceğini bildiği için destura izin verdi. 


Nasuh Paşa el pençe, yüzünde hafıf bir tebessümle, başı öne eğik konuşmaya başladı: 


“Hünkârım, Mahfirüz Haseki Sultan gebeymiş.” 
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“Peki, çıkabilirsin Nasuh Paşa” diye emretti hünkâr. Gülümsedi, kalemi tekrar eline aldı. Kalemi mürekkebe dokundurdu. Kalem yazacağı kadar mürekkep olmuştu sanki. Hokkadan kaldırınca bir damla dahi düşmedi. Gönül söylemeye, Bahti yazmaya, mürekkep dökülmeye başladı: 


Bana zâhirde ettin bunca ihsân, 
Müyesser eyledin mülk-i Süleymân, 
Olubdur aşkın ile pür, dil ü cân, 
Beni kıl âlem-i ma'nâda sultan. 


Sultan Ahmed, kendinden geçmiş, halvet halindeydi. 
Dünyadaki zenginliği istemezdi. Ümmet-i Muhammed'e baş olmanın hakkını vermek ve Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmak isterdi her daim. 


Bana lutfun ile eyle tecelli, 

Bu tâc u taht ile gelmez teselli, 
Hudâ'ya eyleyüp ihsân-ı külli, 
Beni kıl âlem-i ma'nâda sultan, 
Ricâl ü måle yoktur i'timadım, 
Değildir tâc u tahta istinadım, 
Beni kıl âlem-i ma'nâda sultan. 


1606 senesinin Mart ayında Sultan Ahmed'in ikinci oğlu 
dünyaya geldi. Hünkâr, ona Mehmed ismini verdi. Mahfirüz Haseki Sultan, ikinci çocuğunun da erkek olmasından dolayı çok mutluydu. Osmanlı hükümdarına iki sağlıklı erkek evlat vermişti. 


Sarayda iki küçük şehzade olması, Devlet-i Âl-i Osman'”ı da mutlu ediyordu. Ayrıca saraydakilerin şehzadeleri sokaktakilere anlatmaları sonucu halk, kulaktan kulağa konuşur olmuştu. Özellikle Şehzade Osman'ı birbirlerine anlatırlarken yaşlılar torunlarını anlatır gibi, babalar oğullarıyla övünür 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gibi ballandıra ballandıra anlatırlardı. Osman büyüyecekti. 
Tıpkı babası gibi, ataları gibi büyük bir hükümdar olacaktı. 


Annesi Mahfirüz Sultan, Osman'ın eğitimini sürekli takip ederdi. Onun her zaman büyük bir hükümdar olacağını düşünürdü. 

Osman dört yaşına geldiğinde saray koridorlarında koşuşturur olmuştu. Kardeşi Şehzade Mehmed ile oynar, vaktinin çogunu tahsil ve terbiye ile geçirdiği için kalan vaktinde enerjik yapısı sebebiyle durduğu yerde duramazdı. Bir gün yine saray bahçesinde oynarken, amcası Mustafa onu gördü. Saraydaki herkes gibi amcası Mustafa da Şehzade Osman’ı çok severdi. 


Osman'a seslendi: 
“Şehzade Osman, dünya güzeli, Yusuf misali, gel bakalım.” 
Osman koşarak geldi, “Amca” dedi, sarıldı küçük kollarıyla. 


“Sehzade Osman, söyle bakalım, ne için ilim öğrenirsin? 
Kendin için mi, yoksa devletin için mi?” 


“Ne devletim için, ne kendim için öğrenirim.” 
“O zaman ne için öğrenirsin küçük aslan?” 
Osman'ın gözlerinin içine baktı Mustafa. 


“Babam için öğrenirim. Lalam der ki; ne kadar ilim öğrenirsem babam o kadar güçlü olur, o kadar uzun yaşarmış.” 


Alnından öptü küçük şehzadeyı ve tuttu kollarıyla, 


“Aferin şehzadem, Allah her daim yar ve yardımcın olsun, haydi, git şimdi, oyna” dedi. Çoğu kişiye göre deli olan Şehzade Mustafa, çocuklar için gayet merhametli ve sevecen bir büyüktü. 


V 


Saraya gireli bir sene olmasına rağmen zekâsı ve türlü maharetiyle dikkat çeken bir haseki vardı. 1590 Mora doğumlu Anastasya, on beş yaşındayken Topkapı Sarayı'na girmiş sıradan bir câriyeydi, fakat bu güzel hatun, Haseki Mâhpeyker Kösem Sultan ismini alacak, bunun ötesinde Valide-i Muazzama olacaktı. Tarihe ismini, Kösem Sultan olarak kazıyacaktı. 


1607 yılında Sultan 1. Ahmed Han, Anastasya ile evlendi. Bu arada Anastasya'ya Mâhpeyker ismi verilmişti. Evlendikten sonra adı, Haseki Mâhpeyker Sultan oldu. Hükümdarı önce tanıyıp sonra onu etkilemeyi başarmıştı Mâhpeyker Sultan. İlünkârın ondan beklentilerini iyi bilir, hünkâra, ruh halıne göre yaklaşırdı. 


Sultan Ahmed tahta oturmadan evvel devlet işlerine, valide sultanın ve hasekilerin karışmasından pek memnun değildi. Annesi Handan Sultan ve babaannesi Safiye Sultan bu konuda, babası Sultan 3. Mehmed döneminde çok etkindi. Özellikle babaannesi Safiye Sultan'ın, babası Sultan 3. 
Mehmed'in kararlarını değiştirmesinden çok rahatsız olurdu. 
Hükümdar dediğin, ancak ulemadan fetva almalıydı. Bunun dışındaki fikirleri dinlemeli fakat son kararı kendi verebilmeliydı. Bundan dolayı hünkâr tahta oturduktan sonra devlet işlerini tamamen eline almış, annesinin veya hasekilerin müdahalesine kesinlikle mani olmuştu. 


Sultan 1. Ahmed'in bu konuda çok net olması tüm cârıyelerde yer etmiş, fikirlerini dile dökemeyecek duruma getirmişti. Bu durumun, askerler üzerinde her zaman olumlu bir cikisi oldu. Sultan 1. Ahmed Han'a olan saygıyı arttırdı. Özellikle yeniçeri ocakları hünkârı bu konuda, İstanbul ahalisine her zaman överek bahsettiler. 
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Haseki Mâhpeyker Sultan'ın zekâsının parıltısı, durumları kısa zamanda analiz etmesinden anlaşılıyordu. Bu hasekinin haddini bilen tavırları hünkârın gözünde onun değerini arttırmış, böylece Kösem Sultan kısa zamanda gönlünde taht kurmuştu. 


Günden güne sarayda dilden düşmez hale gelen Mâhpeyker Sultan, şehzadelere karşı da çok merhametliydi. Osman ve Mehmed”le ilgilenir, onlara hikâyeler anlatır, şarkılar söylerdi. 


Kısa zamanda Türkçe'yı çözdü ve anlaşılır bir şekilde konuşmaya başladı. Genelde devşirmelerin en sıkıntı çektiği durum dile alışmaktı. Fakat Anastasya hünerini bu konuda da gösterdi, etrafındaki insanlarla sık sık sohbet ederek yabancılığını gidermişti. Birçok davranışı örnek alınacak cinstendi. 
Fakirleri doyurması, halka karşı merhametli olması, sürekli hal hatır sorması, halk tarafından sevilip kabul görmesini sağlamıştı, ayrıca saray erkânınca da takdır toplamıştı. 


Mâhpeyker Sultan bir gün sarayın bahçesinde vakit geçirirken hünkâr tarafından çağırıldı. Derhal huzura gitmek için eteğini hafif yerden keserek, hızlı adımlarla hünkârın odasının önüne geldi. Sesini toparlamak ıçın öksürdü, gözlerini parlatmak için hızlı hızlı göz kırptı. O arada içeriden destur gelmişti. Kapılar açıldı. Mâhpeyker Sultan ise kapı açıldığın- da hünkârın gözlerine bakmış, daha sonra boynunu eğmişti. 
Hünkâr gür sesiyle konuşmaya başladı: 


“Hayır işlerin kulağıma gelir Mâhpeyker Hatun, müsaade alır mısın ki bu işleri yaparsın!” 


Hünkâr, üslup öğrenmeye meraklı hasekisini en ince yerinden vurmuştu. 


“Aman hünkârım, ben bilemedim, özür dilerim” yüzü düştü bir anda Mâhpeyker Sultan'ın. 
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Sultan Ahmed Han, 

“Madem izinsiz bu hayır işlerine giriştin, o vakit senin adın Mâhpeyker Kösem Sultan olsun” dedi tebessüm ederek. 
Mahcup ifadeyle Mâhpeyker Sultan başını kaldırdı. 

“Anlamı kötü bir şey midir?” 


Hünkâr, gülümsedi ve sağ elini, avuç içi yukarı gelecek şekilde kaldırdı. Mâhpeyker Sultan'ın yüzünü kaldırmasını emrettikten sonra, 


“Sana bu ismi hayır işlerinde öncü olduğun için verdim. 
Lâkin bu ismin ikinci bir anlamı da vardır. Bu anlamı da sen 


araştırıp öğrenesin, benim sana armağanımdır.” 
“Ferman padışahımındır” dedi Mâhpeyker Sultan. 


Odadan çıkar çıkmaz hızlı adımlarla harem ağasının yanina vardı. Harem ağası onu görür görmez boyun eğdi: 


“Güzeller güzeli, melek yürekli sultanım, buyurun efendim.” 


Nefes nefese kalmış Mâhpeyker Sultan soluklanmadan konuşmaya koyuldu: 


“Söyle bakalım Mehmed Ağa, “kösem” ne demektir?” 


Mâhpeyker Sultan o kadar heyecanlıydı ki Mehmed Ağa ne olduğunu anlamadan cevap vermek zorunda kaldı: 


“İki anlamı vardır. Birincisi yol gösterici, baş anlamındadır.” 


Ağa kaşlarını indirdi, meraklı gözlerle Mâhpeyker'i izliyordu. 


“Onu biliyorum ağa, diğer anlamını söyle asıl.” 
Aceleci tavırlarla ağayı sıkıştırıyor, anlamını bir an önce 


öğrenmek istiyordu. Sevdiği adam ona ne demişti; deli mi demişti, yoksa uçuk kaçık mı, yoksa bir iltifat mıydı bu? Ağa gülümsedi: 


“İkinci anlamı ise ‘nur yüzlü, pür ü pak tenli'dir.” 
Olduğu yerden zıpladı Mâhpeyker Sultan, “Epliktiki domatıa” (gerçekten mı!) dedi. 


Sesinde hediyesini beğenmişlik mevcuttu. Harem ağası Mehmed Ağa ise ne olup bittiğini anlamadan şaşkın 1fadelerle Mâhpeyker Sultan'a baktı. Sultan, Mehmed Ağa'nın şaşkın ifadesine bakarak hemen kendine çeki düzen verdi. Kaşlarını çatarak cıddı bir hal almaya çalıştı. 


“Bundan sonra benim adım Mâhpeyker Kösem Sultan'dır, bilesin ve haremde herkese söyleyesin” diyerek kızmaya çalışan küçük bir kız çocuğu gibi emir verdi. 


Arkasını döndü ve bu güzel hediye için oldukça mutlu olmuştu. Koskoca Osmanlı padişahının gönlünün onun için attığını düşündükçe içi içine sığmadı. 


Mâhpeyker Kösem Sultan, Safiye Sultan'ı çok beğenirdi. Onun hareketlerinden kendisine örnekler çıkarırdı. Safiye Sultan'ın devlet işlerinde eskiden etkin bir rol oynamasını da çokça gözlemlemişti. Safiye Sultan'ın en etkili yönünün konuşmasındakiı hitabet olduğunu gören Kösem Sultan, diksiyonunu geliştirmek için çokça kitap okurdu. 


Ara sıra Mahfirüz Haseki Sultan ıle saray koridorlarında, bazan bahçede dolaşırken denk gelirlerdi. Birbirlerine hal haür sorarlardı, fakat gözlerinde çok da iyimser bakan tavırlar olmazdı. Mahfirüz'un gözünde Kösem, hünkârın aklına girmiş onu etkilemiş bir câriyeydi. Daima kulağına Mahfirüz'un hakkında konuştukları gelirdi. Fakat Kösem Sultan, Mahfirüz'un bu davranışlarına aldırış etmezdi. 
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ADALET EYLEMEKTE 
RÜZ-ı MAHŞER 


Aziz Mahmud Hüdâyi hazretleri, sultanın baş tacıydı. 
Onu çok sever ve yol göstericisi olarak kabul ederdi. Hüdâyi hazretlerine bağlılığını, ondan bahsederken “efendim” diyerek belli ederdi. 


Bir gün, bir rüya gördü, nefes nefese uyanmış, sankı bogulmaktan son anda kurtulmuştu. Rüyasının ahvalını öğrenmek için derhal efendisinin yanına gitti. Efendisine vardığında yanındaki paşa kapıya doğru dönerek seslendi: 


“Osmanlı'nın 14. padişahı, İslâm'ın 93. halifesi haşmetlü ve devletlü Sultan Ahmed Han hazretleri destur ister.” 


Bu yüksek sesi dünya üzerinde duymayacak, bu talebi cevapsız bırakacak kul yoktu. Fakat içeride sanki in cin top oynuyordu. Hiç ses gelmedi. Sultan Ahmed Han, paşaya dönerek sert bir bakış attı: 
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“Bu kapı serttir kibirli olana, açılır dünyayı dışarıda bırakana!” dedi ve kapıya doğru döndü: 


“Efendim, Ahmed kulunuz destur ister.” 


Bunu söylerken sesini hiç yükseltmedi, sankı tahta cansız kapıya söylüyormuş gibi bir ses ile söyledi. İçeriden karşılık çok gecikmedi: 


“Destur onundur.” 


İçeri girdiğinde efendisinin elini öptü. Ve çok beklemeden rüyasını anlatmaya başladı: 


“Efendim, bir sürü hükümdarın buluştuğu bir mecliste Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) kadılık yapmaktaydı. Odada bulunan Sultan Kayıtbay kelâm etmeye başladı. 
Beni göstererek, “Ey Allah'ın Resülü, ümmetinden bu zat benim türbemi ziyarete vesile olan mübarek kadem-i şerifinizi alıp, kendi camisine koydurdu. Bu yaptığı işten davacıyım.” Sonra Resül-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem) onu dinledikten sonra, kademr-i şerifin alındığı yer olan Kayıtbay Türbesi'ne verilmesi kararına vardı.” Bunu anlatırken soluk soluğa kalmıştı hünkâr, fakat kısa bir soluk aldıktan sonra konuşmasına devam etti: 


“Bu kutsal emanetin Mısır'daki Kayıtbay Türbesi'nden Eyüp Camii'ne getirilmesi emrini verdim. Getiren görevliler kırk tane devenin bu emaneti taşırken telef olduğunu söylediler. Efendim, ne yapmam gerekir?” 


“Hünkârım, emaneti aldığınız yere iade ediniz. Bu benim değil, Hz. Peygamberimiz'in emridir. Rüyanıza riayet ediniz!” diye buyurdu Aziz Mahmud Hüdâyi hazretleri. 


Bunun üzerine derhal odadan ayrıldı, saraya döndü. Ema- 


netin iadesi için emir verdi. Öğle vakitleriydi ve odasına çekildi. 
Gördüğü rüyadan gerçek kadar etkilenmişti. Biraz soluklandı. 
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Bir gün odasında otururken emanetin yerine ulaştığı haberi getirildi kendisine. Hem de sadece tek bir deve, sırtında yük yokmuş gibi bu kadar yolu gidip gelmişti. Sultan durumu idrak etti, odasında rahlenin başında bağdaş kurup oturdu. 
Odanın sessizliğini sarayın bahçesinden gelen kuş cıvıltıları bozuyor, bu da huzur veren bir atmosfer doğuruyordu. Kelâmı yazan kaleme baktı. Rabb'ine hamdü senâlar ettı. Kalemi yaratan Rabbim, ne büyüktür, diye geçirdi içinden. Halvet haline girmişti, kalemi sayfaya değdirmeye başladığında artık tüm ruhaniyetiyle yazmaya başlamıştı: 


N'ola tacum gibi başımda götürsem dâim, 
Kademr-i resmini ol Hazreti Şâh-ı Rüsül'ün, Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidir, 


Ahmedâ durma vüzün sür kademine o gülün. 


(Ne olaydı, tacım gibi devamlı başımda taşısaydım 

O peygamberler şahının mübarek ayak izini 

Çünkü o ayağın sahibi peygamberlik bahçesinin gülüdür Ey Ahmed, durma, o gülün ayağına yüzünü sür) 


Bu dörtlüğü, efendisi Hüdâyi hazretlerine gönderdi. O da bu dörtlüğü çok beğendi ve odasında duvarına astı. Hünkâr daha sonra bu dörtlükten bir kopya da kutsal emanetin hasretine dayanamayıp kadem-i şerif şeklini yaptırdığı tahtanın yanına koydurdu. 


kok 
Bir gün hünkâr odasındayken sultanın hizmetini gören Mustafa Efendi odaya girmek için destur istedi. Sultan desturu 


verdi. Mustafa Efendi'nin elinde yemek sofrası vardı. Yüzünde sultanına şifa bulmak için çabalar gibi bir ifade mevcuttu. 
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“Hünkârım, hekim, size özel bir bitki karışımı yaptı. Bu karışım çok etkiliymiş, ağrılarınızı azaltır, sonunda da şifa buldururmuş” dedi. 


Sultan Ahmed başını eğmiş, rahlede kurulu boş sayfaya bakıyordu. Yazdığı defter neredeyse bitmek üzereydi. Başını kaldırdı, hünkârın gözlerinde morluklar vardı, yüzünde de hastalığın etkisiyle solgun bir ifade. 


“Defter bitmek üzere Mustafa” dedi hünkâr. 


“Hünkârım, hemen yenisini getireyim. Size layık kaplamalar hazırlatmıştım zaten.” 


“Dünyanın en güzel kabını da yaptırsan o defterin de bir sonu vardır, tıpkı şu fâni hayat gibi, bu defter bitecek ve son sayfasıyla birlikte kapatılacak. Daha sonra bu defter baştan okunmaya başlayacak. İşte o zaman insana hesap zamanıdır. 
Rabbim, bizleri, hesaplarını verebilecek kullarından eyle.” 


Hünkâr hiç olmadığı kadar içli göründü Mustafa Efendi'ye. Mustafa Efendi, hünkârının ölmesine izin vermeyecek gibi bir tavır takındı. Ona çok bağlıydı. Yaşama umudunun azaldığı düşüncesiyle onu teselli etmek istedi bir an. 


“Hünkârım, Cenâb-ı Hak sızı başımızdan eksik etmesin” dedi. 


Hünkâr, bir anda ona dikti gözlerini. 
“Mümin için ölüm, bir son değil, başlangıçtır efendi!” 


Bu sefer müşkül duruma düşmediğini kanıtlar gibi hafıf kızgın bir ifadeyle Ahmed değil, bir Osmanlı padişahı konuşmuştu. Mustafa Efendi, azarlanmışçasına kendini toparladı. 


“Haklısınız hünkârım. Emriniz var mıdır hünkârım?” Eliyle kapıyı gösterdi hünkâr. Mustafa Efendi selâm vererek ayrıldı. 
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Ağrıları artmıştı Sultan Ahmed'in, hastalığının ilerlediğini hissediyordu. Aklında önce geride kalan Devlet-i Al-i Osman vardı. Şehzade Mustafa'nın durumu onu düşündürse de, kardeşinin, bu müthiş sorumluluğun altından kalkacağına inanmak istiyordu. Sadrazamlarıyla bu konu üzerinde uzun uzun istişareler yaptı. Şehzade Mustafa'yı önce Allah'a, sonra paşalarına emanet ettiğini sık sık dile getirdi. 


9 Kasım 1617 sabahı ağrılar içinde uyandı, Sultan Ahmed. Derhal hekimler çağırıldı. Muayene ve tetkiklerden sonra “Tâun” hastalığına yakalandığı kesinleşmişti, hekimler sadece ağrısını azaltmak için çabalıyordu. Bundan sonrasının daha zor olacağını paşalara ilettiler, yapılacak pek bir şey yoktu. 
Derhal bağlı olduğu Azız Mahınud Hüdâyi hazretlerine haber gönderdiler. Aziz Mahmud Hüdâyi hazretleri ivedi bir şekilde hünkârı ziyarete geldi. Efendisinin geleceğini öğrenen Sultan Ahmed Han odasının kapılarını ardına kadar açtı ki efendisine destur istetilmesin. Azız Mahmud Hüdâyi hazretleri ile hünkâr odanın kapısını kapattıktan sonra uzunca bir süre beraber vakit geçirip istişarede bulundular. Efendisi odadan çıkınca da Sultan Ahmed ağrıları daha azalmış hissediyordu. 


Vaktinin çoğunu hastalığından dolayı odasında geçirmek zorunda kalan hünkâr, kendini iyi hissettiği bir zamanda Şehzade Osman'ı odasına çağırttı. On üç yaşına gelmiş delikanlı Osman, babasının bu zor durumuna en çok üzülenlerdendi. 
Babasının onu görmek istediğini duyunca koşarak hazırlandı. 
Huzura çıkmak için kapının önüne geldi. Babası zayıf bir ses ile destur verdi, bu ses tonu bile içine dokundu Osman'ın. 
Hünkârı görünce koşarak etek öptü. Artık güçlenmiş ve boyu da uzamıştı. Sultan Ahmed Han onu görünce tebessüm etti. 
Elleriyle omuzundan tuttu, alnından öptü. 
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“Oğul, sen bana şıfa oluyorsun. Gözlerim seni görünce düzelir, yüreğimi ferahlatırsın, acılarımı unutturursun. Ben bu dünyadaki görevimi artık tamamladım. Göç etmem yakındır, benden sonra Osmanlı hükümdarı amcan Şehzade Mustafa olacaktır. Ona biat edesin, başkaldırmayasın. Ondan korkasın, saygıda kusur etmeyesin. Tercih mevzu bahis olursa amcanı savunasın, Gözlerinde taht olmasın, bu dünya bir hayaldir, geçicidir. Amacın Devlet-i Âl-i Osman'ın devamı, ümmet-i Muhammed'in başsız kalmaması olsun. Biz, bize verilen görevi yerine getiririz oğul, Allah'ın emirlerinin kuluyuz. Yolundan sapmayasın. Büyüklerin sözünü dinleyesin ama kararı kendin veresin. Benim dediklerimi de unutmayasın.” 


Gözlerine can gelmişti sanki tekrardan. Öyle güzel ve akıcı konuşuyordu ki Osman bir an için tekrar düzeldiğini ve sağlığına kavuştuğunu hissetti. 


Tâun öyle kötü bir hastalıktı ki insanın kendi kanıyla bogulması gibiydi. Hasta olan insana derin ağrılar verirdi. Bu hastalığın çaresi yoktu. Osman, babasının gözlerinden, ne kadar ağrı çektiğini anladı. Huzurundan ayrılmak için destur istedi. Sultan Ahmed düşünmeden destur verdi. Oğlu Osman'ın onu müşkül görmemesi için hastalığa direnç gösteriyordu. 
Bu sırada halkın morali oldukça bozuktu. Sultan Ahmed Caminde her akşam mevlitler okunup, hünkârın şifa bulması için dualar ediliyordu. 


lI 


Bu dünya fânidir sakın aldanma , 
Mağrur olup tac u tahta dayanma, 
Yedi iklim benim deyü güvenme, 
Uyan ey gözlerim gafletten uyan, 
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. 
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Hünkârın cennet mekân dedesi Sultan 3. Murad Han, tıpkı hünkâr gibi iyi bir şairdi. Dedesinin bu şiirini zaman buldukça okur, uzunca düşüncelere dalardı. Ölümünün yaklaştığını hisseden hünkâr kimseye anlatamayacağı duygular yaşıyordu. 


21 Kasım sabahı Mustafa Efendi, hünkârın bol vitamınlı, 
dağ dağ gezilip çeşitli bitkilerden hazırlanmış çeşnilerle dolu lezzet kokulu kahvaltısını odasının önüne getirdi. Hünkârın durumu çok kötüydü. Ne destur sesini duyacak halı vardı ne de yemeğin lezzetini görecek durumu. Yanında bulunan Veziriâzam Damad Halil Paşa, destura yol verdi. Mustafa Efendi, hünkârın özel hizmetini gördüğü için Halıl Paşa odadan ayrıldı. Mustafa Efendi tepside getirdiği kahvaltılıklardan sofra kuruyordu. Bir yandan da hünkârını gözetliyordu. Halinin iyi olmadığını görmek, Mustafa Efendi'yi çok üzüyordu. Çünkü o, tıpkı halk gibi, Sultan Ahmed Han'ı dik duruşlu, kendine güvenen, sesiyle cihanı titreten, halkına Musa, düşmanına F1- ravun olarak tanımıştı. Gözünün önüne Avusturya seferinden dönüşü, Celâli isyanlarını bastıran Kuyucu Murad Paşa'yı karşılayışı geldi. Ne kadar saadetli ve güçlü günlerdi, diye iç geçirdi. Sağlığına kavuşamayacağını o da artık anlamıştı, çünkü bu illet hastalık hangi kula musallat olduysa devirmiş, sonu hep ölümle bitmişti. 


Bir ara Sultan Ahmed Han kelâm etmeye başladı: 


“Ve aleykümü's-selâm ve rahmetullâhı ve berekâtühü.” 


Kısa bir zaman sonra tekrar konuşmaya başladı başka bir yere bakarak: 


“Ve aleykümü's-selâm ve rahmetullâhi ve berekâtühü.” 
Tekrar etti: 
“Ve aleykümü's-selâm ve rahmetullâhi ve berekâtühü.” 


Ve tekrar: 
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“Ve aleykümü's-selâm ve rahmetullâhi ve berekâtühü.” 


Mustafa Efendi'nin gözlerinden şaşkınlığı okunabiliyordu. Sultanın selâm alması onda merak uyandırmıştı. Bu kadar ağrı içindeyken bu kadar net bir ses ile nasıl konuşabilmişti. 
Hürmet gösteren ifadesi ellerini bağlayıp başını bükmesinden belliydi hünkârın. İvedi olarak hünkâra yanaştı. 


“Sultanım, af buyurun, kiminle konuşursunuz?” 
Sultan başını zor da olsa kaldırdı. 


“Buraya az önce Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Hz. 
Ebü Bekir (radıyallahu anhüm] cefendilerimiz teşrif ettiler. Yarın Peygamber Efendimiz'le buluşacağımı müjdelediler. Çok şükür Mustafa, çok şükür.” 


“Allahückber!” 


Mustafa Efendi'nin tüyleri diken diken oldu, gözleri gönül yaşlarıyla doldu. Hünkârının kahvaltısını yaptırdıktan sonra derhal sofrayı topladı ve huzurundan ayrıldı. Yaşadığı bu olayın hızlı bir şekilde önce sarayda, daha sonra da İstanbul sokaklarında yayılmasını sağladı. Bunu duyan ahali, Sultan Ahmed Han'a dualar ettiler ve böyle bir hükümdarı kaybedecekleri için üzüntüye gark oldular. Ne kutlu bir ölümdü. Camilerde dualar, “Bizlere de hünkârımızınki gibi ölüm ver yâ Rabbi” şeklinde yapıldı. Sultan Ahmed Han, kazandığı güzel lakaplara bir yenisini ekledi: 


“Ölümü bile güzel olan hükümdar.” 


Halktan bir kısmı, durumu hünkârın bağlı olduğu Hüdâyi hazretlerine haber etti. Anlatılanları duyan Aziz Mahmud Hüdâyi hazretleri de Sultan Ahmed'in ölümünün kolaylaşması için, acılarının dinmesi için dualar etti. 
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22 Kasım, İstanbul için buz gibi bir sabahtı. Günlerdir 
yağan kar soğuktan katılaşmış, soğuk boğazı neredeyse donma noktasına getirmişti. Halk genel zamanını evde geçirir, zaruri ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmazdı. Sokak hayvanları ortalıkta görünmez olmuş, hayvancıklar nerede sıcak bir yer görse oraya sığınıyorlardı. Sarayın bahçesindeki ağaçların dalları kar taneleri ile dolmuş, sanki beyaz yapraklı kış ağacı gibi görünüyordu. Hizmetkârlar her sabah yaptıkları gibi kalkar kalkmaz saray bahçesinin karını temizleyip, buzlanmaya önlem için yolları tuzlamışlardı. 


Saray koridorlarında ise kimse yoktu. Herkes odasına çekilmiş dışarı çıkmaya üşenir olmuştu. Fakat odalardan hünkâr için okunan dua ve Kur'ân-ı Kerim sesleri birbirine karışıyordu. 


Saray koridorlarında koşma sesleri yankılandı. Hekimler, hünkârın odasına hücum ettiler. Hünkâr gözünü fâni hayata kapatmış, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Hasekiler göz yaşlarını tutamadılar. Şehzadelerden de Osman hariç hepsi ağlamaklıydı, diğer şehzadelerin yaşları da küçük olduğu için anaları- nın ağlamasını görmek, onların ağlaması için yeterli sebepti. 


Paşaların hepsi hünkârın başucuna toplanmış, içlerinden dualar ediyor, padışahlarına son görevlerini yapıyorlardı. 
Hünkârın daha önce emrettiği gibi onun cansız vücudunu bir an önce defnetmek istediler. Paşalar tüm hazırlıkları yaptırdıktan sonra aynı gün içinde Sultan Ahmed Camii'ne gidilmişti. 


Hünkârın cenazesi hazır edilmiş, namazını kıldırmak üzere bağlı olduğu efendisi Azız Mahmud Hüdâyi hazretleri gelmişti. Soğuk havaya aldırış etmeyen İstanbul ahalisi, Sultan Ahmed Camii'nden okunan salâya binaen cenazeye küçükten büyüye toplaşıp gelmişlerdi. Bazıları ağlamaklı, bazılarıysa metanetliydi. Ancak halk arasında hünkârı sevmeyen 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yoktu. Hüdâyi hazretleri, talebesi Ahmed'in cenaze namazını kıldırdı. Helallik almak için halka sorduğunda evlerin camlarını titretecek kadar ses çıktı İstanbul ahalisinden: 


“Helâl olsun!” 


Osmanlı'nın 14. padişahı, İslâm'ın 93. halifesi Sultan Ahmed Han hazretleri, Sultan Ahmed Camii'nin bahçesine defnedildi. Osmanlı tarihinde bir dönem böylece şanlı bir şekilde kapanmıştı. 


HI 


Şehzade Mustafa, kardeşinin cenaze namazını kıldıktan sonra saraya dönünce odasına kapanmış, ibadetlerine devam etmekteydi. Bu içine kapanık yapısı, paşalar tarafından her zaman tepki görmüş, fakat Sultan Ahmed'e hiç kimse onun hakkında tek bir kelâm edememişti. Şehzade Mustafa ise kim ne demiş, niye konuşmuş diye düşünmez, ibadetlerine özen gösterir, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) sünnetlerini yapmaya gayret ederdi. 


Odası büyük ama özentisizdi. Dört duvar, bir yatak, Kur'ân-ı Kerim, seccade ve rahle vardı. Tabii bunun yanında şehzade odası olduğu için işlemeli çıniler, süslü sürahi ve bardaklar, meyve tabakları mevcuttu. Fakat bunların varlığından habersiz yaşardı Şehzade Mustafa. Odasındaki taze mis kokulu meyvelere el sürmez, kurulu gelen sofraları doymadan bırakır ama israf etmezdi. Kaşık soktuğu tabağı bitirir, bitiremeyeceği tabağa el sürmezdi. Zamanının çoğunu Kur'ân-ı Kerim okuyarak geçirir, bu odada huzur bulurdu. Fakat onun için zorlu günler başlıyordu, Şehzade Mustafa bunun farkındaydı. Bu yüzden cenazeden döner dönmez hızlı bir şekilde odasına girdi. Mushaf-ı şerif”i açtı, abisi Ahmed'in kabir azabından korunması için dualar etmeye başladı. 
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Bu sırada paşalar ve saray erkânı cenazeden sonra toplaşıp beraberce yürümüşlerdi. Saraya geldiklerinde Has Oda'da toplaştılar. Ne yapacaklarına karar vereceklerdi. 


Şehzade Mustafa'nın hizmetini gören Halıl Efendi, Mustafa'nın odasına girmiş, ortalığı toparlar gibi yaparken bir taraftan da şehzadeyi gözetliyordu. Onun ruh halinin değişkenlik gösterdiğine birçok kez şahit olmuş, anlam veremediği hareketleri delilik diye adlandırmıştı. Fakat şimdi artık ne olacağını Halil Efendi de merak ediyordu. Ona göre meczup birinin tahta oturması devlet için sıkıntılı günlerin başlaması ve valide sultanın Osmanlı hükümdarlığını yönetmesi demekti. 


İşini bitirdi, şehzadeye bir emri olup olmadığını sordu, Mustafa hiç duymamış gibiydi. Genelde bir şey istemediği zaman cevap vermezdi fakat bunun kabalıktan veya kibirden olmadığını Halil Efendi iyi bilir, bu davranışını, aklının kıtlıgına verirdi. Odadan ayrıldı, emredildığı gibi Veziriâzam Damad Halil Paşa'nın yanına gitti. El pençe divan, 


“Devletlüm, emredildiği gibi yanınıza geldim, nedir buyruğunuz?” dedi. 
Halil Paşa adamın kolundan tuttu. 


“Şimdi seni Has Oda'ya götüreceğim efendi, orada seni dinleyeceğiz” 


Has Oda'ya adamla beraber giren Damad Halil Paşa, tüm paşaları selâmladı ve Şeyhülislâm Esad Efendi'nin elini öptü. 
Paşalar karşılıklı durmuş, bir koridor yapmışlardı. Veziriâzam, bu koridordan geçti ve tam ortada durup paşalara doğru döndü. 


“Bugün, Devlet-i Al-i Osman'ın büyük hükümdarını Hakk'ın rahmeti için toprağa verdik. Mekânı cennet, kabri pür nur olsun. Rabbim, onu rahmetinden eksik etmesin. Biz ondan razıyız, yüce Allah da razı olsun. Âmin.” 
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Hepsi bir ağızdan “âmin” dediler. Paşa konuşmasına devam etti: 


“Devlet-i Âl-i Osman mutlak başsız kalmayacaktır. Biz hünkârımızın vasiyeti ve tembihi olan Ekberiyet Kanunu'nu uygulamakla görevliyiz. Bu kanuna göre tahtın yeni sahibi Devlet-i Âl-i Osman'ın en büyük erkek üyesi Şehzade Mustafa'dır.” 


Konuşurken tüm paşaların ve şeyhülislâmın gözlerine bakıyordu. 


“Beli paşam!” dedi Sofu Mehmed Paşa ve durdu. Konuşmasına devam etmek için müsaade ister gibi bir hali vardı. Damad Halil Paşa konuşmasına müsaade eden bir tavırla sustu. 


“Kelâm üstüne kelâm, kanun üstüne kanun olmaz lâkın Şehzade Mustafa'nın ince ve narin bir ruhu vardır. Bundan sebeptir ki meczup diye yaftalanır. Bizim anlam veremediğimiz hareketleri vardır. İnce ruhu bu ağır göreve dayanamaz, daha da kötü olur diye telaşlanırım.” 


Sözlerini söylerken kaşları havaya kalkıyor, mahcup bir ifadeye bürünüyordu. Rahat olmadığı her halinden belliydi. 


“Rahat ol Mehmed Paşa, biz de biliriz, duyarız, görürüz. 
Buraya Şehzade Mustafa'nın hususi ihtiyaçlarını gören Halil Efendi'yi getirdim.” 


Halil Efendi dikkatle dinliyor, konuşmak için kendini hazırlıyordu. 


“Halıl Efendi, söyle bakalım, Şehzade Mustafa'nın meczupluğunu gördün mü?” dedi vezirlâzam. 


“Devletlüm, ben ki mahcup bir kulunuzum. Haddim değildir ki şehzademi kötülüyeyim. Lâkin bugün burada gördügümü söylemezsem hesap günü gözüm, benden davacı olur 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diye korkarım. Dilim lâl olsa da devletime feda olsun. Şehzadem Mustafa, bazan çok dalgındır, kelâm etmeye yanaşmaz. 
Bu zamanlarda onu yalnız bırakırım. Yalnız kalmak ona iyi gelir. Zaman olur, sanki birine laf anlatır gibidir, bazan da ma- 


nasız koşar, tutamazsınız.” 


Başını öne eğmiş, kabahat işlemiş hissine kapılmıştı. 
“Çıkabilirsin Halıl Efendi.” 


Vezirlâzam müsaade vermişti. 


Selâm vererek odadan ayrıldı Halıl Paşa. Yüreğinde, rahatlık ve ihanet hislerini bir arada yaşıyordu. Odanın kapısı kapandıktan sonra Vezirlâzam Damad Halil Paşa, şeyhülislâma dönmüş, onun konuşması için bekliyordu. Şeyhülislâm Esad Efendi söz sırası geldiğini anlamıştı. Ellerini açarak söze başladı: 


“Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Rabb'in, biz kullarına en büyük nimeti akıldır. Şehzade Mustafa'nın akli melekeleri yerinde değildir, denir. Şehzade Mustafa şimdiye kadar mesuliyetten kaçmış, cürüm işlerim, diye korkmuştur. Bu zor ve ağır görevi, kaldıracak basireti yok gibi görünür, lâkin o bir Âl-i Osman”dır. Rabbim ona güç kuvvet veyahut bizlere başka bir çare verecektir. Bize düşen, kanuna uymak, nızamı sağlamaktır. Hareketimizde tez olursak bu bizim hayrımızadır.” 


Net ve kararlı konuşan Esad Efendi, odadaki tüm erkânı etkilemişti. Şeyhülislâm konuşmasının bittiğini belirtmek için tekrardan Damad Halil Paşa'ya döndü. Halıl Paşa bunu hemen anladı ve sağ elini kalbine bastırarak ve hafıf eğilerek saygısını gösterdi. Daha sonra doğruldu ve paşalara doğru baktı. 


“Ey meşvereti dinleyip de fikrini ıhmar eden devlet erkânı, ya bir kelâm et ya da biat et!” tehdit dolu bakışlarıyla cevap istediği belliydi. 
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Has Oda'da sessizlik oldu, paşalar veziriâzama dönmüş, gözlerini ayırmadan bakıyorlardı. Sessiz olmaları, Halıl Paşa için yeterli bir cevaptı. 


“Devlet-i âliyye başsız kalmaya! Tez kılıç kuşanma hazırlıkları yapılsın. Yarın sabah namazını müteakip Şehzademiz Mustafa, kılıç kuşanacaktır. Yeni padışahımızın eteği öpülecektir. Karşı duranlardan baş alınacak, nizamsızlığa fırsat verilmeyecektir.” 


Bütün paşalar ve şeyhülislâm kalplerinin üzerine sağ ellerini bastırarak kararı onayladılar. 


IV 


Sabah namazını kılan Şehzade Mustafa, uzun süre Kur'ân-ı Kerim okudu. Silsile-i sâdâttan sonra Devlet-i Al-i Osman'a, sonra da vefat eden ümmet-i Muhammed ’in ruhuna dua etti. En son da semaya açtığı ellerine baktı. 


“Rabbim, bu ellere ahirette hesap soracak işler işletme, bu gözler, bu dıl, eğer ki bir kulun hakkına girecekse aşu olup görmeyeyim, lâl olup susayım. Bu mesuliyet bana fazladır, Rabbim, ben kulun Mustafa'ya yardım et. Sen her şeyi gören ve işitensin, âmin.” 


Elleriyle yüzünü kapattı, dışarıda yapılan hazırlıkların sesini duyabiliyordu. Hizmetkârların ayak sesleri, gelen davetlilerin karşılanması, verilecek yemekler için tabakların sesleri, kesilecek kurbanlık koçların meleme seslerini dahi ayırt edebiliyor, her şey bir anda olsa bitse, diye düşünüyordu. Narin elleri vardı Şehzade Mustafa'nın. Devlet işleriyle ilgisi olmadığı ve idman yapmadığı için güçlü bir hitabeti ve duruşu da yoktu. Okumayı çok sevdiği için gözleri kısmen 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bozulmuş, uzağı çok iyi göremez olmuştu fakat bunu herkese belli etmezdi. Genelde mağrur bir duruşu vardı. Yürürken karşıya bakmaz, genelde yere bakardı. Bu yapısından ötürü kimse onun, abisinin yerini dolduramayacağını düşünürdü. 
Şehzade Mustafa'nın da hiçbir zaman tahtta gözü olmamış, aksine ona Zorlu bir yol gibi gelmişti saltanat. Bu mesuliyeti kaldıracak dermanı kendisinde bulamıyordu lâkin şu durumda onun geçmesi zaruriydı. 


Dışarıdan gelen bir ses, girmek içın destur istedi. Bu, Damad Halil Paşa'nın sesiydi. Şehzade Mustafa müsaadeyi verdi: 


“Dışarıda tüm hazırlıklar tamamdır şehzadem, ağalar sizi bekler.” 


Halil Paşa'nın, mahkümunu almaya gelmiş gardiyan gibi bir tavrı vardı. Şehzade Mustafa yerinden doğruldu. O arada hizmetini gören efendi içeri girdi: 


“Paşam, şehzademiz tam hazır değildir. Kısa bir sürede hazır olacaktır.” 


“Dışarıda beklerim. Hazır olunca dışarıya buyurun şehzadem.” 


Tavrı değişmemiş paşa, konuşmasına tepki vermeden devam edebiliyordu. Şehzade Mustafa yerine hizmetini gören efendi konuşuyordu. 


“Emrınızdır paşam.” 


Bir süre Halıl Paşa dışarıda bekledi, kapı açıldı. Şehzade Mustafa giydiği görkemli kıyafetle heybet kazanmış, gözle görünür bir değişim yaşamıştı. Yüz ifadesi ise yine aynıydı; mağrur ve durgun. Bu arada Silahtar ağası ile Dârüssaâde ağası, Şehzade Mustafa ve Halıl Paşa'nın yanına geldiler. Silahtar ağa, 


“Sehzadem, taht sizin icabetınız ile şereflenecektir” dedi. 


Şehzade Mustafa, sadece gözlerini yumarak onayladı. 
Fakat bu bile Sıilahtâr ağa için yeterliydi. Ağalar selâm verdikten sonra ayrıldılar. Damad Halıl Paşa bir iki adım önde giderek Şehzade Mustafa'ya mihmandarlık yapıyordu. Taht odasının önüne geldiklerinde kapıyı Damad Halil Paşa açtı fakat kendisi adım atmadan şehzadeye döndü: 


“Şehzadem, bu odada şükür için, Hakk'ın rızası için namaz kılmanız gerekir.” 


Başını salladı şehzade. İçeriye doğru girdi, arkasından Halil Paşa kapıyı çekti. Odaya şöyle bir bakındı Şehzade Mustafa. 
Odanın dekoruna çok özenilmişti. Büyük pencereleri vardı ve camları işlemeliydi. Oturmak için yerde kuş tüylü minderler, önünde ise rahleler mevcuttu. Bir köşede ceviz ağacından yapılmış, oymacılık sanatının en nadide örneklerinden kapaklı bir kitaplık vardı. Bunun içinde de mushaf-ı şerif ve yol gösterici ilim kitapları mevcuttu. Özel bir oda olduğu her halinden belliydi buranın. Odanın bir köşesinde ise çevresi kadifeyle kaplanmış özel bir alan vardı. Bu alanın içinde “Hırka-i Saâdet” vardı. Şehzade Mustafa ise bunu görmenin heyecanı ile mutlu olmuştu. Tebessüm ederek mübarek Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) hırkasına yaklaştı. Saygı gereği dizinin üstüne çöktü, üç defa öpüp alnına koydu. Üçüncü alnına koyuştan sonra yüzü üzerinde gezdirdi. Hz. Peygamber'in nurunu hissetti. Abisinin acısını ve taht stresini birlikte yaşadığı şu günlerde, bu ferahlama iyi gelmişti. Namazını kıldı, duasını yaptı. Kapıdan çıkarken kutsal emanete saygı gereği sırtını dönmemek için geri adımlarla kapıya yaklaştı ve odadan ayrıldı. 


Dışarı çıktığında ise daha kalabalık olmuşlardı. Üç hizmetli, şehzadeye yaklaştı, birinin elinde katlanmış kıyafetler 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mevcuttu. Bunlardan birini açtılar. Bu, Yusüfi destardı. Diğer iki hizmetli bunu aldı ve şehzadeye giydirdiler. Sonra diğerini aldılar, o da samur erkândı ve bunu da giydirdiler. Bu iki kürk, saltanat alametiydi. Bunları şehzade görür görmez aklına abisi Sultan Ahmed gelmişti. İçinden ona Allah'ın rahmeti için dualar okudu. Artık merasim için hazırdı. Damad Halil Paşa, Sehzade Mustafa'yı böyle görünce yüzündeki burukluk azalmıştı. 


Akağalar kapısının ağır demir kapakları açıldı. Şehzade Mustafa'yı görenler, ona bu hali yakıştırmışlardı. Bu kadar kalabalığı ilk kez bir arada gören şehzadenin, tüm gözler üzerinde olunca heyecanı bir hayli artmıştı. Bu arada yeniçeri ağası üç adım öne çıktı ve sırtını şehzadeye doğru döndü, kılıcını çekti: 


“Devlet-i Al-i Osman'ın 15. padişahı, 94. İslâm halifesi 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Sultan 1. Mustafa Han, has duuurr 


Tüm askerler hazır ola geçtiler. Bu nizami hareket, saray duvarlarında yankılanmıştı. Şehzade Mustafa, kurulmuş tahta yürüdü, tam önünde durunca biraz askere bakınmış, daha sonra yerine oturmuştu. Kendine güveni artmış gibi görünüyordu. Bir yanında Şeyhülislâm Esad Efendi, diğer yanında, başta Veziriâzam Damad Halil Paşa başta olmak üzere diğer paşalar sıralanmıştı. Merasimın başlaması için Şehzade Mustafa'nın, eliyle işaret vermesi gerekiyordu. Paşalar ve Esad Efendi bu durumda panik olmuştu, fakat onların söylemesine kalmadan Şehzade Mustafa sağ elini kaldırdı, avuç içi semaya bakacak şekilde buyurun işareti yaptı. 


Merasim sırasına göre önce paşalardan tebrikler geldi. 
Daha sonra Şeyhülislâm Esad Efendi saltanat duasını yaptı ve yeni sultanına biat etti. Etek öpme merasimi yapıldı. Bunlar tamamlandıktan sonra, yeniçeri ağası tekrardan öne çıktı ve haykırarak, 
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“Padişahım çok yaşa!” dedi. 


Hazır ol vaziyeti alan bilcümle asker, hep bir ağızdan tekrar ettiler: 


“Padişahım çok yaşa!” 


Sarayın camları titremiş, dışarıdaki İstanbul ahalisi bile bu sesi işitmişti. Bu arada Sultan Mustafa Han ayağa kalkmış, paşalarla birlikte kapıya yönelmişti. Hep birlikte Has Oda'ya gidildi. Sultan Mustafa Han tahta oturmuş gözleri yerde gezinirken, odadakiler yetki nizamına göre sıralanmıştı. Damad Halil Paşa söze başladı: 


“Hünkârım, hüküm sizindir, görev vermek de sizindir almak da.” 


Uzun süredir konuşmayan sultan, ağzını açtığında dudaklarının birbirine yapıştığını hissetti. Susamış olduğu belliydi. 


“Görev verilenler, görevlerinin hakkını versinler. Yollarından sapmasınlar, dürüst olsunlar. Tek istediğim, hakperest olasınız!” 


“Ferman padişahımındır!” dediler bir ağızdan. 


Bu arada istenilen su gelmiş, hünkâra ikram edilmişti. 
Suyunu içtikten sonra şeyhülislâm söz istedi: 


“Hünkârım, sizin bazı rahatsızlıklarınız mevcuttur. Bunlar giderilebilir hastalıklardır, müsterih olasınız. Tabipler size özel ilaçlar keşfetmişler, bunları aksatmadan alınız. Dualarımız hep sizinledir inşallah.” 


Samimi bir şekilde, hünkârın narin yapısına güvenerek Osmanlı padişahına karşı kelime seçmeye gerek duymadan konuşmuştu. 


“Sifa Allah'tandır” dedi sadece hünkâr. 
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Paşalar ve Şeyhülislâm Esad Efendi, sağ ellerini kalplerine götürerek onayladılar. Odadan ayrılmak için hünkârın yorgun olmasını bahane ettiler. Müsaade ile odadan ayrıldıktan sonra Şeyhülislâm Esad Efendi, Halil Paşa'yı kenara çekti: 


“Paşa, hünkâra göz kulak olasın, onu yalnız koma, sana çok ihtiyacı olacaktır.” 


“Efendim, siz hiç merak etmeyiniz.” 


Üç gün sonra Sultan Mustafa Han'a kılıç kuşandırma merasımı yapıldı. Fakat bu merasim normalde olması gerektiği kadar ihtişamlı olmadı, sembolik olarak gerçekleştirilmiş gibi duruyordu. 


V 


Şehzade Osman, her zamanki gibi sabah namazını müteakip, tâlm alanına gelmiş, ok atmaya başlamıştı. Hedefleri tam ortadan vurabiliyordu. Tâlim yaptıran ağa da orada hazır bulunuyordu. Birkaç yeniçeriyle birlikte Osman'ı pür dikkat izliyorlardı. Şehzade Osman yayını gerdi, gerdi, çok beklemeden fırlattı. Herkes yakındaki hedefe baktı fakat ok göremediler. Uzağa baktıklarında ise hayretler içinde kaldılar. 150 
arşın ilerideki hedef, tam ortadan vurulmakla kalmamış, okun yarısı diğer tarafa geçmişti. Bu, bir kalkanı delebilecek güç demekti. Yeniçeriler hayran kalmış, sevincinden ne diyeceklerini şaşırmışlardı. İstemsiz bir şekilde: 


“Şehzademiz, Allah sizi başımızdan eksik etmesin, sizin iktidarınızı görmek bizlere nasip olsun inşallah” dediler. 


Tâlim ağası öne çıktı. Şehzade Osman'a yaklaştı, 


“Tâlim iyidir, size yarar. Aslanlarımız arasında matrakta hünerli olanlar vardır. Sizin oyundaki yamanlığınızı biliriz. 
Müsabaka etmek ister misiniz?” 
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Şehzade Osman, biraz terlemişti. Bu teklif hoşuna gitmiş olacak ki çok beklemeden kabul etti. Ağanın işaret ettiği yeniçeri koşarak geldi. Ağa, gelen adamı göstererek, 


“Ahmed, bizim saygın askerimizdir. Er meydanında cen- 


gâverdir, ona güveniriz.” 
“Güvendiğin dağlara kar yağmasın ağa efendi!” 


İddialı olduğunu gösterdi genç şehzade. Yavaş adımlarla müsabaka alanına doğru yürüdü, kendine güvenen duruşuyla yeniçeri Ahmed'i bekledi. Ahmed de müsabaka alanına çıktı ve şehzadeye döndü: 


“Devletlüm, kılıcınız keskin olsun.” 


“At binenin, kılıç kuşananındır. Karşında gördüğün, rakibindir. Buna er meydanı derler asker, bunu unutmayasın.” 


Sert konuşmasıyla Ahmed'i iyiden iyiye cesaretlendirmişti. Şehzade Osman da tam bunu istiyordu. On dört yaşındaki Osman, yaşının aksine oldukça güçlüydü. Bakışları ve konuşması ile karşısındakini etkiliyordu. Hırslı olması ise asker üzerinde beğenilen bir şehzade olmasını sağlamıştı. 


Müsabaka başlaması için ağa işaret verdi, ilk atak Şehzade Osman'dan geldi. Yeniçeri ise hızlı bir şekilde kalkanını kaldırarak bu atağa karşılık verdi fakat kalkanına öyle bir vurmuştu ki adamın kolu aşağıya doğru düşmüştü. Refleks olarak kalkanını tekrar kaldırdı ve rakibini görmek için indirdiğinde Osman yer değiştirmişti. Yeniçeri onun nerede olduğunu görene kadar Şehzade Osman kafasına bir tane indirmişti. Bu şekilde devam eden müsabakayı Şehzade Osman kazanmıştı. 
Güçlü olmasından sebep karşısındaki yeniçeri Ahmed hayli yorulmuş, müsabakadan sonra nefes nefese kalmıştı. Şehzade 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Osman ise terlemiştı fakat yorgunluk belirtisi pek yoktu. Kondisyonunu her zaman zinde tutmayı Iyı bilirdi genç şehzade. 


Tâlimlerini bitirdikten sonra külliyeye geçip orada ilim öğrenirdi. Neredeyse her günü tâlim ve ilimden ibaretti. 


O gün yine her zaman yaptığı gıbı külliyeye varmadan önce üstünü değiştirdi. Öğle namazını ikame ettikten sonra külliyeye vardı. Külliyede de oldukça sevilen başarılı bir öğrenciydi. Beş dil öğrenmişti. Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca ve Yunanca dilleri artık Şehzade Osman için anadili gibiydiler. 


Akşam olduğunda ise odasında vakıt geçirir, devlet hakkında düşüncelere dalardı. Kendi kendine istişare eder, tarihini araştırıp benzer olaylar arardı. Fâtıh Sultan Mehmed Han hayranıydı. Dedesi hakkında okumayı çok sever, sürekli konuşmalarında ismini anardı. Yatmadan önce dualarında muhakkak onun ruhuna Fâthalar gönderirdi. 


Tahsil ve tâlimde ön plana çıkan Osman, taht için iyi bir våristi. Paşalar ve şeyhülislâm bu şehzadeyi her zaman takip eder, kendilerine yakın tutarlardı. Şehzade, devlet işlerine karışmaz ama takip etmekten de geri durmazdı. Amcası Mustafa'yı, en az babası kadar çok severdi fakat babasının ölümünden sonra tahta geçince, ondan soğumaya başlamıştı. Saltanat hakkında pek konuşmaz ancak konuştuğunda da susmak bilmezdi. 


Bir gün, tâlim meydanında idmanlarına devam ederken, annesi Mahfirüz Haseki Sultan ona haber gönderdi. Onu görmesini istediğini bildirmişti. Şehzade Osman tâlimini bitirdikten sonra annesinin yanına gıttı. Annesi onu görünce hemen sarıldı. 


“Oğlum, kendini çok yoruyorsun, bu kadar tâlime gerek yok.” 


Ip 


“Hünkâr olacaksa bir beden-i ruhi, sağlam olmalı hem bedeni hem ruhi.” 


Bunu söylerken hem kendisinin tahta geçmek istediğini söylüyor, hem de amcasının hükümdarlığından hoşnut olmadığını belirtiyordu. Annesi Mahfirüz Haseki Sultan ise bu laf karşısında oğluna önemli bir şey söylemek için yaklaşmıştı. 


“Oğul, kendine dikkat et, sen şu an tahtın tek vârisisin. 
Yakında bu tahta sen oturacaksın. Benim öngörüm odur kı amcan Mustafa bu işi yapamaz. Paşalar yakında bu iş için harekete geçeceklerdir. Dikkatlı olasın, kendini koruyasın.” 


Öğüt vermekte olan anasına saygısını bozmadan dinledi. 
Fakat amcasına kızgınlığını çok belli etmeden konuşmak istüyordu. Annesi bile olsa taht sevdalısı görünmek istemezdi. 
Oturduğu yerden kalktı genç şehzade, bir iki adım yürüdü, annesine döndü: 


“Atam Fâtih'e Rabbim İstanbul'u alacak kudreti nasip etti. Atam Bayezid'e yıldırım gibi hareket etmeyi nasip etti. 
Atam Kanüni'ye en büyük topraklara sahıp olmayı nasip etti. 
Bu millet var oldukça Rabbim bizlere en doğru hükümdarı her zaman nasip edecektir. Ben bu tahta layıksam orada kırk sene durayım, layık değilsem o tahtın altında canımı vereyim. 
Razıyım kudret sahibi olan yaratanımın yazdığı kadere.” 


Sert konuşmuştu fakat tam bir hükümdar gibi konuşmuştu. Annesi onu dinlemiş ancak sözlerinden çok hitabetinden etkilenmişti. Gurur duymuş olacak ki gözleri parladı. 


“Var ol oğul.” 


Annesinden müsaade alan Şehzade Osman külliyeye geçti. Buradaki günlük ilim eğitiminden sonra odasına çekildi. Saray odasında oturmuş, kitapları karıştırıyordu yine. Birden koridorlardan bir ağlama sesi duyuluyordu. Bu olsa olsa Murad'dır dedi tebessümle. Bu çocuk çok hırçın olacak, dedi. 
Odada loş yanan kandıller arasında kendi kendine konuşuyordu. Kitabına sağ elini koydu, işaret parmağıyla okuduğu yeri takip ederek dağılan dikkatini toplamaya çalışıyordu. Fakat 


dışarıdan gelen ses, dikkatinin toplanmasına izin vermedi. 


“Ne yapıyorlar sana Murad, kesiyorlar mı, biçiyorlar mı!” dedi. 


Kızmıştı bu sefer. Ayaklandı. 
“Şu Murad'ı bir göreyim, bakalım derdi neymiş” 


Bir yandan üstünü giyiyor, bir yandan kendi kendine konuşuyordu. Saray koridorlarında ilerledi, sese doğru yürüdü. 
Ses ilk zamanki gibi kulak tırmalamıyordu. 


“Murad sakinleşti herhalde, ona doğru yürümem bile yetti” dedi yine kendi kendine, 


Odaya vardığında destur istedi. Biraz bekledikten sonra içeri girebildi ancak. Murad sakinleşmişti. Girince Kösem Sultan ona sarıldı: 


“Şehzadem, ne bu tâlim ne bu tahsıl sevdası, seni göremez oldum, özledim yığıdımı.” 


“Kösem validem, ben de sizi göremez oldum, Murad oldu olalı bizi unuttunuz. Demek ki buraya kadarmış.” 


Biraz tepki gösterir, biraz naz yapar gibi bir tavırla konuşmuştu şehzade. 


“Osman'ım, senin yerin hep ayrıdır. On tane de çocuğum olsa benim ilk yavrum sensin. Bilirsin, rahmetli baban Sultan Ahmed Han da çok severdi seni. Sen onun ilk göz ağrıydın.” 
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Başını okşadı şehzadenin, sevgisini göstermeyi çok iyi biliyordu Kösem Sultan. 


“Peki, öyle olsun Kösem validem.” 


Tebessümle cevap vermişti şehzade. Yatağa doğru döndü. 
Uykuya dalan Murad'a doğru yaklaştı. İki yaşındaki Murad, yaşıtlarına göre çok iriydi. Onun yaşını bilmeyen biri, vücuduna bakarak en az dört yaşında derdi. Siyah sık saçları vardı. 


“Tosun uyumuş nihayet, seninle ileride çok işimiz var Murad, sen bu yaşta bize çektirdiğine göre büyüyünce hepimizin hakkından gelirsin.” 


Uyandırmadan Kösem'in duyacağı bir sesle konuştu: 


“Ben olmasam bile onun aslan gibi abisi Osman var, o her zaman yanında olur benim Murad'ımın.” 


Söylediklerine cevaben konuştu Kösem Sultan. Osman, Murad'a bakmaya devam etti, arkası Kösem Sultan'a dönük, konuşmaya devam ediyordu: 


“Ben var olduğum sürece Murad benim öz kardeşimdir.” 


“Allah senin acını bize göstermesin şehzadem” dedi Kösem Sultan içtenlikle. 


“Eksik olma Kösem validem, bana müsaade, Murad uyusun. 
Odadan ayrıldı, kendi odasına gitti ve istirahate çekildi. 


Ertesi gün aynı programı tekrar ederek geçiren şehzade, akşamüzeri kardeşi Şehzade Mehmcd'le karşılaştı. Aralarında bir yaş bulunmasına rağmen Osman daha iri görünüyordu. 
Mehmed, Osman'a göre daha yumuşak huyluyduydı. Devlet işleriyle çok az ilgilenir, gününü ilim öğrenerek geçirirdi. 
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Şehzade Osman'a her zaman yaşı gereği hürmet gösterirdi. 
Zaten Osmanlı mekteplerinde ilk önce âdap öğretilirdi. Adabını bilmeyen adam kendini de bilemezdi. Mehmed, Osman'ı görünce tebessümle ona yaklaştı: 


“Ağabey, tâlimlere ara ver, çok yoruluyorsun.” 
Yüzündeki ifade değişmemişti Şehzade Osman'ın. 


“Yorulmak için zaman yok Mehmed, biz Hanedân-ı Al-i Osman'danız. Bana nası] çok yoruluyorsun, dersin, sendeki bu rahatlık nerden gelir? Süleyman dedemiz kırk altı yıllık saltanatının otuz yılını seferde harcamış, eğer ben kendimi yormazsam, Saltanatın sürmesini sağlamazsam, nasıl derim Kanüni Sultan Süleyman benim dedemdir, ben onun soyundanım, diye? Sen, Şehzade Mehmed isen kendine çeki düzen ver.” 


Bir dokunup bin ah işitmişti Şehzade Mehmed. Suçu, sadece ağabeyinin sağlığını düşünmekti. Bu tepkiyi beklemiyordu. Hürmete icabet için karşılık vermek yerine boyun büktü. 


“Ben elimden geleni yaparım ağabey, müsterih olasın. 
Sağlığını düşündüğüm için dedim lâkin haklısın, devletin bekası her şeyden önce gelir, beni bağışlayasın.” 


Kardeşinin mağrur duruşu, çıkıştığı için Osman'ın pişman olmasına neden olmuştu. Gönlünü almak istedi. 


“Kardeşim, ben de fazla sert çıkışmış olabilirim, kusura kalmayasın.” 


“Eyvallah!” dedi Şehzade Mehmed, sağ elini kalbine bastırarak. 


Daha sonra birbirlerine muhabbetle sarıldılar; fakat Osman, uzatmak istemediği için kısa kesti bu sevgi gösterisini. 
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Zira bir sultan namzedi, asla kendini duygularına kaptırmamalıydı. 


VI 


Benim, Murad kulun, suçumu affet, 
Suçum bağışlayıp günahım refet 
Resül'ün sancağı dibinde haşret 
Uyan ey gözlerim gafletten uyan 
Uyan uykusu çok gözlerim uyan. 


Sultan Mustafa, namazını kılmış, gün doğumunu sükünetle seyretmiş, ardından da kitap karıştırmaya başlamıştı. Dedesi 
3. Murad Han'ın bu şiirini bulmuştu odasında, abısı Ahmed'i hatırladı. Kendi kendine konuşmayı severdi Sultan Mustafa: 


“Keşke Ahmed olsaydı, bu divana o otursaydı. Ben istemem ne taç ne divan; isterim ki olayım ımanımla sultan.” 


Odasında yürümeye başladı, sabah güneşini alan bu odanın camları da açıktı. İçerisi biraz soğumuştu fakat huzur doluydu. Saltanat, Sultan Mustafa için bir yüktü. Çağırılmadıkça veya herhangi bir ferman olmadıkça odasından da çıkmazdı. 
Sadece türbe ziyareti yapmayı çok sevdiği için bundan hiç vazgeçmemişti. 


Saltanat demek, onun için mesuliyet demekti. Bir millet ki İslâm sancağı altında buluşmuş, bağlı olduğu padişahına tam biat etmiş; böyle bir milletin mesuliyetini taşımak ona çok ağır geliyordu. Ona göre bu bağlılığı hak edecek olan hükümdar, o değildi. Çünkü saray duvarlarının ötesinde halktan birinin degerli bir eşyası çalınsa, bu kişi fukaralıktan sesini çıkaramasa ve o akşam çocuğunun önüne sırf bu yüzden aş koyamasa; nasıl verecekti bunun hesabını rüz-ı mahşerde! İşte bu kıldan ince 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adaleti tam manasıyla sağlayamama düşüncesi, Sultan Mustafa'yı çok oyalıyor ve üzüyordu. Durum bu olunca da ister 1stemez mahzun bir hale bürünüyordu. Ne şehzadeliğinde ne de saltanatında güldüğünü gören olmamıştı Sultan Mustafa'nın. 


Odasında derin düşüncelere dalmış, vaktin nasıl ilerlediğini anlamamıştı. Bugün devlet erkânı ile görüşmesi vardı fakat Mustafa Han bunun farkında bile değildi. Kapıda destur isteyen Damad Halıl Paşa'nın sesini duyan Mustafa Han irkıldı. Hünkârlığa alışamamış olduğundan, Halil Paşa neden benım odama geldi, diye düşündü bir an. Oldukça sessiz olan oda, daha da sessizleşmiş, Mustafa Han öylece hareketsiz kalmışlı. Destur verdikten sonra Halil Paşa içeri girdi. İçeriye adım atar atmaz göz ucuyla etrafı incelemeye, sultanın neler yaptığını merak ederek eşyalara bakınmaya başladı. Rahlede Kur'ân-ı Kerim açıktı, önce onu farketti. Sonra kitaplığı farketti, kitaplığın kapakları açıktı ve rafları karmakarışıktı. Oda normale göre soğuktu, herhalde camları yeni kapattı, diye düşündü Halıl Paşa. Yatağı düzgündü, yatağının yan tarafında ise kâğıtlar ve kalem vardı. Kâğıtların dağınık durduğunu, bazılarının yazılı olduğunu farketti. Yazmayı sevmeyen Mustafa Han'ın kâğıt ve kalemle de işi olmazdı, sonradan anladı ki bunlar, Sultan Ahmed Han'a aitti. Belli ki onu özlemiş, hasret gidermek içın dörtlüklerinden biraz okumak istemişti. Bu kısa analizden sonra dikkatli bir şekilde Mustafa Han'ı süzmeye başladı. Simasında hüznün hiç eksik olmadığı sultanın sanki daha da müşkül bir ruh hali vardı. Şehzadeyken en basit kıyafetleri giyen Mustafa Han'ın şimdiki kıyafeti, mahzun duruşunu biraz olsun örtmüştü. Göz göze gelmekten pek hoşlanmayan Mustafa Han'ın dikkatini toplamak için sesini yükselterek konuşmaya karar verdi. Nefes alıp hafifçe boğazını temizledikten sonra vurgulu bir şekilde konuşmaya başladı: 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“Hünkârım, bugün karar günüdür, divanda toplanıp devletimiz için kararlar alacağız. Siz bu kararların son onayını vereceksiniz.” 


Kelâmını bitirdikten sonra cevap bekleyen bir sessizliğe büründü. Sultan Mustafa öne eğik olan başını, onayladığını göstermek için yavaşça salladı. 


“Dışarıda sizi beklerim hünkârım” diyerek odadan ayrıldı. 


Kapıda duran hizmetliye, hünkârı divana hazırlaması için emir verdi. Hizmetli de destur alarak odaya gırdı. Halıl Paşa dışarıda sırtını duvara dayamış hünkârı beklerken, gönlünde acısı taze olan cennet mekân Sultan Ahmed Han'ı hatırladı. 


Bir gün Damad Halıl Paşa, Has Oda'da durmuş, göz ucuyla Ahmed Han'ı izliyordu. Ona direkt bakmak ne mümkündü, hemi de kızgın olduğunda. Anadolu'dan gelen ulağı dinleyen Ahmed Han, yumruğunu sıkmıştı. Ulağın bahsettiğine göre Kalenderoğlu, Bursa sancakbeyliğini almış, aralarındaki ateşkes anlaşmasını çoktan bozmuştu. Kuyucu Murad Paşa'dan en son haber aldığında Oruç ovası civarlarındaydı. Sultan Ahmed Han tahtından kalkmış, ellerini arkasına bağlamıştı. Bakışlarını hiç öne eğmemiş, dimdik durmuştu meydan okurcasına. Ulağa dışarı çıkmasını emretmiş, başını Halil Paşa'ya doğru çevirmişti: 


“Çetin ceviz olmadıkça anlaşılmazmış çekicin gücü, namert zayıf olursa mert olanın namı düşük olur. Gayret-i merdanemiz, saltanatın devamıdır. Sefa sürmeye değil, meşakkat çekmeye razıyız. Bugün onlar ihanet ettilerse de yarın biz affeden olacağız.” 


Nasıl oluyordu, bu kadar kötü haber alan bir hükümdar, kendisine isyan bayrağı çekip ihanet edenlere nasıl bu kadar sakince yaklaşabiliyordu? Hem sakin olurken hem de kudretli olduğunu nasıl belli edebiliyordu. O, gerçek bir hükümdardı. 
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Damad Halıl Paşa, kendini yerdeki taşların arasındaki kumlara bakarken buldu. Derin hatıralara dalmıştı, güzel günlerdi vesselâm, diye düşünerek iç geçirdi. Biraz silkindi, öylece dalıp gitmiş gözlerini hızlı hızlı birkaç defa kapattı açtı, sonra elleriyle ovuşturdu. Yüzünü de eliyle mest ettikten sonra sakallarını sıvazladı. Güzel bir rüyadan, gerçek dünyaya dönmüştü. 


Mustafa Han dışarı çıkmış, Has Oda'ya geçmek için hazır duruyordu. Yüzündeki ifade değişmese de giydiği elbiseyle heybetli bir görünüm kazanmıştı. Hizmetlisi işini bitirdiği için yanlarından ayrıldı. Halil Paşa ile sultan, beraberce yürümeye başladılar. Sultan Mustafa Han, gözünü yoldan ayırmıyor, boynu bükük yürüyordu. Dışarıdan biri, Mustafa Han'ın üzerindeki sultanlığının alameti kaftanı olmasa, Halil Paşa yine birini yakalamış, ipe götürüyor, sanırdı. Has Oda'ya vardıklarını bile anlamayacak umursamazlıktaki hünkâr, Halil Paşa'nın tepkili yüksek sesiyle irkildi. 


“Hünkârım geldik!” 
“Tamam Halıl Paşa.” 


Kendini toplamaya çalışan ama içinden gelmediğini de belli eden bir sesle sarf etmişti bu iki kelimeyi hünkâr. İçeriye girdiler. Paşalar ve şeyhülislâm hazırlanmış, hünkârın gelmesini bekliyorlardı. Selâmlaştıktan sonra Sultan Mustafa Han tahta oturdu. Odadakilerin gözü hünkârdaydı. Fakat onun, konuşmaya niyeti yok gibiydi. Boynu bükük, önüne bakıyordu. 
Şeyhülislâm Esad Efendi sessizliği bozan ilk kışı oldu: 


“Hünkârım, kullarınız sağlığınıza duacınızdır. Bizler de öyleyiz. Fakat sizleri daha sık görmek isterler. Kendinizi daha sık gösteriniz, sesinize hasret kaldılar.” 


Bu öneriyi, odada şeyhülislâmdan başka kimse veremezdı. Bu, bir had meselesiydı. Devlet erkânı da olsa önce haddini bilmeliydi insan. Bunu çok iyi etüt etmiş paşalar, nerede ne konuşacaklarını iyı bilirler, önceliklerini saltanata verirler, böylelikle benliklerinden soyutlanırlardı. Niyeti halis olmayanların bu hak merkezli mecliste gayesi, ne yaparlarsa yapsınlar elbet bir gün ortaya çıkardı. 


Şeyhülislâm Efendi'nin kelâmı üzerine paşalar hünkâra dönmüş, ne diyeceğini bekliyorlardı. Aslında bu sessizliğin diğer bir sebebi, Esad Efendi'yi onayladıklarını göstermekti. 
Hünkâr, şeyhülislâmın sözünün ardından duymamış gibi öylece hareketsiz kaldı. Sonra aniden kendisinden beklenmeyen bir çeviklikle ayağa kalktı. Paşaların oluşturduğu koridorda iki üç adım attı. Bu sefer yere değil, ileri bakıyordu. Sonra tekrar yürümeye devam etti, paşalardan birinin önünde durdu. 
Bu arada odada şaşkın olmayan, bir hünkârın kendisi vardı. 
Paşaya doğru döndü hünkâr, kollarını kaldırdı, paşanın kavugunu çıkarıp yere attı. Kavuğu düşen paşa, şaşkınlıktan neye uğradığını şaşırmıştı. O daha şaşkınlık içinde bakadursun bir yandaki paşaya ilişti hünkâr, onun kavuğunu da çıkardı ve yere attı. Odada tek ses, yere düşen kavukların sesiydi. Sonra hünkâr, hiç olmadığı kadar kendinden emin bir ifadeyle Şeyhülislâm Esad Efendi'ye döndü. 


“Kavuk, az önce baştan öte idi. Yere düştü, imdi yerle bir. 
Vücudun uzun olursa kavuk yere düşerken mukavemeti fazla görür, vücudu büyük olanın dili de büyük olur." 


Odadakılerin akılları; iki paşanınsa hem akılları hem kavukları başlarından gitmişti. Düşen kavuğu unutan paşalar hünkâra odaklanmış, içlerinden, acaba o mu deli biz mi deliyiz, diye geçiriyorlardı. 


Hünkâr kalktığı yere tekrar oturdu. Kalkmadan önceki boynu bükük halini aldı, az önce yaşananlar bir anda olup biten bir rüya gibiydi; sankı bir anlığına herkesin mecnun gözüyle baktığı Sultan Mustafa Han gitmiş, yerine kallâvi bir Osmanlı hükümdarı gelmişti. Az önce bir cümle ile tüm cevapları veren Mustafa Han şimdiyse boynu bükük bir kader mahkümu gibi önüne bakıyordu. 


Damad Halıl Paşa olanların şaşkınlığından edeceği kelâmı unutmuştu. Kısa bir silkinmeden sonra kafasında kelimeleri toparladı. Meclisi bu şaşkınlık havasından çıkarmanın onun görevi olduğunu düşündü. Hünkâra doğru döndü: 


“Hünkârım” 


Kekelememek için kendini zorluyor, ses tonunu ayarlamaya çalışıyordu. 


“Hünkârım, bilesiniz ki bazı devlet düzeninde gelişmeleri takip etmemiz, bunlara doğru müdahaleleri yapmamız gerekmektedir. Siz bu kararlarınızda net olmazsanız, askerin size bağlılığı azalır. Biz her daim en keskin kılıcı kanun belledik. Kararlarımızı kanuna dayalı alırız, hükmü siz buyurursunuz hünkârım.” 


Ne yapması gerektiğini öğreten bir lala edasında konuştu paşa. Sözlerine, derin bir soluk aldıktan sonra devam etti: 


“Hünkârım, sıkıntılar hep var olacaktır. Bu konuda çok düşünmeyiniz. Burada söylemek istediğim ilk mevzu, vergilerdir. Bilirsiniz ki Devlet-i Aliyye vergilerle döner. Son Celâli ayaklanması bize büyük darbeler vurmuştur. Köyde- ki çiftçimiz hasat yapamaz, inek güdemez olmuş, dolayısıyla kazancı olmadığı için vergisini de verememiştir. Rabbim ona rahmet eylesin, Sultan Ahmed Han, bu konuda köylünün birkaç sene rahat etmesini istemiş, kendi yaralarını sarmaları için vergi almamıştır. Bu tekleyen çark bizi sıkıntıya sokmuştur. Diyeceğim odur ki vergi önemli bir mevzuudur. Hassasiyet arttırılmalı, çalışan herkesin vergi verip vermediği tetkik edilmeli, hak geçmemelidir.” 


Damad Halıl Paşa konuşadursun, Sultan Mustafa Han tek kelimesini dinlemiyordu. Bir süre daha bütün meclis erkânı paşayı dinledikten sonra, diğer paşalardan da fikrini beyan eden oldu. Fakat bu konuşmalar süresinde hünkârın başı bir kere olsun yerden kalkmamıştı. 


Konuşmalar bitti, herkes yine hünkâra döndü. Sultan Mustafa Han ise uykusu gelmiş, mahmur gözlerle yere bakmaya devam ediyordu. Bir süre sessizlik bozulmadı. Hünkârı uyarmak için en münasip kişi yine Halil Paşa'ydı. Diğer paşalar Halıl Paşa'ya gözleriyle bakarak hünkârı uyarmasını işaret ediyorlardı. Halil Paşa da bunun farkına varmış olacak ki hafitçe belini büktü, önünde bağlı olan ellerinden birini hünkârı incitmemek isteyen masum bir ifadeyle kaldırdı. 


“Hünkârım, hükmünüz nedir?” 


Yine duymamıştı sanki. Duruşunu bozmamıştı Mustafa Han. Bu sefer sözlerini tekrarlamak istememişti paşa, Esad Efendi'ye doğru baktı. Bir anlığına, ne yapayım, der gibi bakışlarıyla bir büyüğüne danışan çocuk oluvermişti yaşlı paşa. 
Esad Efendi ile göz göze geldiler ve böylece iplerin Esad Efendi'de olduğunu anlatmak istedi. Esad Efendi yere doğru baktı, dudak büktü, omuzlarını kaldırarak iç çekti. Eli istemsiz, sakalına gitti. Odada tek başına düşünüyormuşçasına sakalını bir iki sıvazladı, hünkâra doğru döndü: 


“Hünkârım, siz yorgunsunuz, daha da yormayalım sizi, istirahat edin.” 


Hünkâr, bu sefer başını kaldırmış, olur anlamında gözlerini yummuştu. Yavaşça ayaklandı, odasına geçmek üzere meclisten ayrıldı. 
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Odadan ayrılan hünkârın ardından paşalar, bir karar almak istercesine birbirlerine bakıyorlardı. Şeyhülislâm Esad Efendi ise hünkâr odadan ayrılır ayrılmaz kapıya doğru yöneldi, şu an konuşmanın yanlış kararlar verdirebileceğini düşündüğünden orada çok durmanın zararlı olduğu kanısına vardı. 


Bu yaşananların ardından çok gün geçmeden Halıl Paşa, Şeyhülislâm Esad Efendi tarafından çağırıldı. Daveti alan paşa, konunun ne olduğunu kestirebiliyordu. Esad Efendi'nin yanına vardı. Destur aldıktan sonra içeriye girdi: 


“Selâmün aleyküm.” 


“Ve aleyküm selâm halifenin vezirnâzamı, buyur, otur hele, az soluklan.” 


Bu mühim davete icabet eden Halıl Paşa, Esad Efendi'nin sağ yanına oturdu. Su ikramından sonra, kelâma ılk başlayan Serdâr-ı Ekrem Halil Paşa oldu: 


“Buraya beni niye çağırdığınızı bilirim. Allah, vereceğimiz kararlarda bizi hayra ulaştırsın inşallah!” 


“Devletlüm, tahmininiz doğrudur. Karar, tüm ümmet-i Muhammed'in menfaati içindir. Mustafa Han, akli melekeleri hükümdarlık için yeterli olmayan biridir. Onu tahtta tutmak, saltanatı ateşte tutmak, düşmana firsat vermek demektir. Ekberiyet Kanunu ile Osman'ı tahta geçirmek en doğru karardır.” 


Kısa ve net konuşan Esad Efendi, paşanın dilinin ucundakileri söylemiş, paşayı rahatlatmıştı. Halıl Paşa, sağ elini kalbine bastırdı, gözlerini yumdu, başını eğdi: 


“Hüküm Allah'ındır.” 
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VH 


Damad Halil Paşa, onca yaşına rağmen yılların tecrübesiyle ve birikimiyle her daim heybetli bir görünüm sergilerdi ancak şu an bakışları yerde, düşünceli bir şekilde edepte duruyordu. Bakışlarını kaldırdı, karşısında duran Şeyhülislâm Esad Efendi'ye baktı. Fakat göz göze gelemedi çünkü Esad Efendi'nin de bakışları ayakucundaydı. Diğer paşalar da kelâm etme niyetinde değildiler. Has Oda, kördüğüm olmuş bir suskunluğa bürünmüştü. Hünkâr ise tahtta oturmuş, her zamankı gibi hüzünlü tavrını takınmıştı. Sultan Ahmed döneminde, meşvereti hünkâr kendisi başlatırdı. Fakat Mustafa Han bu bakımdan eksik kalıyor, belki de narin yapısı dolayısıyla tahtın ağırlığını kaldıramıyordu. 


Damad Halil Paşa, konuşmaların başlaması için adım atması gereken kişi olduğunu çok iyi biliyordu. “Hüküm Allah'ındır. Rabbim bizleri yanlış işler işlemekten sakındırsın. Ya Bismillah!” diye geçirdi içinden. Ağzını açtı, tam konuşmasına başlayacaktı ki Şeyhülislâm Esad Efendi'nin sesini işitti: 


“Hünkârım, biz Osmanlı'nın bekâsı için görev yapan kullarız. Rehberimiz kelâmullahtır. Allah bizlere bu vazifeyi ihsan etmiş. Eğer ki görevi yanlış yaparsak şu ellerimiz tutmasın, dıllerimiz dönmesin.” 


O an odadakı devlet erkânı ellerini kalplerine bastırmıştı. 
Bu arada Esad Efendi de soluklanmıştı. Kelimeleri ağzından çıkarmakta zorlandığı belliydi. 


“Osmanlı'nın 15. Padişahı Sultan Mustafa Han, taht-ı saltanat sizlere ağır gelmektedir. Bu şerefli görevi yeğeniniz Şehzade Osman'a devretmeniz, tüm Al-i Osman için daha münasip olacaktır. Bu elimdeki, sizin tahtı devretmeniz için fetvamdır.” 
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Bir anda konuşmuştu Esad Efendi ancak çok rahatlamış görünüyordu. Saygıyla öne çıkıp usulca fetvayı hünkâra uzattı. 


Hünkâr, konuşulanları yarım yamalak dinlemiş, fakat özgürlüğüne kavuşacak mahkümüun ruh haliyle başını kaldırırken yüzünde içten bir tebessüm belirdi. Görenler, tahttan indirilmemiş, aksine tahta çıkmış sanırdı. Damad Halıl Paşa sözü aldı: 


“Hünkârım, her şey sizin için daha güzel olacak, sakın ola umutsuzluğa kapılmayınız. Müsterih olunuz. Biz sizlerin sağlığınıza duacıyız. Allah'ın izni ile dağlar birleşse, su olur akarız. Sular birleşse dağ olur dimdik dururuz.” 


Başı öne eğik, mahcup bir haldeydi paşa. Hünkârın, olası bir ters tepkisinden korkuyordu. Oysa Mustafa Han'ın beklediği gündü bugün. 

“Hüküm Allah'ındır. Yeğenim Osman'ı severim. Olma- 


sın ona zeval, bundan korkarım.” 


Hünkârın yüzü gözü açılmıştı. Uzun süredir tebessümden uzak yüzü, gülümsemeyi hatırlamaya çalışıyor gibiydi. O an, yüzüne dikkatle bakmaya cesaret edebilen biri, dudaklarının titreyışını görebilirdi. 

Paşalardan Öküz Mehmed Paşa ciğerlerini parçalayan bir sesle bir anda konuşmaya dahıl oldu: 


“Sehzade Osman içün canumuz fedadır!” 
Esad Efendi, Mustafa Han'a dönerek, 


“Sehzade Osman, kanun gereği tahtın vârısıdır. Lâkin Devlet-i Aliyye'nin yüz tane seçme hakkı olsaydı, yüzünde de Şehzade Osman'ı seçerdi” dedi. 


Güven veren bir ifadeyle Mustafa Han'ın endişelenmemesi gerektiği söylüyordu. 
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Mustafa Han daha bir neşelendi. Fakat bunu göstermesi diğer insanlara göre çok farklıydı. O mutluluğunu, hüznünü, hayatını hep kendi içinde yaşamış, dışarıya pek bir şey belli etmemiş bir âdemdi. 


Şeyhülislâm, paşalara dönerek açıklama yapacağını belli etmiş, dikkatleri üzerine toplamıştı: 


“Yarın ola hayrola! Yarın sabah hazırlıklar yapılıp Şehzade Osman'a cülüs töreni ardından kılıç kuşanma yapılacaktır. 
Siz de kendinizi hazırlayınız. Şehzade Osman yaşça küçük olsa da kallavi akıllı, yığıt bir çocuktur. Kendi yaşıtlarına oranla daha güçlüdür. İlim tahsillerini yakından tetkik ederim. 
Başarısızlığa rızası yoktur, hep kazanmak ister. Çalışmayı çok sever, hatta o kadar sever ki yatan şehzade olursa onu da azarlamaktan geri durmaz. Devlet işlerini küçük yaştan beri takip etmeyi çok sever. Hep sorular sorarak her şeyi bilmeye çalışır. 
Atalarını araştırır, ceddinden bahsederken hep gözleri parlar. 
Özellikle cennet mekân Fâtih Sultan Mehmed Han'ı okumaktan hiç bıkmaz. Ona derin bir hayranlık beslemektedir. Diğer şehzadelere, “Hünkâr, olacaksa tıpkı Fâtıh gibi olmalı, onun gibi akıllı, onun gibi Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) bağlı olmalı!” dediğini duymuşluğum vardır. Bilirsiniz ki babasını çok severdi. Allah rahmet etsin, babası Ahmed Han'ımız da Şehzade Osman'ı her zaman ayrı bir yere koymuştu. Onun ilim öğrenmesinden pek memnundu, bunun yanında kılıç kullanışını izlemek için tebdil-i kıyafet gittiğini, gizliden gizliye oğlunun idmanını izlediğini duymuşluğum vardır.” 


“Tüm hazırlıklar yapılacaktır efendim, merakta kalmayınız. Şehzade Osman'ımıza canımız feda!” 


Son kelâmı da yapmıştı Halıl Paşa. 


Odada sessizlik olduktan sonra Mustafa Han konuşmaların bittiğini anlamış, ayağa kalkmıştı. Konuşmadı ama mutlu 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görünüyordu, kapıya doğru yöneldi. Paşalar, ellerini kalplerine götürerek selâmladılar eski sultanı. Mustafa Han'ın tahta çıktığı günden bugüne üç ay dört gün geçmişti. Bu ağır görevin yükü her zaman ona zor gelmişti. Gözü hiçbir zaman saltanatta olmamıştı. 


Bu sırada Şehzade Osman, tâlim alanında idmanlarına devam ediyordu. Ok üstadı ile dersteydiler. Şehzade Osman, her zaman attığını vuran bir askerdi. Lâkin bugün ondaki tutukluk hedeflerine de yansımış, bırakın hedefi tam ortadan vurmayı, hedef tahtasını bile tutturamadığı olmuştu. Ok üstadı bunun farkına varınca sesini yükselterek, 


“Ey Al-i Osman, hedefin her zaman temiz olsun. Ne birinin simasını koy oraya ne de makam! Yoksa gördüğün sadece 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hırsa bürünmüş kibirli bir nefis olur, bunu unutmayasın “Attığım ok benim elimden çıkmaz sankı.” 


“Attığın ok bedeninden çıkmalı, ok hedefe saplanınca canın yanmalı.” 


Bu sırada yeni bir ok aldı. Hedefine odaklandı ve bıraktı, bu sefer tam can evinden vurdu. Tebessüm etti, yayı aşağı indirdi, vücudunu üstada doğru döndürdü, hafıf bükülerek selâm verdi, ona olan şükranını gösterdi. Üstat da buna karşılık selâm verdi. 


“Üstadım, sizlerin üzerimde hakkı çoktur. Bu hakka olan borcum nedir?” 


“Borcun çoktur Osman, ödenmesi çok gecikmesin.” 
“Borcum kelâma dökülürse, ödenmesi için gayret ederim.” 
“Büyük sultanlar, halkına en yakın olan sultanlardır. 


Kibir sultanlığı kısadır, kördür. Ne önünü görür ne de ileri. 
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Sen kibrine esir olma, kibrin seni olduğundan büyük gösterir. 
Güçlüyüm sanırsın, yanılırsın.” 


Başını bir an öne eğdi üstat, tekrar kaldırdı ve konuşmasına devam etti: 


“Borcunu zamanı gelince ödeyeceksin evlat. Ama zamanı gelince bu söylediklerimi unutmayasın.” 


Osman, üstadını dikkatli bir şekilde dinlemiş, konuşma sırası ona geldiğini anlamıştı. 


“Borç boynumda bir mesuliyettir, bu boynumdakiıni unutursam kemendim olsun, eyvallah.” 


“Eyvallah!” 
Üstat selâm vererek cevapladı. 


O sırada Öküz Mehmed Paşa geldi, önce üstadı selâmladı, sonra Osman'a döndü. 


“Şehzadem mühim bir hususta sizinle görüşmek için tüm paşalar ve Esad Efendi sizleri Has Oda'da beklemektedir.” 


Osman meraklı bir ifadeyle bakıyordu Mehmed Paşa'ya. 
Sonra üstada döndü. Üstat: 


“Kim bilir, belki de borç ödeme zamanı gelmiştir.” 


VHI 


26 Şubat 1618 sabahı, yeniçeriler ağalarıyla birlikte Akağalar kapısı önünde hazır vaziyetteydiler. Boş tahtı bekliyorlardı. Yeniçeri ağası, yanındaki solak askeriyle konuşuyordu: 


“Bugün Osmanlı İmparatorluğu’nun çırpınışlarını izlemekteyiz. Sultan Ahmed Han sağ olaydı, bunları hiç yaşamazdık. Allah, onun ruhuna huzur versin. Şehzade Osman daha toydur. Hataları çok olur. Cenâb-ı Allah sonumuzu hayır eyleye!” 


Solak asker de ağasına karşı haddini aşmamaya dıkkat ederek konuşmaya koyuldu: 


“Ağam, Şehzade Osman toydur. Fakat bir o kadar da güçlü ve ilim sahibidir. Yaşı zamanla artar, dolayısıyla tecrübesi de... Devletimize uzun yıllar baş olur. Babası Ahmed gibi kararlıdır fakat görünen o ki ondan daha güçlü olacaktır.” 


“Haddini bil, densiz! Sen nasıl Ahmed Han ile toy çocuğu bir tutar, ondan üstün sayarsın. Edep yâ hü 


Azarlanmış solak, susmayı ve başını öne eğmeyi yeğledi. 
Akağalar kapısının büyük kapakları ağır ağır açılıyordu. Her bir kapağı ikişer yeniçeri ancak itebiliyordu. Kapının ardında toy bir çocuk, etrafındaysa devlet erkânı duruyordu. Yeniçeri ağası askerlere döndü, haykırmaya başladı: 


“Has duuur!” 


Tüm askerler nizama geçmiş dikkatle izliyorlardı. Şehzade Osman, Yusufi destar ve samur erkân kürkü giymişti. 
Lâkin bu giydikleri, üzerine biraz büyük gelmişti. Yine de bunlar sayesinde görüntüsü görkem kazanmıştı. Toy çocuk görünümündeki simasının aksine kaslı bir vücudu vardı. 
Bunu, her gün yaptığı düzenli idmanlara borçluydu. Şehzade Osman, kendisini daim taht için hazırlamış olduğundan, bu görevin erken olduğu hissine hiç kapılmıyordu. 


Dik duruşuyla kısa adımlar atıyor, hep karşıya bakıyordu. Tahtın önüne geldiğinde refakat eden dârüssaâde ağası ile silâhtar ağa yanından ayrıldı. Askere hiç arkasını dönmemişti. 
Sağ eliyle kaftanını kaldırmış, göz temasını askerle hiç ayırmadan tahta oturmuştu. Eliyle kaldırdığı kaftanının ucunu dizinin üstüne bıraktıktan sonra hafif çapraz durarak gözdağı verircesine bir tavra büründü. Kaşları çatıktı, fakat bebek yüzlü bu genç, çatık kaşlı olsa da korkutucu olamıyor, bu bakışı onu sadece ciddi gösteriyordu. Heyecanlı değildi aksine tahta çıkma konusunda tecrübeli görünüyordu. Bu da onun kendine güvenen biri olduğunu gösteriyordu. 


Çoğu yeniçerinin, kapı açılıp arz-ı endam ettiğinde “toy çocuk” diye düşündüğü Şehzade Osman, şimdiyse hareketleriyle on dört yaşında olmaktan çıkmış, tıpkı ceddi Fâtih gibi güven veren bir sultan görüntüsü vermeye başlamıştı. Asker, bu ilk intibadan hoşnuttu. 


Üç ay önce de aynı merasimi yapan askerlerin gözünde Şehzade Mustafa basiretsiz göründüğünden, askerlerin umudu kırılmıştı. Fakat şimdi işler değişmişti, asker böyle bir şehzade beklemiyordu. Çoğu, duyduğu olumlu dedikodulara hak vermişti. 

Yeniçeri ağası öne çıktı; 


“Has durrr!” 


Çatık kaşları, mağrur duruşu ve korkutucu heybetiyle etrafı süzdükten sonra haykırarak teamülleri yerine getirdi: 


“Devlet-i Âl-i Osman'ın 16. padişahı, 95. İslâm Halifesi Sultan 2. Osman Han.” 


Şehzade Osman, törenin başlaması için eliyle işaret verdi. Osmanlı'nın geleneği olan etek öpme sırasına göre merasım başladı. Osman, Sultan Mustafa Han aksine hiç mahcup görünmüyor, bu yapılan merasımın gerekliliğini gösteriyordu. 


Etek öpme merasimi devam ederken Şehzade Osman'ın aklına, hocası üstat Yusuf Efendi geldi. Yusuf Efendi, bu merasımi şu şekilde anlatmıştı: 
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“Ecdadımız cennet mekân 1. Murad Han büyük bir komutandı şehzadem. Kosova arazisinde hıristiyanlar toplanıp birlik olmuş, gelmişti. Lâkin bizim İslâm ordumuz, Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) sancağını taşımanın verdiği sorumlulukla şehidlik mertebesine koşarak gidiyordu. Bu kanlı savaş sekiz saat kadar sürdü, yüce Allah'ın müsaadesi ile muvaffak olan ordumuz, savaş şehidlerini topluyordu. Sultan Murad Han da otağına çekilmiş savaş değerlendirmesi yapıyorken Sırp bir askerin, biat etmek için huzurlarına çıkmak istediği söylendi. Sultan Murad Han çadırında dinlenmeye çekilmişken bu şahsiyet içeri alındı. Fakat niyeti halis olmayan bu iblis, hünkârımızın elini öpme bahanesiyle onu hançerlemişti. İşte o gün bugündür, hünkârın eli değil, eteği öpülür lâkin bu etek öpme, el öpmeyle eş değerdir. Yüce Allah, hünkârımızın ruhuna rahmet eylesin, âmın.” 


Hatıratında canlanan bu hadise sebebiyle anlık dalmıştı fakat çabuk toparlayıp kendine geldi Şehzade Osman. Etek öpme merasiminin sonlarına gelindiğinde bile duruşunu bozmamış, dik bakışını devam ettirmişti. 


Biat merasimi tamamlanmıştı artık. Genç sultan ayağa kalktı ve herkesi selâmladı, daha sonra hızlı adımlarla kapıya doğru yöneldi, paşalar ardından ivme kazanmakta zorlandılar. Sultan Osman Han, onların ağır kaldığını anlamış olacak ki yavaşladı, daha sonra Has Oda'ya vardılar. Herkes yerine oturduktan sonra, nefeslenmeye bile vakıt kalmadan Sultan Osman, kelâm etmeye koyuldu. Hazırlıkların bir an önce tamamlanmasını, yarın “kılıç kuşanma” töreninin yapılmasını emretti. Damad Halil Paşa emri almıştı. Yarına hazırlık yapılıp kılıç kuşanma merasiminin yapılacağını söyledi. Bu çocuk, paşalara laf bırakmadan ağırlığını hissettiriyordu. Sultan Mustafa Han'dan sonra paşalar ne olduklarını anlamamışlardı. Has Oda'da çok vakit geçirmeden odadan ayrılmak istemişti Sultan Osman. 


Odasına girdiğinde kapıyı ivedi olarak kapattı, derin nefesler aldı. Sonra yatağına doğru ilerledi, kendi içinde bazı kararlar almalıydı: 


“Ben artık sultansam, bunu göstermeliyim. Paşaların şaşkınlığına bir ara gülecektim neredeyse.” 


Gülümsedi. Yatağına uzandı, tavana baktı. İç geçiriyordu şımdı: 


“Bir devlet ki İslâm sancağını taşıyor, hükümdarı halife oluyor. Bir devlet ki adalet dağıtıyor. Bir devlet ki Avrupa, Anadolu ve Asya'da toprakları var. Ve bu nizamın tek hükümdarı var, Âl-i Osman soyuna bağlı şanslı bir şehzade. İşte ben, Şehzade Osman, şimdi artık Sultan Osman'ım” 


Ayağa fırladı, boy aynasında kendine baktı, gözünü aynadan ayırmadan sağına döndü, soluna döndü, boyunu posunu kesti. Sonra bir anda aklına babası geldi, aynadan bir iki adım uzaklaştı ve kafasını çevirdi. Babası aynaya çok bakmamasını, bunun, kibrini arttıracağını nasihat etmişti. Boğazını temizleyerek ciddiyetini takınmaya çalıştı. 


“Ben artık hünkârım, buna göre davranmam gerek.” 
, g 


KKK 


Sabah, gün aydınlanmadan uyandı. Namazını eda ettikten sonra, hizmetini gören efendiyi içeri aldı. Bu arada kılıç kuşanma hazırlıklarının ne aşamada olduğunu öğrenmek istedi. Gelen haberden; yeniçerilerin, topçuların, cebeci ve top arabacılarının saf saf olmuş, yola çıkmak üzere beklediklerini öğrendi. Heyecanlıydı fakat saklamalıydı bu halini. Atası 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Kanüni gibi olmalıydı, ne yapmak istediğini, ne hissettiğini kendisinden başkası bilmemeliydi. 


Kişisel hazırlığı tamamlanınca odada bir süre daha vakit geçirdi. Kılıç alayından gelecek haberi bekliyordu. Damad Halil Paşa'yı huzuruna davet etti. Veziriâzam Halil Paşa, sultanın huzuruna çıktı. 


“Hünkârım, kılıç alayından gelecek haberin eli kulağındadır. Biz buradaki hazırlıklarımızı tamamladık. Saltanat kayıkları sizin teşriflerinizi bekler.” 


“O halde gidelim.” 


Birlikte kayıklara yürümeye koyuldular. Bu arada diğer paşalar da sultanın ardı sıra dizilmişlerdi. Saltanat kayıkları hazırdı. Sultan Osman oraya vardığında haber gelmişti; kılıç alayı tüm hazırlıklarını yapmış, töreni bekliyordu. Sultan Osman, etrafındaki ağalarla birlikte kayığa bindi. Boğazda üç tane fenerle Eyüp Sultan Camii'ne yola koyuldular. Sultan Osman ağzını açmıyor, heyecanını bastırmaya çalışıyordu. 


Öğle ezanına yakın bir zamanda Eyüp'e vardılar, kayıklar karaya yanaştı. Karada İstanbul ahalisi ve kalabalık bir şekilde duran kılıç alayı bulunmaktaydı. Veziriâzam ve Dârüssaâde ağası önce inerek yeni padişahın sağına soluna geçecek şekilde durdular. Sultan Osman kayıktan, onlara tutunarak indi. 


Sultan Osman, iner inmez şöyle bir durdu, etraflıca göz gezdirdikten sonra öğle namazını eda etmek içın konağa yöneldi. Konakta öğle yemekleri yenip namazlar kılındı. Konak dışında atlar hazır edilmişti. Devlet erkânı ve hünkâr bekleniyordu. Hünkâr Osman, Halıl Paşa'ya, yanına sokulmasını emretti ve yaklaşınca ona doğru eğildi: 


“Sisli Kır'ı getirdiniz, değil mi?” 
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“Beli padişahım! Dışarıda sizi bekler.” 


Sisli Kır, Osman'ın çok sevdiği atıydı. Şehzadelik dönemi boyunca ondan hiç ayrılmamıştı. Onu bir arkadaş gibi gören Osman'ın, bu heyecanlı zamanında Sisli Kır'ı yanında görmek istemesine şaşmamalıydı. 


Atlara binildi, türbenin önüne kadar olan mesafedeki yürüyüşte, coşmuş ahaliyi selâmladı Osman Han, bu arada halk mutlu ediliyor, havaya paralar atılıyordu. Osman Han bu cümbüşten çok memnundu. Tebessüm ederek yürüyor, halkın hepsi ile göz teması kurmaya çalışıyordu. 


Türbenin önüne geldiklerinde asaletli beyaz küheylan durdu, Sultan Osman atından indi, türbeye girdi. Ardından veziri Halil Paşa da... Sultan Osman, Eyüp Sultan'a dua ettikten sonra, Halil Paşa dışarıda hazır bekleyen Yeniçeri ağası ve Şeyhülislâm Esad Efendi'yi içeri buyur etti. Şeyhülislâm, Sultan Osman'a dönerek dua etti, hep bir ağızla âmin denildikten sonra Sultan Osman iki rekât namaz kıldı. Selamını verdi Sultan Osman, ayağa kalktı, şeyhülislâma döndü. Kesici bakışlarını ona dikti. Şeyhülislâm, bu bakıştan irkilmiş olacak ki göz temasını uzatmadı. Bir an önce Sılâhtar ağanın kollarında duran kılıcı aldı ve üç defa öpüp anlına koydu, daha sonra kafasını kaldırmadan Sultan Osman'ın beline kılıcın kuşağını bağladı. Bu sırada dışarıya haber gitmiş, halka ikram etmek üzere kurbanlar kesilmeye başlanmıştı. Kılıç kuşanma töreni sonrası kılıç alayı saraya dönüş hazırlıklarını yaparken Sultan Osman, daha önce kendine tembihlenen Yeniçeri Ocağı ziyaretini yapmak istediğini bildirdi Yeniçeri ağasına. O da daveti memnuniyetle kabul etti. 


Hareketlenen alay, Yeniçeri Ocağı'na doğru yola koyuldu. Halkı sürekli selâmlayan Sultan Osman, yoğun ilgiden dolayı ocağın önüne nasıl geldiğini anlamadı. Atından indi, 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yeniçerilerin hepsi ayaktaydı. Oturmaları için komut verdi. 
Daha sonra kendisi de ona ayrılan masaya oturdu. Sunulan şerbeti içti ve boşalan bardağı altın ile doldurdu. 


Askeri çok seven Osman, onlarla bulunmaktan dolayı gerçekten hoşnuttu. Ona göre, bir Osmanlı askeri yığıt olmalıydı. Gücü kuvveti yerinde olmalıydı. Düşmana korku, dosta güven vermeliydi. Bu handaki samimi ortamı çok sevmiş, ilgiden dolayı memnun kalmıştı. Derslerde tahsil ettiği “ilm-i kıyafet” yardımıyla kişilik analizleri yaparak her bir yeniçerinin gözlerine bakmaya çalıştı. Hangisine baksa müsbet bir hissiyata kapılıyor, samimiyet seziyordu. 


Yeniçeri Ocağı'ndan ayrıldıktan sonra saraya vardılar. 
Sultan yorulmuştu. Odasında istirahat etmek istediğini söyledi ve devlet erkânından ayrıldı. Halkın ve askerin, bu yeni padişah hakkındaki ilk ıntibaı olumluydu. 


IX 


Hiçbir gününü boş geçirmeyen Sultan Osman, enerjik yapısını devlet erkânına da yansıtmıştı. Tüm paşalar, gündüz yoruldukları için akşam olunca deliksiz bir şekilde uyumaya başlamışlardı. Osman, şchzadelik döneminden bu yana hep bir hükümdar gibi düşünmüş ve tahta oturduktan sonra yapacaklarını önceden planlamıştı. 


20 Mart 1618 sabahı, Damad Halıl Paşa'yı odasına çağırttı. Apar topar gelen sadrazam, destur istedi. Sultan Osman onu kabul etti, hal hatır sormaya lüzum görmeden şunları söyledi: 


“Halil Paşa, tez zamanda hazırlıklarını yapasın. Tebriz'e sefere çıkasın. Bunu çok hızlı yapmalısın ki namerdi uyandırmayasın. Orada yumruğumuzu gösterme zamanı gelmiştir. 
Tedbiri elden bırakmayasın.” 
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Hünkâr Osman, söyleyeceklerini önceden ezberlemiş gibi konuşuyordu. Sadrazam, yeni padışahına henüz alışamamıştı fakat bunu belli etmiyordu. Emir buyurmuştu lâkin ona cevap verme hakkı da vardı paşanın. Sonuç olarak bu saltanatın vezirlâzamıydı O. 


“Hünkârım, emir buyurdunuz, başımızla beraber, lâkin oradaki asayişi sağlamak için beklememiz gerektiğini düşünürüm. Hem bu düşüncenizi bir meşveret etsek hayrımıza 


olur kanaatindeyim.” 
Şiddetli bir şekilde çıkıştı hünkâr: “İşittiklerin hünkârın kelâmıdır, sorgulanmaya ne gerek 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“Beli padışahım.” 


Boyun büktü, geri adımlarla ayrıldı sadrazam. 


Hünkâr Osman için İran bir engeldi, doğuda huzur olmazsa batıya sefer yapamazdı. Bunun çok iyı farkında olduğu için sadrazamını oraya gönderdi. Odasında bir müddet daha vakit geçirdikten sonra bahçeye çıktı. Orada hava alıp tâlim yapan şehzadeleri izledi. Sürekli gözleri kısık dolaşıyor, kafasını kurcalayan bir şeylerin olduğunu saklama gereği duymuyordu. 


Günler birbirini kovalayadursun, bir gün Has Oda'da meclis yapıyorken, tasarruf edilmesi gerektiğini dile getirdi. 
Şeyhülislâm, fikrini beyan etti: 


“Hünkârım, şu an ortam, böyle bir uygulamaya müsait değildir.” 

“O vakıt savurmalı mıyız hazinemizi? Esad Efendi, ben burada her kulumun yediği lokmayı hesap ederim. Bir yanda aç bir yetim varken, diğer tarafta obur bir yeniçeri keyif yapmaktadır. Hak mıdır bu, sorarım! Eğer Hak ise fetvanı dinleriz, değilse gerekeni yaparız.” 
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Şeyhülislâm karşı çıkmak yerine hünkârın haklılığını belirtmek için boyun eğdi. 


“Ağalar, vakit bu vakittir ki Kapıkulu askerlerinin fazladan verilen bahşişleri kesilmiştir. Bu hususta herhangi bir serkeşlik duyarsam adalet ıçın kafasını ben koparırım.” 


Odada soğuk bir hava vardı, fakat padışahın kelâmından sonra herkes buz kesilmişti. Hünkâr, meseleleri danışmaya pek yanaşmıyor, hayati öneme haiz kararları emrindekilere kolayca buyuruyordu. Çoğu zaman itiraz dinlemeye dahı tahammül göstermiyordu. 


Has Oda'dan çıkan paşalar, kendi aralarında fısıldaşmalarla konuşuyorlardı. Fakat Sultan Osman'ın bu enerjisine dur diyebilecek kimse yok gibiydi. 


Akşam vakti olmuştu. Hünkâr odasına çekildi. Burada saltanat zırhını çıkarıp hafiflediği için kendisini rahat hissediyordu. Odada vakit geçirmeyi seviyordu. Oturup biraz kitaplarla meşgul olduktan sonra ayağa kalktı, aynanın karşısına geçti. 
Yüzüne bakmak istemedi bir an ve başını öne eğdi, mahzunlaşmıştı. İşte şimdi gerçekten de on dört yaşında bir çocuktu. 
Rahlenin üstüne defterini koydu, bu sessiz odada bir ben varım bir de Allah, dedi kendi kendine. Kalemi mürekkebe bandı. 


Şah oldun ise de kuru toprak değül misün 
Bay oldun ise katre-i nâ-pâk değül misün 
Dünyâ evinde zevk ü safâ hoşdur veli 
Rüz-ı cezâda Fârisi mes 'ül değül misün 


(Şah oldun ise de kuru toprak değil misin 

Bay oldun ise pis bir damla değil misin 

Dünya evinde zevk ve sefa hoştur ey Fârısi ama Hesap gününde yaptıklarından sorumlu değil misin?) 
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Sayfanın sağ altına “Fârisi” yazdı. Baht?’ nin oğlu Fârısi. 
Ne mutluydu ona! Babam görse gurur duyardı, diye düşündü. 
Güzel bir uyku çektikten sonra sabah ezanında uyanıp namazını eda etti. 


Bugün dışarı çıkıp tâlim yapmak istemişti. Dışarıda Yayabaşı Ağası'nı gördü. Ağa, hünkârı görünce boyun eğdi ve yüzüne bakmadı. Çünkü kapıkulu askerlerine verilen bahşişin kesilmesinden memnun olmadığından, kötü bir bakış atarım, gizleyemem, diye korkmuştu. Tâlim alanında ok atışı yaptıktan sonra Sisli Kır'ı getirmelerini emretti sultan. Beyaz yeleli uzun küheylan, tüm görkemiyle Osmanlı padişahına yakışır bir attı. Auna bir çırpıda atlayan hünkâr, iplerine asılınca küheylan şahlandı. Uzun bir süre at tepesinde dolaştıktan sonra saray bahçesinde soluklanmak için oturdu. Öküz Mehmed Paşa'yı yanına çağırttı. Bir yandan da şerbetinden yudumluyordu. Çok vakıt geçmeden Mehmed Paşa geldi. 


“Hünkârım, beni emretmişsiniz.” 


“Mehmed Paşa, yarına hazırlık yapasın, halk ve askeri tebdil-i kıyâfetle ziyaret edeceğim.” 


“Ferman padişahımındır!” 
Hünkârın yanından ayrıldı Mehmed Paşa. 


Ertesi gün, daha önce planladıkları gibi tebdil-i kıyâfet dışarı çıktılar. Önce halkı teftişti amaçları, bir manava girdiler, buradan meyve alacakmış gibi davrandılar fakat maksatları padişah hakkında görüşlerini almaktı. Hünkâr, 


“Manav efendi, meyvelerin taze midir? Yoksa milletin hakkını yemek midir emelin?” diye çok sert ifadelerle girmişti lafa, fakat manav değişik müşterilere alışkın olacak ki cevabı çok bekletmedi: 
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“Taze olmasa satmayız, biz şerlattan korkarız çocuk.” 


Tatlı sert ifadesi müşteriyi korkutmayacak cinstendi. Fakat çocuk demesinden çok hoşlaşmamıştı. Mehmed Paşa iri cüssesiyle hünkârın babası gibi duruyordu, kelâmı o aldı: 


“Şerlattan korkarsın demek, o zaman padışahından da korkarsın demektir.” 


“Siz meyve almaya mı geldiniz, yoksa kelâm ovasında cenk etmeye mi?” 


“Bir iki muhabbet ile canın sıkılır, bu sabırsızlık bu meyvelerin olgunlaşmasına yetmez. Oysa biz fazlaca alacaktık.” 


Hünkâr lafa girmiş, manavın gözünde boyundan büyük laflar etmeye başlamıştı. 


“Efendim, durun hele, bizim dilimiz dönmez, her bir şeyi 


anlatmaya yetmez.” 


Bu arada Mehmed Efendi, gözüne kestirdiği meyveleri ayırmaya başlamıştı. Hünkâr lafa tekrar girdi: 


“Lafın tamamı makbuldür, yarım kalırsa söz olur.” 


“Sultan Ahmed Han'ımı özlerim ben. Şimdi sarayda ne oluyor, biz ne biliriz evlat.” 


Bu sefer babacan bir tavır takınmıştı manav. 


“Eyvallah!” 


Meyveleri aldıktan sonra, manavdan ayrıldılar. Aldıkları meyveleri, kenarda dilenen muhtaç adamın dibine bıraktıktan sonra bir süre yürüdüler. Çok geçmeden, Yeniçeri Ocağı'nın bulunduğu sokakta bir hana girdiler. Bazı askerler burada gizliden bir işret meclisi kurmuşlardı. Hünkâr, Mehmed Paşa'ya, yalnız başına oturan askerin yanına doğru yönelmesini söyledi. Adamın yanına oturdular. Mehmed Paşa: 
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“Masan müsait mıdır evlat?” 
“Bir şeyler ısmarlayana han da müsaittir.” 


Ağzını yaya yaya konuşuyordu. Kederli olduğu, her halinden belliydi. 


Paşa, adamın haline acıyarak bakıyordu. 


“De yapayım âh ağa âh! Saraydakı, bahşişleri kesmiş, yakında ümüğümüzü de keser.” 


Duyduklarına şaşıran paşa ve hünkâr, adama doğru eğildiler. Kendileri uğraşmadan konuya girmelerine sevinseler de yakınan bir kelâmla başlamasından ve “saraydakı” kelimesin- 


den ikisi de rahatsız olmuştu. Adam konuşmaya devam etti: 


“Benim rızkıma giriyor bu adam! Evimdeki çocuğumun çorbasından ne istedin de kesiyorsun paramı!” 


Hünkâr sinirlenmişti, konuşmayacaktı ama dayanamadı. 


“İnsan, hiç evladının çorba hakkını harama verir mi? 
Tüm suç padişahının mıdır?” 


“Ağır ol çocuk, buradan attırmayayım seni. Hünkârsa hünkârlığını bilsin. Biz böyle geldik, böyle gideriz! Bize adıyla sanıyla “yeniçeri” derler, Devlet-i Âl-i Osman'ın eliyiz, koluyuz, bacağıyız. Nerde olmamız gerekirse orda oluruz.” 


“Asıl sen ağır ol bre nankör!” 


Bu arada ayaklanmıştı hünkâr, bütün handa gözler onların bulunduğu masaya dönmüştü. Mehmed Paşa durumun farkına varınca, üstündeki sıradan kıyafeti omuzlarıyla yere attı. 


“Ben, Devletlüâ Mehmed Paşa. Yanımdakı de haşmetli sultanımız Sultan Osman Han! Has duur!” 
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Bağırmamış, kükremişti âdeta. O sırada genç sultan da hançerini çekmişti. Tehditkâr bakışlarıyla, ne olduğunu anlamayan masadaki adamın tam gözlerinin içine bakıyordu. 
Elinin ayasıyla adama öyle bir tokat aşk etti ki yeniçeri, sandalyeden genç sultanın ayakları dibine serildi. Etraftakiler anında ayaklandılar. Mehmed Paşa, tehlikede olduklarını az çok anladı. İvedi olarak hanı sultanla beraber terketti. 


Hızlı adımlarla saraya girdiler. Sultan, odasına vardıktan sonra yalnız kalmak istedi.Bu dört duvar içinde hapsedilmiş gibi hissediyordu kendini. Çok sinirliydi, ne yapacağını bilmez bir duruma düştü. Hemen aklına raflarda duran Kur'ân-ı Kerim geldi. Ellerini temizleyip abdestini aldıktan sonra, ivedi olarak kelâmullahı eline aldı, üç kez öpüp başının üstüne koydu. Odada en çok vakit geçirdiği yer minderinin oraya doğru yöneldi. 


“Rabbim, her bir şeyin hükmü sendedir. Ben Osman kulunu şaşırtma! Âmin.” 


Uzunca süre mushaf-ı şerif okuduktan sonra yüreği yumuşamış, kendını daha rahat hissetmıştı. 


Ertesi gün olunca, Has Oda'da devlet erkânı ile buluştu. 
Olanlar, Mehmed Paşa tarafından anlatıldı. Şeyhülislâm, meseleyı dinledikten sonra hünkâra döndü: 


“Hünkârım, sizler devletimize baş oldunuz. Allah sizlere uzun ömürler versin. Fakat bu olanlar, maazallah isyana sebebiyet verir. Bu konuda durulmanız gerekir, hızlı olmak her vakitte doğru değildir, zaman bazan şifadır niyeti halis olana, sizlere naçizane tavsiyemdir.” 


Hünkârdan daha çok devletini düşünür bir halde konuşmuştu Esad Efendi. 
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“Esad Efendi, sizler bızım büyüğümüzsünüz. Kelâmınız 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başım üzerinedir 


Konuşmak isteyen kimse var mı diye paşalara bakındı hünkâr. 

“Ey paşalar, sizlerin edecek kelâmı yoksa benim size diyeceklerim çoktur. İran'dan hayırlı haberler beklerim. Sonrasında niyetim batıya ilerlemektir, bu ilerleyişe bizzat kendim katılmak isterim. Bu benim şehzadeliğimden bu yana hep hayalımdı. Şimdi vakıt bu vakittir.” 


Kararlı bakışlarını odadakilerin yüzlerinde tek tek gezdiriyordu. O an, ona gitme diyebilecek kimse yoktu orada. 
Öküz Mehmed Paşa sözü aldı: 


“Hünkârım, ferman sizindir! Lâkin bilesiniz ki batı bir kaostur. Orada ecnebi memleketler ve halk olduğu için tehlikenin nereden geleceği bilinmez.” 


Lafına devam ediyorken hünkâr söze girdi: 
“Bu iyidir Mehmed Paşa, bizi diri tutar.” 


Aldığı nefes ciğerinde kalan Mehmed Paşa, nefesini bırakarak sözlerine devam etti: 


“Demem odur ki sefer için askerin her anlamda hazır olması gerek, iklimin müsait olması gerek, varılacak yerde şartların uygun olması gerektir sultanım.” 


Lafını bitirmişti paşa. İkna etmek isteyen bakışlarla konuşurken ister istemez kaşlarını kaldırmıştı. Sultan Osman onu son sözüne kadar bekledi bu sefer, çünkü diyecekleri uzundu: 


“Asker dediğin, bir kuldur. Her daim cenge hazır olmalıdır. Gerekirse bir kolu kalkan bir kolu kılıç olmalıdır. En sevmediğim durum gevşekliktir. Ben bu gevşekliği görürüm. 
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Özellikle amcam Mustafa Han döneminde kanında gevşeklik olanlar rahata ermiş, huzur bulmuştur. Bu askerler huzur ararlarsa benim saltanatımda huzur, onlara ancak yağlı kementtir. Bu böyle biline! Cenk etmeye istekli askerimse benim bir parçamdır. Onu her daim mükâfatlandırırım. Batıda sefere çıkmak her kula nasip olmaz. Atam Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethini her daim rüyalarında görürmüş, çok şükür kı ona nasip oldu, duaları kabul oldu. Mübarek bir hadis-i şerife nail oldu. Atam Yavuz Sultan Selim Han, doğuda cebelleşirken batıya sefere ömrü yetmemiş, bunu da oğlu atam Kanüni Sultan Süleyman Han'a öğütlemiş. Süleyman Han da kendisine nasip olan batı seferlerinden alnının akıyla çıkmıştır. Şimdi ben rüyalarımda batıdakı seferlerimi görürüm. Orada huzuru sağlamak benim boynumun borcudur. Sefer için tek bekledi- 


gım, İran'dan gelecek güzel haberlerdir.” 


Konuşması bitmıştı hünkârın. Bır iki kısa kelâmdan sonra oda boşaltıldı. Hünkâr, bahçede yürüyüş yapmak istemişti. 
Has Oda'dan çıkınca yalnız kalmak ona iyi geliyor, kafasında konuşulanların muhakemesini yapıyordu. Zaten kafasının bir kenarında, hiç onu terk etmeyen Hotin Seferi vardı. Lehistan senelerdir Devlet-i Aliye”ye sıkıntı olmuştu. Lehistan olayını tamamen çözmek, daha sonra oradan Baltık denizine çıkmak ve burada uzunca süre konaklayarak Avrupa'da toplayacağı donanma ile batıda hiçbir tehdit bırakmayacak şekilde İstanbul'a dönmek niyetindeydi. 


Günler günleri kovalıyordu. Tüm gününü, birçok plan ve fikri bir an önce gerçekleştirmek için düşünerek geçiren Osman Han, odasında yine ilimle meşgulken destur sesini işitti. 
Gelen, Öküz Mehmed Paşa idi: 


“Buyur hele Mehmed Paşa, destur senindir.” 
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İçeriye giren Mehmed Paşa'nın, hünkâra güzel haberler 


vereceği simasından belliydi. 


“Hünkârım, sadrazamınız Damad Halil Paşa, Tebriz”i ele geçirmiş. Şah Abbas, güçlü Osmanlı askerini görünce ve kös seslerinden ürkünce hemen orayı terketmiş. Halil Paşa görkemli bir şekilde sizi temsil etmiş, orada Osmanlı'nın ihtişa- 


mıyla arz-ı endam eylemiş.” 


Genç sultan, gülümserken dişlerini gösterdi. Son zamanlardaki somurtkan ve sert yapısını, bu güzel başarı haberi bozmuş, yüzünde güller açmıştı. 


“Güzel haberler getiren, güzelliklerle mükâfatlandırılır.” 
“Sağ olun hünkârım.” 


Selâm verip odadan geri adımlarla ayrıldı. 
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Sert rüzgârların estiği bu günlerde sanki hava biraz olsun yumuşamış, hünkâr rahatlamıştı. Saltanat yüküydü bu, büyük bir sorumluluktu, hele de Sultan Osman Han gibi başarısızlı- 


ga tahammülü olmayan bir cengâver için. 


Doğudan gelen haberler herkesin yüzünü güldürürken Osman Han, hazırlıkların yapılması için talimatlarını vermeye başlamıştı. Huzurunda görüşmek için Yeniçeri ağasını odasına çağırtmıştı hünkâr. Ona gözdağı vermek istiyordu. 


Yeniçeri ağası huzura geldi, odanın kapısının önünden destur istedi. Cenklerde ve törenlerde yıllardır bağırmasın- dan, haykırmasından dolayı ses telleri artık sertleşmiş, sesi bir aslan kükremesini andırır olmuştu. Hünkâr, sesi duyunca ister istemez irkildi. İçeriye buyur etti. 
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“Gel bakalım ağa, sana diyeceklerim, soracaklarım vardır.” 
“Başım üstüne. Ferman padişahımındır!” 
Bu sefer hafif öne eğilmiş, itaatkâr bir asker halini almıştı. 


“Atam Orhan Gazı, ocak kurulurken çok dua etmiştir. 
Duası kabul olmuş olacak kı sizler bu saltanatın boynunu hiç büktürmediniz. Bu muvaffakıyetinizin sırrı nedir?” 


Hünkâr öğretmen, ağa öğrenciydi sankı. Ağayı sıkı bir ımtıhana sokmuş gibi duruyordu. 


“Sırrımız, bildiğimizi bildiğimiz üzere kullanmak, disipinle durmak, itaati ismimiz olarak bellemek ve temel direğimız olan Cenâb-ı Allah korkusudur.” 


“Tüm askeriniz bunları iyi bilir ve beller mi ağa?” 
“Bellemeyen bizden değildir.” 


“Ya savaşı görünce kaçanlar da sizden midir ağa?” 


Ağa bu sefer cevap vermemişti, fakat mağrur duruşunu da bozmamıştı. Başı hâlâ dikti, bu tepkili soruyu bekliyordu, aslında biraz da hünkârın genç ve tez canlı olmasına verdi bu durumu. Hünkâr ise konuşmada üste çıktığını hissetmiş olacak ki şikâyetlerine, ses tonunu azarlayacak seviyeye çıkararak devam etti. 


“Yarın bir gün Hotin seferine çıkacağız. Orada gevşeklik istemem. Eğer ki görürsem cezasını kendim keserim, bunu böyle bilesin, anlatasın! İctimalarını arttırasın, ne bir eksik isterim ne de bir fazla!” 


“Ferman padışahımındır! Verilen bir görevi, hayatımıza mal olsa dahi yaparız. İçimizdeki çürükleri ayırmak da bizim görevimizdir. Onu da yapmasını en iyi biz biliriz. Sefere çıkacaksak bu bizim bayramımız olur. Aramızda buna üzülenler olursa başıyla öderler. Döneklik yapan bizim kıyafetimizi giyse de bizden değildir.” 


Sert rüzgârlar esmeye başlamıştı. İki taraf da net bir şekilde kendini ifade edebiliyordu. Hünkâr, bu sert cevaba kızmış olsa da belli etmedi. Fakat günden güne artan Yeniçeri Ocağı ile arasındaki soğukluk, bugün kelimelere dökülmüştü. 
Konuşmayı uzatmak istemedi Hünkâr: 


“ Çıkabilirsin ağa.” 
Selâm verdi ağa ve odadan ayrıldı. 
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Günler hızlı geçiyordu sanki. Damad Halil Paşa'nın ne zaman yurda döneceğini düşünüyordu hünkâr. O gün biraz hava almak ve at binmek için dışarı çıktı. Yanında her zaman olduğu gibi Mehmed Paşa ve birkaç yeniçeri vardı. Sisli Kır, her zamanki asil duruşuyla Osman'ı bekliyordu. Osman Han, at binicilikteki marifetini, ata bir çırpıda binmesinden belli ediyordu. Sisli Kır, onu tanıyor olacak ki sırtına biner binmez hemen şahlanıyordu. Birkaç tur attıktan sonra hünkâr, Sıslı Kırın soluklarını işittiğini farketti. Hemen ona, ağılın yanına doğru yön verdi. Başını eğmıştı beyaz küheylan. Solgun duruşuyla bir şeylerin iyi gitmediğini farketti hünkâr, seyis hemen atın yularını tuttu. Sultan Osman bir çırpıda atından atlamış, seyise doğru yönelmişti. 


“Efendi, Sisli Kır'a bir bakasın, bir sıkıntısı vardır.” 
“Eimredersiniz hünkârım!” 


Seyis, Sisli Kır'ı ağıla soktu, küheylanın titrediğini anladı. Onu ısıtmanın iyi olacağını düşündü. Bir yandan da dua ediyor, bu küheylan ölürse başımdan olurum, diye korkuyor- 


du. Çünkü bu küheylan, hünkârın baş tacıydı. Küheylan ölür de hünkârın kötü bir anına denk gelirsem bana acımaz, diye düşündü. Bu düşünceler içindeyken Sisli Kır başını eğdi, bir daha kaldırmadı. Uzun boylu, bembeyaz tüylü bu güzel hayvan kendini öylece bırakıverdi. Yerde bir iki soluk aldıktan sonra gözünü bir daha açtı, seyis ona yalvaran bakışlarla bakıyordu. Fakat Sisli Kır ölmüştü. Seyis, göz kapaklarını kapattı. 


Yardımcısına, hemen paşalara haber vermesini söyledi. 


Hünkâr, tam istirahate çekiliyordu ki paşa ona kara haberi duyurdu. Ağzı açık kalmış, göz bebekleri büyümüştü. 
Oyuncağı kırılmış çocuk gibi fırladı olduğu yerden, ağıla doğru koşarken kaftanı dalgalanıyordu. Ağılın kapısını açar açmaz gözleri doldu fakat ses etmedi. Sisli Kıra doğru koştu, küheylanın ağır başını kaldırıp dizine koydu. Ağlamaklı bir 


sesle başını okşayarak, 
“Oğlum, Sıslı Kır'ım, ne oldu sana!” diyebildi ancak. 


Hünkâr, içinden ağlıyordu sanki. Bir süre öylece kaldıktan sonra zihnini topladı, Sisli Kır?ın başını yavaşça kaldırdı, kendisi doğrulduktan sonra başı incinmesin diye yavaşça yere bıraktı. Sankı parmakları arasında gayet kırılgan ve çok degerli bir mücevher tutuyordu. Hiçbir şey söylemeden koşar 


adımlarla odasına gitti. 


Odada yalnız kalmıştı nihayet, gözlerinde zorla tuttuğu yaşları bırakıverdi. Birikmiş damlalar, sicim gibi akan çeşmeler gibiydi. Bir süre ağladıktan sonra kendini toparladı. Odayı ileri geri arşınlamaktan yorulunca da minderine oturdu, açık rahleye defterini koydu, boş sayfayı açtı. Kalemi mürekkebe daldırdı. 


Az önceki çocuksu ruh halimden çıkıp Fârisi oluvermişti. 
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Zıll-i Hakk-ı Hazret-i Osman Hân'ın, 
Sisli Kır nâm atı övülmüştür, 

Emr-i Yezdâni ile mevt irişecek, 

Bu makam içre o gömülmüştür. 


(Hazreti Allah'ın gölgesi Osman Han'ın 
Sisli Kır adlı atı övülmüştür 

Allah'ın buyruğu ile ölüm erişince 

O bu makamın içine gömülmüştür.) 


Sözleri bitmişti sultanın. Hizmetini gören efendiye, bunu Mehmed Paşa'ya götürmesini ve Sisli Kır'ın Üsküdar Saray Bahçesi'ne gömülmesini emretti. Mehmed Paşa kâğıdı alır almaz bunun, Sisli Kır'ın mezar taşına yazılması emrolunan sözler olduğunu anlamıştı. Hemen mermer ustalarına yazıyı gönderdi ve Sisli Kır'ın mezar taşını hazırlattı. 


Hünkâr, bu olaydan sonra birkaç gün odasından çıkmadı. Sonunda Mehmed Paşa sultanı ziyaret etmeye karar verdi. 
Niyeti, hem sefer hazırlıklarının devam ettiği bilgisini vermek hem de hünkârın durumunu görmekti. Odasına girdiğinde sultan gayet dinç duruyordu. Rahlesinde açık duran Kelâmullah'tan dolayı olsa gerek odada huzurlu bir ortam vardı. Hazırlıkların devam ettiği bilgisini paylaştıktan sonra çok durmadan ayrıldı. 
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Damad Halil Paşa, Tebriz’deki konağında durumu değerlendiriyordu. Şah Abbas, geri çekilirken şehri yakıp yıkmıştı. 
İlk işi bu yaraları sarmak olacaktı. Bunun dışında şaşılacak derecede hiçbir tehdit görmüyordu. Tek sıkıntılı durum, Şah Abbas'ın hiç direnç göstermeden Tebriz'i terketmesiydi. Bu durum, onun hazırlık yapmak için geri çekilmiş olabileceği ihtimalini doğuruyordu. Halktan bir kısmın ona bağlılığı da 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düşünülürse ileride büyük bir isyan çıkabilirdi. O sebepten asayiş sağlandığından emin olunmalı ve o zaman hareket edilmeliydi. Damad Halil Paşa, tebdil-i kıyâfette dolaşarak halkın Devlet-i Aliyye'ye bakışını analiz etti. Bunların sonucunda paşalarla bir araya geldi. 


“Paşalar, ben herhangi bir tehdit görmemekteyim. Artık burada durmamızın bir anlamı yoktur. En doğru karar, ordumuzu her yerde göstermektir. Erdebil?'e gitmenin doğru oldugunu düşünürüm.” 


Paşalar, Sadrazam Damad Halil Paşa'yı dikkatlice dinlediler. Bir tek, Elmacı Mehmed Paşa'nın diyecekleri var gibi görünüyordu: 


“Doğru kelâm edersiniz paşam. Devlet, yüzünü her yerde göstermelidir. Tesbitim odur ki Erdebil'de de direnç görmeyeceğiz. Çünkü bu şah bozuntusunun tek bildiği. diyar diyar kaçmaktır.” 


Bu kez, Arslan Paşa konuşmaya başladı: 


“Lâkın şah ile bizim aramızda bir fark vardır. Safeviler, bu toprakları çok iyı bildikleri için kullanmasını da iyi bilirler. 
Tedbiri bir an olsun elden bırakırsak bu bizim sonumuz olur.” 


Odadaki konuşmalar bu seyirde devam etti, sonunda çıkan karar ile 40.000 kişilik Osmanlı ordusu Tebriz'den Frdebile hareket etmek üzere yola koyuldu. Fakat Safevi ordusu da boş durmuyordu. Casuslardan harekât bilgisini alan Safevi ordusunun başındaki Karçakay Han, stratejik olarak çok önemli bir yer olan Pulişikeste bölgesine 30.000 kişilik ordusu ile konuşlandı ve beklemeye başladı. 


Uzun mesafeler kat ederek bitap düşmüş askerin kafasında savaş tehdidi hiç olmadığı için tedbirli değillerdi. Pulişikeste'ye vardıklarında büyük bir pusu ile karşılaşan Osmanlı birlikleri, savaş nizamına geçemeden birçok şehid vermişti bile. Damad Halıl Paşa komutasında savunma pozisyonuna geçen Osmanlı ordusu, yavaş yavaş geri çekilme mecburiyetinde kaldı. 15.000 şehid veren Osmanlı ordusu, paşalarını da düşmana esir vermiş, bazılarını da kaybetmişti. 


Geri çekilen Osmanlı ordusunda durum değerlendirmesi yapan Halil Paşa, diğer paşaların telkinlerine rağmen ilerlemenin en doğru karar olacağını düşündü ve Şah Abbas'a elçi gönderdi. Şah Abbas, Halıl Paşa'nın bu kararlılığı karşısında şaşırmıştı, geri çekilmesini beklerken üzerine gelen Osmanlı ordusundan çekinmiş olsa gerek. antlaşma yapmaya karar verdi. Elçisini barış için yola çıkardı. Damad Halıl Paşa ise elçi yola çıktığında çoktan harp için yola koyulmuştu. Elçi geldiğinde, Halıl Paşa, Şah Abbas'tan Şah ve Toprak oğullarından birinin rehin olarak İstanbul'a gönderilmesini istedi. 
Elçi bu isteği Şah Abbas'a iletti. Bu yazışmalar yapılırken Halil Paşa, harekâtını aralıksız olarak Erdebil'e doğru devam ettiriyordu. Şah Abbas bunu reddedince, Halil Paşa da bu isteğinden vazgeçti. Bu sırada Halil Paşa Scrav havzasına varmıştı. Burada konaklayarak Şah Abbas'a antlaşma için kendi elçisini gönderdi. Bu antlaşma, her yıl verilecek ipek ile barış yapabileceklerini söylüyordu. Şah Abbas bu antlaşmayı kabul etti ve aralarında Serav Antlaşması imzalandı. 


Bunun üzerine Damad Halil Paşa tekrardan İstanbul'a dönme kararı aldı. Yaşadıkları olayları elçi ile birlikte önceden hünkâra bildirdi. 


Has Oda'da paşalarla görüşmekte olan hünkâr, tüm paşaların konuşmasını teşvik ediyordu. Dışarıdan bir elçi destur istedi. İran'dan geldiği söylenince derhal buyur edildi. Adam, zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece at tepesinden inmediğinden 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olsa gerek yürümeyi unutmuş, ayaklarını ne kadar mesafe ileri atacağını bilemez olmuştu. Paşaların arasında hünkâra doğru döndü, selâm verdikten sonra Damad Halıl Paşa tarafından yazılmış olan mektubu uzattı. Öküz Mehmed Paşa, elçinin elinden mektubu aldı. O arada hünkâr, elçiye gidip dinlenmesini, sarayın yemeklerinden istediği kadar yemesini emretti. 
Adam mutlu bir şekilde selâm vererek odadan ayrıldı. Mehmed Paşa mektubu açtı ve okumaya başladı: 


“Hünkârım, ahval odur ki burada sulh sağlanmıştır. Serav Antlaşması ile doğu artık güvendedir. Şah Abbas'la aramızdaki husumet böylece ortadan kalkmıştır. Erdebil artık güvendedir. Pulışıkeste yaraları sarılmıştır. Bizler huzurunuza kavuşmak için yola çıktık.” 


Okumasına devam ediyordu ki hünkâr sert bir şekilde elini kaldırdı. 


“Kâfi!” 


Mehmed Paşa okumayı kesti, mektubu açtığı şekilde katladı ve kaftanına koydu. Hünkâr, kısa bir sessizlikten sonra uzaklara dalmış bakışlarını bozarak paşalara doğru döndü. 


“Şimdi İran'da yaşananlar muvaffakiyet midir, yoksa gevşeklik midir?” 


Paşalar cevap verip vermemekte tereddüt ederken hünkâr, kendi sualıne cevap verdi: 


“Bu suale cevap verecek olan yoldadır. Lâkin bizim işimiz, şimdi Hotin'dir. Hazırlıklar ne durumdadır Mehmed Paşa?” 


Mehmed Paşa kendini toparladıktan sonra cevap vermeye koyuldu: 


“Hünkârım, hazırlıklara devam ederiz lâkin diyeceğim odur ki Hotin seferini gözden geçirelim. Amcanız Sultan 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Mustafa Han döneminde bazı başıbozukluklar meydana gelmişti. Sizlerin bu düzensizlikleri yola koyacak gayretiniz bulunmaktadır. Eğer ki bunların hal çaresine bakılırsa gözümüz arkada kalmadan hıristiyan kefereleri keser biçeriz.” 


Hünkâr, paşanın sözünü kesmeden dinledi. Konuşması bittiğini anlayınca da söz aldı: 


“Hele bir Halil Paşa gelsin de.” 


Ne tamam demişti ne de düşünelim demişti. Sadece başından savdı Mehmed Paşa'yı. Meclis bitince Has Oda'dan ayrıldılar. 


Günler sonra Damad Halil Paşa orduyla birlikte İstanbula giriş yaptı. Halk, Halil Paşa'yı sevgiyle karşıladı. Kurbanlar kesildi, hatimler indirildi. Halil Paşa ilgiyi görünce çok mutlu olmuş, atın üstünde ilerlerken iklim şartlarından katılaşan cildine inat tebessüm etmişti. Saraya geldiğinde hünkâr onu karşılamıştı fakat hünkârın yüzü gülmüyordu. Halil Paşa, hünkârı görünce atından atladı ve derhal etek öptü. 


“Hoş geldin vezirim, yorgunsundur, dinlen önce, sonra konuşuruz.” 


Selâm verdi Halıl Paşa, teşekkürlerini gözlerini kırparak iletti. 


Güzelce dinlendikten sonra Has Oda'daki meclise katıldı. Burada tüm paşalar sadrazamlarını görmekten memnun olduklarını ona bakışlarıyla belli ediyorlardı. Halil Paşa ahvalini uzun uzun anlattıktan sonra hünkâr sözü aldı: 


“Sen ki koskoca Osmanlı Devleti'nin sadrazamısın, sana olan inancım tamdı lâkin Pulişikeste'de zayıflık gösterdin. 
Biz, Devlet-i Al-i Osman'ız, bize bu yakışmaz, fakat kaderimizi okumayı da en iyi biz biliriz. İyice düşünüp taşınasın, yanlışlarını anlayasın! Meclis bitmiştir.” 


Odada sert rüzgârlar esmeye başlamış, paşanın gülen yüzü düşmüştü. Yılların devlet adamı koca paşa, tüyü bitmemiş bir çocuğun önünde eğiliyordu. 


Çok zaman geçmeden sadaret makamına Öküz Mehmed Paşa getirildi. İçinde hiçbir kin, nefret yoktu Halil Paşa'nın. 
Aksine görevini helâliyle yaptığını düşündüğü için rahattı bu koca ihtiyar. Mehmed Paşa'ya makam kavuğunu uzatırken, oruçtan sonra gelen iftar sevinciyle şükretti: 


“Elhamdülıllâh!” 
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Has Oda'da hünkâr, paşaları tek tek dinlemekteydi. Aklı fikri Lehistan'daydı, oraya yapılacak sefere bizzat katılmak istiyordu. Böylece, çeyrek asır sonra sefere çıkan ılk padişah olacaktı. Halil Paşa, İran'dan döneli iki yıl olmuştu. Sultan Osman, bu iki yılda devlet düzenini sağlarken, sarayda da ciddi anlamda bir disiplin tesis etmişti. Halkın bir kısmı Sultan Osman'ı takdir etse de memnun olmayanların sayısı azımsanmayacak kadardı. Çoğunluğunu askerlerin oluşturduğu memnuniyetsiz tabakaysa Sultan Osman'ın disiplinli yapısından ve Yeniçeri Ocağı'nı nizama sokma isteğinden dolayı kızgındı. Yeniçeri askerlerinden bazıları kibir deryasında yüzüyor, kendilerinin, padışahı istedikleri zaman değiştirebilecek güçte olduklarını düşünüyorlardı. 


İskender Paşa'nın, Lehistan kralının desteklediği Boğdan Beyi Gratyani Gaspar'ı yerle bir ettiği haberlerinin gelmesi, odada mesut bir hava olmasını sağlamıştı. Paşa bununla da 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kalmamış, içlerinde Leh beylerinin de bulunduğu, neredeyse bir ordu sayısınca asker esir almıştı. İskender Paşa'yı derhal ödüllendiren Sultan Osman, dünya gözüyle bu kahramanı görmek istediğini de fermanla bildirmişti. Bu başarıyı duymak, hünkârın sefer iştahını da arttırmış, artık sefere çıkmak için sabırsızlık göstermeye başlamıştı. 


Söz sırası Ali Paşa'ya gelmişti. İstanköylü Çelebi Ali Paşa, o sıralar sadrazamlık görevindeydi. Devlet yönetimindeki yetkinliği ve ilerleyen yaşının getirdiği tecrübe sebebiyle bu göreve layık görülmüştü. 


“TTünkârım, İskender Paşa orada, Devlet-i Al-i Osman'a yakışır zaferler kazanmıştır. Artık şerait şunu göstermektedir ki zaman, sefer zamanıdır. Lâkin sizler bizim baş tacımızsınız. Bilesiniz ki bizler, sizi temsil etmeye her daim razıyız. 
Sağlığınıza duacıyız.” 


Sultan Osman, kaşlarını çatarak sadrazamına baktı. 


“Cenk etmeye sabırsızlanırım, ben önde olayım ki ardımdakıler önünü görsünler!” 


Bu söz üzerine kimsenin itirazı kalmamıştı artık. Ali Paşa, bu kararına karşı çıkmamış, aksine destek vermişti. On yedi yaşındaki bu gencin gıpta edilesi hevesi, ihtiyar paşanın gözlerinin dolmasına sebep olmuştu. Lâkin ihtiyar bunu saklamasını da iyi bilmişti. Hünkâr, sözlerine devam etti: 


“İki yıldan beri rüyalarımı süsleyen sefere nihayet kavuşmak üzereyim. Allah bizleri muvaffak eylesin!” 

Paşalar hep bir ağızdan, “Amin” dediler. Ani bir şekilde kalktı Sultan Osman ve odadan ayrıldı. 


Hazırlıklar devam ederken, teftişi de bizzat kendisi yapıyordu sultan. Askerlerdeki herhangi bir gevşekliğe tahammül 


edemiyordu. Kendisini de cenge hazır etmek için ıdmanlarını sıklaştırmıştı. Bir gün idmandan sonra odasında dinlenirken kapı dışından destur istendi. Gelen, Sadrazam Alı Paşa'ydı. 
Desturu alan paşa, içeriye girip selâm verdikten sonra, 


“Hünkârım Leh elçisi, sulh görüşmeleri için İstanbul'a gelmiş” diye bildir. 


Hünkâr da bunu bekliyordu. 


“Buna biz, “korkmak? diyoruz paşa, ona iletsinler ki saraya gelmeye kalkarsa kafasını ben koparırım.” 


Cümlesine sakin başlamış, dişlerini sıkarak bitirmişti. 
Paşa duyacağını duymuş olacak ki derhal, 


“Ferman padişahımındır!” diyerek odadan ayrıldı. 


O günün akşamı, Sultan Osman soğuk soğuk terlemişti. 
Onu hasta eden bir ur vardı kafasında, düşünmekten bıkmıştı artık. Bu lânet ur, ona rahat vermiyor, sürekli aklını meşgul ediyordu. Eğer ki bu uru yok etmezse Lehistan üzerine yürüdüğünde aklını burada bırakacaktı. Kardeşi Şehzade Mehmed, onun canı kanı değil miydi, onun soluğunu nasıl keser, nasıl ruhunu bedeninden ayırabilirdi. Ya düşündüğü olursa, Lehistan seferinde orda cenk ederken burada, payitaht üzerinde emeli olanlar Mehmed'i destekleyip tahta çıkarırsa? Bu düşünceler bir yana, kardeşi Mehmed bir yanaydı. Bir tarafta Osmanlı saltanatının devamlılığı, bir tarafta kardeşi Mehmed... Bu mesele onu yiyip bitiriyor, bu durumdan kurtulmak istiyordu. 
Babası Sultan Ahmed, kardeş katlıni yasaklamıştı. Fakat ecdat, saltanatın acı bir bedeli olarak, İslâm sancağını taşımanın sorumluluğu karşısında kardeşini veya oğlunu kurban etmişti. 


Sabaha kadar düşündükten sonra Esad Efendi'yı görmek üzere yola koyuldu. Ahvali bildirdiğinde, Esad Efendi'nin 


şaşkın bakışlarıyla karşılaştı. Başta tepki veremese de sonradan durumu kavrayıp, böyle bir şey için fetva veremeyeceğini söyledi. Sultan Osman bu cevaba sinirlense de pek belli etmedi. Tekrar saraya dönüp odasında saatlerce düşündü. Yarın ola hayrola deyip yatsa da geceyi kâbuslarla geçirdi. Ertesi sabah huzurunda görüşmek üzere Rumeli Kazaskeri Mehmed Kemaleddin Efendi'yi davet etti. Huzura gelen Kemaleddin Efendi, ne duyacağı karşısında meraklıydı. 


“Kemaleddin Efendi, saltanat için ne gerek, bilir misin? 
Fedakârlık gerek!” 


“Siz doğrusunu bilirsiniz hünkârım.” 


“Estağfırullah efendi! Lafı uzatmaya gerek yoktur. Kardeşim Şehzade Mehmed'in katlini isterim. Fetva veresin. Bu, Devlet-i Al-i Osman'ın bölünmemesi için gereklidir.” 


Kemaleddin Efendi şaşırmış, ne diyeceğini bilememişti. 
Bir iki konuşma denemelerinde boğazı düğümlense de nihayet söz söylemeye muvaffak olabıldı: 


“Bu zordur hünkârım. Şayet ben bu fetvayı verirsem uykularımdan olurum, rüyalarım kâbusa döner. Alın, başım yolunuza kurban olsun lâkin böyle bir şey istemeyiniz benden.” 


Hünkâr, kararlıydı. 


“Eğer bu fetvayı vermezsen, ben seferdeyken bana bağlı olmayanlar Mehmed'imi kullanıp tahta sahip olurlar. Bize karşı sefer yapar, askeri askere vurdururlar. Tahtı, kendi çıkarlarını düşünen bedbahtlar yönetir. Bunu ister misin?” 


Kemaleddin Efendi, hünkârını reddetmenin verdiği mahcubiyetle boynunu eğdi. 


“Peki, bir şart ile... Şehzade Mehmed eğer bir cürüm işlediyse katli vâcıptir 
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Fetvayı alan Sultan Osman, Kemaleddin Efendi'yle görüşmesini tamamladı. Mevzuyu uzatmadan bitirmek istiyordu, çünkü mesele uzadıkça vicdan azabı çekeceğini biliyordu. Bu kararı çabuk alıp bitirmeliydi. Sadrazam Alı Paşa'yı odasına çağırtıp konuyu anlattı ve bu akşam cellatlara emir vermesini, bunun, bir padişah buyruğu olduğunu söyledi. Alı Paşa, şehzadenin ne suçu olduğunu sordu, lâkin hünkâr bu suale bir cevap vermedi. Belki de vicdanen bir cevap bulmuştu fakat bunları kelâma dökmedi. Paşa, sultanın dediğini yapmakla memurdu artık. 


se 


Sehzade Mehmed, odasında uyuyordu. Gününü tâlım yaparak geçirmişti. Babasını özlemiş olacak ki onun gazellerini okumuştu. Sultan Ahmed Han, ona her zaman güven vermişti. 
Onun saltanatı zamanında halkın, babasını çok sevmesinden ötürü şehzadeleri de çok sevdiğini biliyordu. Lâkin şimdi insanların yüzünde bu sevgiyi göremediğini düşünüyordu. Derin bir uykuda rüyalar görürken, kapının vurulmasıyla birden uyandı. Daha ne olduğunu anlayamadan iki adam, kapıdan hızlıca yatağa doğru koşmuş, kollarından yakalamışlardı bile. 
Yattığı yerden kaldırıp sürüklemeye başladılar. Kollarını o kadar sıkıyorlardı ki canının yandığını hissetti. Olayı yavaş yavaş idrak etmeye başlayan Şehzade Mehmed, adamların kafalarındaki siyah örtüden cellat olduklarını anlamıştı. Koridora çıktıklarında, bu adamları kimin gönderdiği hususunda şüphesi kalmamıştı artık. Daha sonra sarayın soğuk duvarlarında, bahçeden dahi duyulacak şekilde şu haykırış yankılandı: 


“Osman! Dilerim Allah'tan ömr-i devletin berbâd olup, beni ömrümden nece mahrum eyledinse, sen dahı behremend olmayasın!” 
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Şehzade Mehmed'in cansız bedeni yere düşerken, Sultan Osman seccadesine kapanmış af dılıyordu. Secde halindeki vücudu, hıçkırıklarla sarsılıyordu. Bir süre daha bu hal üzere göz yaşı döktükten sonra uzun uzun Kur'ân-ı Kerim okudu ve ardından ellerini semaya açtı: 


“Cürüm ise yaptığım affolsun Rabbim, ne istedimse İslâm sancağını güçlü kılmak, kefereye firsat vermemek için istedim. 
Beni Hz. İbrahim, kardeşimi Hz. İsmail kabul eyle, âmın.” 


Elleriyle yüzünü kapadıktan sonra bir süre böylece kaldı. Gözyaşları, titreyen çenesinden göğsüne damlıyor; yüreği, beşeri duygularla ulvi hislerin arasında mengenede kalmış gibi eziliyordu. 


XI 


20 Nısan 1621 sabahı imsak vaktınde uyanan hünkâr, sabah namazını eda ettikten sonra ceddine uzun uzadıya dualar etti. Çok sevdiği yer olan minderine oturup biraz Kelâmullah okuduktan sonra, mushaf-ı şerifi üç defa öpüp anlına götürdü. 
Ardından da kıtaplığın bulunduğu köşeye gıttı ve en üst rafa yerleştirdi. Özel hizmetini gören efendiyi çağırdı, özenerek hazırlanan sefer kıyafetlerini giydi. Şimdi odada tekrar yalnızdı. Aynada kendine bakındı, baştan ayağa süzdü duruşunu. İç geçirdi, keşke babası bu günleri görseydi. Sahi onunla gurur duyar mıydı? Elbette duyardı çünkü Sultan Ahmed ona hep büyük bir hükümdar olacağını söylemişti. Aynayla içten içe konuştuktan sonra gözlerini buradan ayırdı. Önce “Elhamdülillâh!” dedi, sonra ellerini arkadan bağladı ve odanın içerisinde yürümeye başladı. 


“Bugün çıkacağım bu yolda, İslâm dininin adaletinden şaşmamalıyım. Gayrı müslime, dinimize yakışır şekilde merhamet etmeliyim ki onlar da doğru yolu bulsunlar, inşallah! 
Sonra Hotin Kalesi'nde bayrağımızı dalgalandırır, ardından İstanbul'a döneriz. Devlet işlerini bir gözden geçirdikten sonra da askerleri denetleriz. Şu fanı âlem her daim değişmekte. 
Biz dahi değişmeliyiz, gelişmeliyiz. Evvel askeri, sonra sılahlarımızı geliştirmeliyiz. Nihayetindeyse en büyük sıkıntımız iletişimdir, bu konuda bir şeyler yapmalı. Bir yerden bir yere yardıma gidene kadar masum insanın canına kıyılır; maazallah, bunun hesabını veremeyiz...” 


Böylece söylenir, düşünürken, farkında olmadan yerdeki İran dokuması halıyı ilmik ilmik incelemiş, sanki her bir desenini ezberlemişti. Sonra kendine geldi, günü hatırladı. 
Bugün, sefer günüydü ve güzel bir törenle yurdundan ayrılacaktı. Huzuruna, bilgi almak için Hüseyin Paşa'yı çağırttı. 
Hüseyin Paşa, Ali Paşa'nın vefatından sonra sadâret makamına getirilmişti. Hüseyin Paşa kapının önünde destur istedi. 


“Buyur Serdâr-ı ekrem, destur senindir!” 
“Hünkârım, beni emretmişsiniz” 


“Durum nedir, asker hazır mıdır?” 


“Hünkârım, asker hazırlıklarını yapmaktadır. Birçok Anadolu neferi, Davud Paşa sahrasında toplanmıştır. Cuma namazını müteakip Davud Paşa sahrasına ulaşmak için yola koyulabiliriz. Halk ise sizleri bu büyük sefere yolcu etmek için sabırsızlanmaktadır. İstanbul ahalisi, evlerini süslemiş, orduyu uğurlamak için bekleşmektedirler.” 


Cuma namazının ardından hünkâr, İstanbul'un muhafazasını Mahmud Paşa'ya bıraktıktan sonra âlim ve şeyhlerle birlikte Davud Paşa sahrasına gitmek üzere yola koyuldu. İstanbul ahalisi, hünkârını, kurbanlar keserek, ardından sular dökerek uğurladı. Sultan Osman, bu atmosferden hoşnut kalmış 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olacak ki ahaliye tebessümle baktı ve enerjik yapısını tekrar ortaya çıkararak atının dizginlerine asıldı. At, kendi boyunun iki katına çıkıp şahlanmasına rağmen Sultan Osman, hiç dengesini kaybetmedi. Halk, bu manzara karşısında feryada başladı: 


“Padişahım çok yaşa! Sultan Osman çok yaşa!” 


29 Nisan 1921 günü öğle vaktı hünkâr, birlikleriyle beraber Davud Paşa sahrasına giriş yaptı. Askerler, hünkârlarını ve beraberindekileri, onlara yakışır şekilde karşıladılar. 
Sultan, otağına yerleştikten sonra Hüseyin Paşa'yı, askerin arasına gönderdi. Hüseyin Paşa, gerekli malumatı toplamıştı. 
Hünkâr, paşanın kendisini dikkatle dinlemesini istedi: 


“Bak Hüseyin Paşa, duyarım ki Anadolu'dan gelen asker, kendi kendine bahane bularak geri dönermiş. Sahradaki askerin bir kısmı cenk istemezmiş. Hurafelerle zihinlerini meşgul ederlermiş. Tâlımler yapacaklarına dedikodu yaparlarmış, bunlara fırsat vermeyin. Gerekirse baş alın, fırsat vermeyin!” 


Bunları söylerken celallenmişti hünkâr. 


“Hünkârım, elbet aralarında dedikodu yapanlar vardır lâkın dedikoduların sonunu cenk getirir. Ganimeti bulunca her asker mutlu olur.” 


“Sahrada, içtımaı ben alacağım, eğer herhangi bir gevşeklik görürsem kendi elimle baş almaktan geri durmam, ayrıca askerin gözüne bakmak isterim. Bunları iletesin Hüseyin Paşa.” 


“Beli padişahım!” 
Hüseyin Paşa selâm vererek hünkârın huzurundan ayrıldı. 


Davud Paşa sahrasında ordu, Anadolu'dan da gelen neferlerle 200.000'1 aşmıştı. Lâkin Sultan Osman, içtima almamış, sadece gözdağı vermişti. Bu, askerin ona olan güvenini sarsmıştı. Son zamanlarda hassaslaşan Yeniçeri Ocağı ve Tımarlı Sipahiler için bu olay, aralarındaki husumetin tuzu biberi olmuştu. 


24 Mayıs günü, öğle vakitlerinde, karanlık çökünce, askerde homurdanmalar başladı. Güneş tutulması, orduda bir takım hurafelere neden olmuştu. Bu gaipten işaretle bu seferin, onların sonu olacağı söylentileri, kulaktan kulağa, fısıltıyla yayılıyordu. Hünkârsa bu günü, diğer günlerden farklı tutmamıştı. Onun sefere çıkmasını, Allah'ın yazgısından gayri âlem-i esbâbda durdurabilecek bir kul yoktu. 


Bu olaydan birkaç gün sonra, âlım ve şeyhlerin duaları eşliğinde, sefer için yola çıkıldı. İlk durak, Edirne’ydi. Sultan Osman, geçtiği yerlerde halk ile muhatap olup ihtiyaç karşılıyordu. Edirne'ye vardıklarında Sultan Osman, askerin iyice dinlenmesini istemişti. Ertesi gün olduğunda, tâlım alanı kurdurtup, askerin bol bol tâlım yapması emrini verdi. Ayrıca o gün, askerin morali artsın diye, tüfek atış müsabakası düzenletti. Bu müsabakada muzaffer olanları ödüllendirdi. 


Askerin moralini iyi gören hünkâr, mesut olmuştu. Birkaç gün dinlendikten sonra yola koyuldular. Balkanlar'a geldiklerindeyse kapalı ve yağışlı olan hava, ordunun ilerleyişini yavaşlattı. Birçok hayvan, zorlandığı ve çamura battığı içın telef oldu. Çamura batan top arabaları, ancak fillerle çıkarılabıldı. 
Hüseyin Paşa, durmanın ve beklemenin daha iyi olacağını bildirse de hünkâr, buna aldırış etmedi ve ilerlemeye devam etti. 


6 Temmuz günü, Uzun Ali çayırına ulaşılmıştı. Hünkâr, 
sık sık yolda içtima aldırmış, firarılerden haberdar olmuştu. 
Hünkâr, otağı kurulur kurulmaz Sadrazam Hüseyin Paşa'yı çağırttı. 


“Hüseyin Paşa, duyarım ki firar ederlermiş. Bu ne densizlik, bu ne başıbozukluktur! Bu gece seçtiğin adamlarınla 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ordunun arasına giresin. Padışahına, devletine, bu sefere tek kelime şikâyet edenin boynunu vurasın.” 


“Ferman padışahımındır!” 


Hünkârın sesi, Hüseyin Paşa'yı kızıştırmıştı. Hünkâr, kelâmına devam etti; 


“Diğer bir husus da şudur ki tüm orduya duyarasın; kimse, geçeceğimiz yollardan bir elma dahi koparmasın. Eğer böyle bir gaflete düşmüş olan varsa onu, hatasını telafi etmesi şartıyla affedeceğim.” 


Emri alan Hüseyin Paşa odadan ayrıldı, o gece, özel seçtığı yetmiş kadar askeriyle ordu arasına girdi. Bir grup yeniçeri ateş yakmış muhabbet ederken, Hüseyin Paşa onlara yaklaştı. Otağın arkasından onları dinlemeye başladı. Haksız yere başvurmamak için, çıbanbaşını bulmak istiyordu. Grubu kımın fişlediği zaten kendini belli ederdi, nitekim bir adam, hararetli hararetli anlatıyordu: 


“O kimdir ki? Biz, dünyayı dize getirdik. Eskiden kavuğumuza saygı vardı, imdi ne oldu? Kaçak, firari, gevşek, disiplinsiz! Askerliği biz senden mi öğreneceğiz a körpe çocuk! Değil mı ağalar? Bizim burada ne işim vardır? Balkanlar'ın çam...” 


Bir anda sesi kesildi. Ateş etrafındakiler, neye uğradıklarını dahı anlayamadan, ateşe doğru bir kellenin yuvarlandığını ve başsız vücudun öylece devrildiğini gördüler. Hüseyin Paşa, dimdik ortalarındaydı. 


“Yazık! Mel'un, kendini bilmez hadsiz! Dilini kessek yetmezdi, boyundan büyük laflar etti! Biz de hakkını verdik. 
Ey şanlı Yeniçeri, kulak ver, biz buraya azap vermeye değil, İslâm sancağını dalgalandırmaya geldik, bunu unutmayasın. 
Biat etmek, biz padişah kullarının boyun borcudur.” 
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Ordu, 12 Temmuz günü, İsakçı mevkiine vardı. Burası, Tuna nehrinin yanında, boş bir araziydi. Burada, padişahın, nehrin üzerine yapılması emrini verdiği köprüler tamamlanmadığı için, beklemek zorunda kalındı. Sultan Osman’ın otağı hazırlandıktan sonra tahtı, kendi isteği üzerine, nehir yakınındaki bir tepeye kuruldu. Buradan, köprü yapımını çok iyı takip etmesinin yanında, askerleri de daha iyi görebiliyordu. 


Sultan Osman, askerin moralini arttırmak için bahşiş dağıtacağını bildirdi. Bu şekilde askerle arasındaki buzları da eritmek istiyordu. Bu sırada, Lehistan tarafından sürekli haberler alan Sultan Osman, her gece bu aldığı bilgilerin muhakemesini yapıyor, gelebilecek bir tehdide göre onlardan önce hamle yapmak istiyordu. 


On beş gün sonra İsakçı köprüsü tamamlanınca, tüm ordu, hayvanlar ve top arabalarıyla birlikte karşıya geçtiler. 
Bu geçişi, bir yoklamaya çeviren Sultan Osman, her bir askerin ve komutanın gözünün içine bakıyor, otoritesini sağlamlaştırmaya çalışıyordu. Geçiş tamamlanınca sultan, buraya bir hisar yapılmasını emretti. Bu şekilde, askerlerin firar etmelerini de önlemiş olacaktı. 


Tuna nehrini geçip Boğdan sınırlarına girmiş olan Sultan Osman'a, Boğdan'ın diğer ucuna, Leh kralının oğlunun 40.000 askerle, bir öncü çarpışma planladığı haberleri ulaştı. 
Bu arada Kırım Hanı da 50.000 kadar askerle padişahın emrinde olduğunu bildirdi. Güzel haberler alan Sultan Osman, cenk etmek için sabırsızlanmaya başlamıştı. 


Ordu, hünkârın emriyle Değirmen kurbü adlı mevzie ilerledi. Bu arada hünkâr, Kırım Hanı'na, kendisine katılmasına lüzum olmadığını, Lehistan içlerine akın yapmasının daha 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münasip olduğunu bildirildi. Bu sırada karşı taraftan haberler gelmeye devam ediyordu. Leh kralının oğlunun, Hotin Kalesi'ne doğru çekilip, burada, tüfekleri etkili bir şekilde kullanmak için mevziler açtırdığı haberleri, yakalanan esirlerden alınan istihbaratlardandı. 


Değirmen kurbü mevziindeyken ramazan bayramının olması sebebiyle hünkâr, yeniçerilere bahşiş dağıttı. Daha sonra buradan hareket eden şanlı Osmanlı ordusu, 2 Eylül günü, Hotin Kalesi önündeki dağlık alana konuşlandı. Sultan Osman, yine tüm alanı görebilmek için çadırının yüksek bir yere 


kurulması emrini verdi. 


Leh ordusu, Hotin Kalesi dibinde konuşlanmıştı. Bu orduya mesafeli duran Kazak ordusu ise Osmanlı ordusuna yakın olduğu için öncü bir birlikle Kazak ordusuna saldırıldı. 
Kazak ordusu, Lech ordusuna yaklaştırılarak böylece gözdağı verilmiş oldu. Bu arada Kırım Han'ı Canibek Giray da Osmanlı ordusu saflarına katıldı. Sultan Osman'ın huzuruna çıkan Canibek Giray, etek öpme merasiminden sonra, bağlılığı sebebiyle sultan tarafından iltifat gördü. 


Arada Turla nehri olması üzerine Sultan Osman, küçük bir köprü yapılmasını istedi. Bu köprü yapımını, arazi yapısını en iyi bilen Eflak voyvodası üstlendi. 


5 Eylül sabahı, sabah namazı kılındıktan sonra, tüm ordu 
cenk pozisyonuna geçmişti. Sultan Osman, yüksek tepeden bir yandan Lehler'i ve Kazak ordusunu gözlüyor, bir yandan da kendi ordusunu gözlemliyordu. Vezirilâzam Hüseyin Paşa'ya döndü: 


“Ey serdâr-ı ekrem, görür müsün şu mahşeri? Allah bizleri muvaffak etsin.” 


IIO 


“Amin hünkârım” dedi Hüseyin Paşa. 


Hünkâr, bir çırpıda atına atladı. İyi bir at binicisi olan hünkâr, atı şahlandırmıştı. Bu müthiş görüntü, ordudaki askerlerin dikkatini çektimşti. Sultan Osman, atını ordunun önüne sürdü. Keskin bakışlarla, askerinin gözünün içine bakıyordu. 
Kılıcını çekti, Hotin Kalesi'ne doğru uzattı. 


“Ey benim şanlı evlatlarım, bugün buraya, yarım kalan işlerimizi tamamlamaya geldik. Arkamızdan iş çevirenlerin, çevirdikleri işleri başlarına yıkmaya geldik. Yoldan çıkmışları yola sokmaya geldik. İmdi, çek kılıcını ey şanlı evlat, vur tıpkı atan gibi. Vur, tıpkı Hz. Peygamberini korur gibi! İslâm 


sancağını o kalenin surlarına dik.” 


Atını, sözleri biter bitmez tekrar şahlandırınca, yeniçeriler, tımarlı sipahiler ve diğer tüm askerler, aşka geldiler ve bağırmaya başladılar: 


“Allahüekber, Allahüekber!” 


Hotin Kalesi'nin duvarlarında yankılandı bu ses. Leh askerleri, bu müthiş manzarayı izlerken, ister istemez korkuya kapılmışlardı. 


İlk üç akında büyük kayıplar veren Osmanlı ordusunda sultanın gerginliği, tüm paşalar ve askerler üzerinde hissedilebiliyordu. Asker ise yavaş yavaş bitap düşmeye başlamıştı. Karşıdakı Leh ordusu, savunmasını sürekli güçlendiriyordu. Dördüncü akın için hazırlıklar yapılırken hünkâr, Budin Beylerbeyi Karakaş Mehmed Paşa'yla görüşmek istedi. Hünkârın huzuruna gelen Mehmed Paşa dışarıdan destur istediğinde, o an çadır içinde olan Vezirlâzam Hüseyin Paşa âniden kaşlarını çattı. 


“Buyur Mehmed Paşa, destur senindir.” 


İçeri giren Mehmed Paşa etek öptükten sonra, sultanın emrine amade olduğunu beyan etti. 


“Yaptığın akınlardan elin boş dönmemektesin, seni ve neferlerini savaş sonunda mükâfatlandıracağım. Gönlünü ferah tutasın.” 


Onurlandırılan Mehmed Paşa, teşekkürlerini sunarak odadan ayrıldı. Lâkin bu durum, Hüseyin Paşa'nın pek hoşuna gitmemişti. Çünkü Mehmed Paşa'ya verilecek mükâfat, vezâret makamı olabilirdi. Nitekim dördüncü akın yapılırken cenge dalan Mehmed Paşa ve neferlerine, gereken desteği göstermemişti Hüseyin Paşa ve bu durum, Mehmed Paşa'nın şehadet şerbetini içmesine sebep olmuştu. Bunu farkeden hünkâr, Hüseyin Paşa'nın bu yaptığına karşılık onu Serdâr-ı ekrem görevinden almış, yerine Diyarbakır Beylerbeyi Dilaver Paşa'yı atamıştı. 


Dördüncü akından da eli boş dönen Sultan Osman, tüm paşaları çadırına davet etti: 


“Dört büyük akın ve bunun kadar büyük nefer kayıpları... Bakın ağalar, paşalar, bu kale düşmeden bu topraklardan İstanbul'a dönmek yok. Şu Turla nehri kan aksa bile, ben bu seferden vazgeçmem. Şimdi kulaklarınız beni, ecelini bekleyen hastaya okunan dua gibi dinlesin. Lehistan içlerine akınlarımızı arttıracağız. Kaleye katı surette yardım girmeyecek. 
Neferlerinize iletin, bu kale fetholunmadan çocuklarının yüzlerini görmek onlara haramdır.” 


“Ferman padışahımındır!” 


Paşalar, hep bir ağızdan söylemişlerdi bu itaat bildiren sözü. Zaten başka ne diyebilirlerdi kı? Odada sert rüzgârlar esmiş, hünkârın öfkesi geçmek bilmemişti. Bu konuşmanın 


IIZ 


akabinde Lehistan içlerine birçok sefer yapıldı. Leh halkı, içeriye yardım sokulamadığından neredeyse kıtlık sınırına gelmişti. Nihayet dayanamayan Lehler, 9 Ekim 1921'de sulh antlaşması için elçilerini gönderdiler. 


Hünkâr, bu antlaşmayı başta kabul etmek istemese de paşaların baskılarına dayanamayıp rıza gösterdi. Kanüni Sultan Süleyman'ın daha önce belirlediği şartlar üzerine antlaşma yapıldı. 


Mutsuz görünen hünkâr, bu antlaşmayla savaşı bitirmişti. Bunun sonucunda Hotin, Boğdan'a verilecekti. Boğdan'ın da Osmanlı Devleti'ne bağlı olduğu düşünülürse aslında kale fetholunmuştu. Ayrıca bu antlaşmaya göre Osmanlı topraklarına yapılan Kazak ve Tatar akınları durdurulacaktı. Lâkın hünkâr, çıktığı ılk seferden büyük bir başarıyla dönmek gayesindeydı. Paşalar onu rahatlatmaya çalışsalar da o içten içe mutsuzluğunu gideremiyordu. 


Sultan Osman, ordusuyla birlikte İstanbul'a döndüğünde, tıpkı sefere çıktığındaki gibi ihtişamlı bir şekilde karşılanmıştı. Ahalı, zafer olarak gördüğü Hotin seferinden, sağ salım ve muzaffer bir şekilde dönen padışahlarına şükranlarını sunuyordu. Saraya vardıklarında güzel bir karşılamadan sonra odasına çekilen Sultan Osman, her zamanki minderine oturmuş, yere hareketsizce bakmaya başlamıştı. O kadar suskundu ki iç sesi bile kelâm etmek istemiyordu. İstediği olmamıştı, lâkın antlaşma ile olması gereken olmuştu. Neydi onu huzursuz eden? Derin düşüncelere daldı lâkin işin içinden de çıkmak çok zordu onun için. En güzeli, iç huzurunu sağlayacak bir şey yapmasıydı. Kelâmullah'ı üç defa öpüp alnına dokundurduktan sonra rahlesine açtı ve uzun bir süre dünya üzerindeki en güzel sözleri okudu. İçi rahatlıyor, huzur buluyordu. 


Günler geçti, Has Oda'da devlet erkânı ile toplanıldı. 
Hünkâr, tüm paşalara tek tek göz gezdirdikten sonra konuşmaya başladı: 


“Paşalar, Hotin seferi sonrası, orada gücümüzü gösterdik lâkin galip gelemedik. Yapılan antlaşma, ancak ordumuzdan korkan bir milletin teklif edeceği bir antlaşma idi. Gördüğüm birçok eksikliği sizlere aktarırım. Fakat bakarım kı bunlardan bazıları umursanmaz. Gevşeklik sizde midir yoksa emir altında olmak istemeyen başıbozuk yeniçeride midir? Söyleyin bana, kul kulluğunu bilmezse, paşa paşalığını bilmezse, nasıl olacak da bu saltanat dünyaya hükmedecektir? Bir yeniçeri, nasıl olur da ulüfe aldığı bir saraya başkaldırır? Bu, hak mıdır? Biz, kanun bilmeyen askere, nasıl sözümüzü geçiririz?” 


Ses tonu gitgide yükseliyor, azarlama kıvamına geliyordu. 


“Lehistan'a varana kadar birçok firar hadisesi işittim. Bu firarileri yakalattığımda, yaptıklarını başlarıyla ödettim. Bu kararımın sert olduğu söylenir. Bir asker firar edebiliyorsa bugün seferden kaçar, yarın karısını, çocuğunu bırakır kaçar, sonunda da devletini satar.” 


On yedi yaşının verdiği hararetle konuşurken öfkesinden nefes nefese kalıyor, kaslı bedeni bir büyüyüp bir küçülüyordu. Kara Davud Paşa kelâm için destur istedi. Desturu alır almaz, haliyle ve tavrıyla, muhalıf konuşacağını duruşundan belli etmişti: 


“Hünkârım, sağlığınıza duacıyız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.” 


Bunu söylerken o kadar yapmacıktı ki bu, her mimiğınden anlaşılıyordu. 


“Hotin seferinde yeniçeriler, kahramanlıklarını göstermiştirler. Yeryüzünde, Yeniçeri Ocağı'ndan daha ileri düzey- 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de savaşabilen ve daha iyi taktık geliştirebilen bir askeri birlik yoktur. Onlara yaklaşımınız, yeniçeriler arasında karmaşaya sebep olmuş, büyük bir kısmının size olan bağlılığını sarsmıştır. Bu hır gür, başta bizleri rahatsız eder. Lâkin sizlere, Allah korusun, tesiri kötü olabılır.” 


Tehditkâr konuşmasına devam ederken, birden lafı kesildi: 


“Ne zamandır bir kul bağlılığını bırakıp hünkârını eleştirir oldu ağa!” 


Sert ifadeyle sözü kesilen Davud Paşa, başını eğdi, konuşmasına devam edemedi. 


“Yeniçerinin bana bağlılığı yoksa ben nasıl onlara arkamı dönüp sefere çıkarım?” 


Sessizlik olmuştu yine. Bu sessizliği, Dilaver Paşa bozdu: 


“Hünkârım, sizlerin disiplininizi ağır bulurlar, asıl mescle budur.” 


Dılaver Paşa, biraz da kendini düşünerek, Yeniçeri Ocagı'nın kazan kaldırmasından korktuğu için böyle konuşuyordu. Hünkârın yüzü, Dilaver Paşa'ya döndü: 


“Amcam zamanında bol keseden dağıtılan cülüslar, bunları azdırmakla kalmamış, gevşetmiş de. Bunu, ta şehzadelik dönemimden hissederdim. Şimdi işler, olması gerekene dönünce ağalara zor geldi.” 


Genç sultanın, yeniçeriler hakkındaki bu konuşmaları, ne yazık ki yeniçeri ağasının kulağına gidecekti. Sultanın devlet işlerindeki tecrübesizliği ve aceleciliği, köstebeklikte maharetli ikiyüzlü paşalara gün doğmasını sağlıyordu. 


Has Oda'dakı hararetli konuşmalardan sonra Sultan Osman, odasına çekilmişti. Askeri ıslahat gerek, diye düşünüyordu. O meşhur iç sesine kulak verdi tüm benliğiyle: 


“Bir yeniçeri, nasıl kendini padışah seçici olarak görebilir? Onları bu duruma getirenlere yazıklar olsun! Bugün gördüğüm, sadece gevşeklik değil, aynı zamanda bir başkaldırıştır. Şu paşalara da bak hele, ne dediklerini bilmiyorlar bazan. 
Devlet erkânı dediğin, kararları ile padişahın yolunu aydınlatır. Bunlarsa benim ışığımı söndürüyor, yolumu kesiyorlar. 
Ah benim Kuyucu Murad Paşam, keşke burada olaydın da vezirim olsaydın. Sadakat neymiş, görürlerdi o vakit.” 


Başını iki yana salladı. 


“Allah seni cennetiyle mükâfatlandırsın.” 


Yorulduğunu hissetti, sonra yumuşacık yatağına uzandı. 
Kafasını kurcalayan o kadar düşünce vardı ki dinlendiğini hissedemiyordu. Sünnet üzere sağ tarafına yattı. Biraz sonra derin bir uykuya dalmıştı genç hükümdar. 


2» ok 


Zaman, koşar adımlarla ilerleyen bir yiğitti sanki. Önüne geleni yıkıp geçiyor, durmak bilmiyordu. Böylece günler günleri kovalarken Sultan Osman, odasında oturmuş, elinde tuttuğu kâğıdı okuyordu dudaklarını kemirerek. Kendisine, biraz önce gönderilmişti bu istihbarat içerikli kâğıt. Yeniçeri Ocağı'nda neler olup bittiğini öğrenmek için yerleştirdiği casuslardan birinden gelmişti. Kendi kendine mırıldandı: 


“Böyle durmakla olmuyor, bir şeyler yapmalı tez vakit.” 


Dışarıdan gelen sesle kendine geldi. Dilaver Paşa'ydı bu. 
Kâğıdı oturduğu minderin altına iliştirdi ve Dilaver Paşa'yı buyur etti. 


“Hünkârım, Lübnan'da Maanoğlu Fahreddin denen melun isyan çıkarmıştır. Lâkin oraya yakın birliklerimizi toplayarak bu isyanı bastırabiliriz. Cezayır ve Tunus'ta güçlü birliklerimiz var.” 
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Hünkâr, sağ elinin ayasını, Dilaver Paşa'ya gösterecek şekilde kaldırdı. Verdiği malumatın yeterli olduğunu söylüyordu bu hareketiyle. 


“Bu isyana ben dur diyeceğim.” 


Kendinden çok emin konuştu hünkâr. 


“Aman hünkârım, sizin gitmenize lüzum yoktur, hem yol uzun ve tehlikelidir.” 


“Çıkabilirsin Dilaver Paşa.” 


Konu kapanmıştı hünkâr için. Odadan ayrılan Dilaver Paşa, kapının önünde bir süre bekledi, uzun sakallarını sıvazladı, daha sonra aklına bir şey gelmiş gibi kafasını kaldırdı ve hızlı adımlarla uzaklaştı. 


Şeyhülislâm Esad Efendi, dışarıdan destur isteyen Dilaver Paşa'nın sesini işitti. Hayırdır inşallah, diye iç geçirdi. 
Derhal buyur etti paşayı. Dilaver Paşa, vakıt kaybetmeden, hünkârın, isyanı bastırmak üzere yola koyulacağını söyledi soluk soluğa. Duydukları karşısında şaşırmıştı Esad Efendi. 


“Eğer hünkâr yola çıkarsa bu, onun son yolculuğu olur. 
Daha önce tahmin ettiğimiz gibi emeli, Anadolu'dan asker toplamak, bunlarla birlikte Mısır'da hazır bekleyen donanmayı da ardına katıp yapacağı bir baskınla Yeniçeri Ocağı'nı dağıtmaktır. Yol uzundur, ne de olsa Anadolu'da padişaha bağlılık daha fazladır. Yeniçeri Ocağı'nın ne kadar marifetli olduğunu en iyi hünkâr bilir, başka çare bulamadığı için bu yola başvuracaktır.” 


Derhal ikisi birlikte saraya, hünkârın huzuruna çıktılar. 
Olacaklara mani olmak için ikna edici ifadelerle konuştular ve Sultan Osman'ı en can alıcı yerinden vurdular. Esad Efendi: 


“Siz eğer bu isyanı bastırmaya giderseniz, Dürzi lideri kendini kâinat lideri sanır. Siz bu isyan için İstanbul'dan Lübnan'a giderseniz, ayağımıza kadar getirmeyi de biliriz, derler.” 


YA 


Esad Efendi'nin ikna edici konuşması sayesinde Sultan Osman, sefere çıkmaktan vazgeçti. 


Bu âni gelişen olaydan, Yeniçeri Ocağı'nın da haberi olmuştu. Hünkârın emelini öğrenmişlerdi. Bir hafta sonra hünkâr, Şeyhülislâm Esad Efendi'ye, hac görevini yerine getirmek istediğini bildirdi ve bunun için fetva istedi. 


Esad Efendi, ne dediyse de vazgeçiremedi sultanı lâkin fetvayı da yazmadı. Sultan Osman'ın hocası Ömer Efendi, hacca gitmenin doğru olduğunu söyleyince Sultan Osman, destek gördüğü için mutlu olmuş, derhal hazırlıklara başlanması emrini vermişti. 


Hac yolu üzerindeki vilayetler, hünkârın geçeceği yönünde Serdâr-ı ekrem Dilaver Paşa tarafından bilgilendiri!- diler. Bu arada Yeniçeri Ocağı'nda her gün yeni dedikodular türemekteydi. Bunlardan biri de padişahın hacca gitmemesi gerektiği hakkında Şeyhülislâm Esad Efendi'nin bir fetva yazmış olması, hünkârın ise bu fetvayı yok sayarak yırtıp attığı hurafesiydi. Yeniçeriler, bu çocuk, amcasından bile deli, diyerek her geçen gün hünkâra olan nefretlerini kılıç gibi biliyorlardı. Şeyhülislâm Esad Efendi fetva yazmamıştı fakat hünkâr ile son defa konuşmuştu. 


Esad Efendi'nin söylediğine göre, padişahların hacca gitmesi, öncelikle çok tehlikeliydi. Hacca, büyük bir orduyla gidilemeyeceği için, İslâm dünyasının halifesini kaybetme riski vardı. Bununla birlikte padişahın aylar sürecek olan bu yolculuğu, bu süre zarfında yönetimde büyük bir boşluk meydana getireceğinden, muhtemel neticeleri itibariyle sıkıntılıydı. Bunun yerine padışahın, bu görev için vekil ataması lazım gelirdi. 


Ancak görünen o ki Sultan Osman, bu konuda kesin kararını çoktan vermişti. Bir gün sarayın bahçesinde hava almaya çıktı hünkâr. Amcası Mustafa Han da o sırada bahçedeydi. 
Amcasını görünce yanına yanaştı hemen. Amcası onu farketmiş fakat her zamankı gibi yere bakmaya devam etmişti. 
Hünkâr, onunla konuşmak istiyordu: 


“Amca, nasılsın?” 


Mustafa Han, duymamış gibiydi. Konuştu fakat verdiği cevabın, hünkârın sorduğu soruyla alakası yoktu: 


“Evlat, hırsı olan bir çoban vardı. Koyunları hizaya sokmak için bazan elindeki sopayla vuruyor, onlara bağırıyordu. 
Bazan da köpeğine vuruyordu niye havlamıyor diye. Koyunlar, hep istediği yerde dursun istiyordu. Koyundur bu dedi, kafası çalışmaz dedi, ben onları yönlendireyim dedi. Lâkin bir gün kör kuyuya düştü, çıkamadı bu dardan, bütün koyunlar çobansız kalınca da kurda kuşa yem oldu, köpek bile kaçtı. 
Sürü telef oldu, çoban da kör kuyuda nefes verdi.” 


“Yani ben kötü çoban mıyım amca, bunu mu dersin?” 


Kaşları yay gibi gerilmişti. Kendisine iftira atılan birinin yüz halini aldı siması. 


“Ben onu bilmem evlat, yalnız o sopayı bırak. Çobanın sopası nizam için değil, taşıdığı ağır postu kaldırabılsın diyedir.” 
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Hâile-i Osmaniyye 


I 


I Mayıs sabahı, Sultan Osman Han, ferah odasında kan ter içinde uyanmıştı. Hâlâ titriyor ve terliyordu. Gördüğü rüya onu çok etkilemişti. Bir süre ne olduğunu, yaşayıp yaşamadığını bile anlamadan sağa sola anlamsızca bakındı. Yerinden doğruldu, yüzünü yıkadı, odada volta atmaya başladı. Bir yandan da rüyası yavaş yavaş hatırına geliyordu. 


Üstünü değiştirdi, gözlerinin şişliği tam inmeden hazırlanmıştı. Bahçeye çıkıp hava almak ona iyi gelecekti. Biraz yürüyüp hava alınca gördüğü rüyayı tam olarak hatırladı. Hocası Ömer Efendi'yi odasına çağırttı. 


Ömer Efendi geldiğinde, Sultan Osman'ın yüzünün solgunluğundan, bir şeylerin kötü gittiği kanısına vardı. Ömer Efendi'ye gereken hürmeti gösteren hünkâr, oturmasını rica etti ve konuşmaya başladı: 


“Hocam, bu sabah zor uyandım, ruhum bedenime büyük geldi sankı. Akşam gördüğüm rüyadan çok etkilendim. Tabiri için çağırttım Sizi.” 


“Hayırlara vesile ola hünkârım!” 
Meraklı bir ifadeyle cevap verdi Ömer Efendi. 


“İnşallah hocam.” 


Derin bir soluk aldı hünkâr. Sonra besmele çekip rüyasını anlatmaya başladı. 


“Rüyamda, zırhımı giyınmış bir şekilde tahtıma oturmuş, Kur'ân-ı Kerim okumaktayken, Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) odada olduğunu farkettim. Başımı kaldırdığımda bana doğru yaklaştı. Elimden Kur'ân-ı Kerim'i aldı ve zırhımı da çıkardı. Sonra şiddetli bir tokat atıp beni tahttan aşağıya düşürdü. Kavuğum bir tarafa ben bir tarafa gitmiştim. Hâlâ yanağımdakı uyuşukluğu hissedebiliyorum. 
Peygamber Efendimiz'in ayağına yüz sürmek için hemen harekete geçtim, hata işlemiş gibi hissediyordum kendimi. Lâkin Cenâb-ı Peygamber, mübarek ayağını çekti benden.” 


Başını öne eğmişti hünkâr. Ömer Efendi onu bu halde görünce üzülmüştü. Başındakı saltanat kavuğu olmasa, başını bağrına basar, üzülme evlat, her gecenin bir sabahı vardır, derdi. Ama şu konumda bunu yapamazdı elbet. Üzülmemesi için rüyayı onun hayrına olacak şekilde yorumlamak istedi. 


“Hünkârım, hacca gitme arzunuz konusunda tereddüt göstermeyiniz. Niyetinizi halis tutunuz. Bir an önce icraata başlamanız, Peygamber Efendimiz'ce emir buyrulmaktadır. 
Tereddüt halinde cezalandırılacağınız bildirilmiştir.” 


Ömer Efendi, tabiri bitirip odadan ayrıldı. Ancak bu tabir, Sultan Osman'ı tatmin etmemişti. Başka hocalara da bu 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rüyayı tabir ettiren hünkâr, yakın cevapları alınca, akıl danışmak için Sadrazam Dilaver Paşa'yı çağırttı. 


Dilaver Paşa, bu rüyanın en doğru tabirinin, yüksek ilim sahibi olan, rahmetli Ahmed Han'ın da hocası Azız Mahmud Hüdâyi hazretleri tarafından yapılabileceğini söyledi. Serdâr-ı ekremin bu tavsiyesini beğenen Sultan Osman, derhal kâğıt kalemi eline alıp rüyasını kâğıda döktü ve bunu, Aziz Mahmud Hüdâyi hazretlerine tâbir için gönderdi. 


Aziz Mahmud Hüdâyi hazretleri, yazılı rüyayı okuduktan sonra, gün içinde tâbirini kâğıda dökerek hünkâra gönderdi. 
Hünkâr, odasında, gelecek cevap için sabırsızlanıyordu. Çok geçmeden kapıkulu askerlerinden biri cevabı getirdi. Tahtından kalktı, koşar adım askere yaklaşarak elinden kâğıdı aldı ve okumaya başladı. Kâğıtta şunlar yazılıydı: 


“Hünkârım, bu rüya hayra alamet değildir. Cisimleri tâbir etmek gerekirse, okuduğunuz Kur'ân-ı Kerim, Allah'ın (celle celâluhü) hükmüdür. Bu hükme göre hareket etmeniz gerekmektedir. Taht, bu rüyada cübbe-i vücudu temsil eder. Rüya fazlasıyla kötü ve korkulu sonuçları işaret etmektedir. Allah bilir bu korkulu rüya yakın günlerde olur. Tövbe istiğfar üzere olup, evliyanın türbelerini ziyaret edip, imdat talebinde bulunun!” 


Bunlara ek olarak Aziz Mahmud Hüdâyi hazretleri, İstanbul'dan ayrılmaması, eğer ayrılırsa bunun bir felaket olabileceğini de eklemişti. 


Kâğıdı katlamış, kaftanının içine koymuştu hünkâr. Yanında bulunan Sadrazam Dilaver Paşa, hünkârın hareketlerini izliyordu. Hünkârın ise beti benzi atmış, gözleri donuklaşmıştı. Dilaver Paşa, tabirin ne olduğunu soramadı. Kâğıdı katlayıp kaftanına koymasından, yazıyı göstermek istemediğini anladı. Odadan ayrılmak için müsaade istedi. 
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Odada yalnız kalan hünkâr, Aziz Mahmud Hüdâyi hazretlerinden gelen mektuptan yeterince tatmin olmuştu. Hacca gitmekten vazgeçti. O gün odasından hiç çıkmayan hünkâr, odasında bol bol Kur'ân-ı Kerim okumuş, namaz kılıp af dilemiş ve tövbe etmişti. 


Ertesi gün, Dılaver Paşa ile görüşen hünkâr, hac görevinden vazgeçtiğini bildirdi. Ve Ebü Eyyüb el-Ensâri hazretlerinin türbesini ziyaret edeceğini, gereken hazırlıkların yapılmasını emretti. Ayrıca Eyüp'te kurban kesilmesini ve fakir fukaranın doyurulmasını tembih etti. 


JI 


17 Mayıs 1621 günü Has Oda’da, tam bir karmaşa havası 
vardı. Paşaların her biri ayrı şeyler söylüyor kimse kimseyi dinlemiyordu. Tek süküt eden Sultan Osman'dı. İki paşa karşılıklı tartışıyor, sonra biri dönüp Sultan Osman'a kendi fikrini beğendirmek istiyordu. Tüm bu hengâmenin içinde hünkâr, dayanamayarak bağırdı: 


“Edep yâ Hü!” 


Odada bir anda ölüm sessizliği olmuştu. Herkesin gözü hünkârdaydı. Hünkâr da kafasını sağa sola çeviriyor, tüm paşaların gözlerine bakıyordu. Bir süre bakındıktan sonra kelâm etmeye başladı: 


“Paşalar, koskoca adamlarsınız, küçük veletler gibi tartışırsınız. Şimdi, sırayla konuşun da derdinizi bilelim.” 


Sadrazam Dilaver Paşa söz aldı: 


“Hünkârım, yeniçeriler kazan kaldırma planları yapmaktaymış. Sizlerin, Anadolu'ya gitme planlarınızın içinde yeni 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bir ordu toplayıp, onları kılıçtan geçirme düşünceniz olduğunu söyleyerek birbirlerini kışkırtırlarmış.” 


Hünkâr, doğrularmışçasına sessiz kaldı. Bu arada Kara Davud Paşa girdi söze: 


“Hünkârım, yeniçeriler ve tımarlı sipahiler çok sabretmişlerdir. Onları el üstünde tutmak bizim her zaman hayrımıza olmuştur. Bir devlet ne kadar iyi cenk ederse o kadar güçlü değil midir? Lâkin bugün...” 


Sultan, şiddetle kesti sözünü: 


“Bir devlet dersin Davud Paşa, devlet... İçinde ne kadar hain beslerse, bağlılığını yitirmiş ne kadar kul tutarsa, ne kadar harpten kaçan başıbozuk doyurursa, ha 500.000 asker; ha 500.000 koyun!” 


O kadar sert çıkışmıştı ki hünkâr, Davud Paşa, değil laf söylemek, delikanlılık çağındaki bu yiğidin yüzüne bile bakamadı. Sözlerine ara verip gözleriyle paşaları şöyle bir yokladıktan sonra devam etti: 


“Simdi niyetim, Bursa'ya gitmektir. Burada türbe ziyaretleri yapacağım.” 


Sağ elini kaldırıp kapıyı gösterdi. Bu demek oluyordu ki hiçbir yorum istemiyordu. 


Bu sert konuşmaların ardından odasına çekilen Sultan Osman Han, iç sesine kulak vermeye koyulmuştu yine: 


“Cıkacağım bu yolda muvaffak olamazsam, Devlet-i Aliye'nin gidişatı iyi olmayacaktır. Bu azgın yeniçerileri dize getirmek artık çok zordur. Ancak ve ancak Anadolu'dan gelecek, toprağına ve padişahına bağlı askerlerle dize getirebilirim bu serkeşleri. Kuracağım yeni ordu, tüm haliyle yenilenmiş 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olacak. Avrupa'da duyduğum yenilikçi hareketleri, devşirme yöntemiyle topraklarımda uygulayacağım. Kıyafet ve teçhizatı modem silahlarla bezenmiş bir askeri teşkilat kurabilirim böylelikle. Getireceğim reformlarla halk, daha da güvende olacaktır. Askerlerin alacağı cülusları bir düzene sokarım. 
Öyle keyiflerine göre cülus isteme hakları olmayacak gayri. 
Ne vakıt cülus alacaklarını bilecekler. Devlet erkânını askeri anlamda daha bilgili kullarımla zenginleştirirsem, yapacağım hamleler de daha doğru olacaktır şüphesiz.” 


Paşalar boş durmamış, hünkârın Bursa'ya gideceği haberini Yeniçeri Ocağı'na ve halka yaymışlardı. Yeniçeriler, aralarındaki dedikoduları arttırmışlar, hünkâra olan düşmanlıklarını artık kenar köşede değil, meydanda haykırmaya baş- 


lamışlardı. 


Yeniçeri ağası, yaşı ilerlemiş kılıç ustalarını toplayıp kurduğu mecliste şunları söyledi: 


“Üstatlar, ben kaç yıldır şu ocağın içindeyim, bilirsiniz. 
Lâkin böyle bir hünkâr ne gördüm ne işittim. Sultan olmasa, rahatlıkla alaşağı edeceğim toy bir zıpçıktıdır bu.” 


Üstatlar, başlarını aşağı yukarı sallaya sallaya dinliyorlardı. Üstatların yaşlı olanlarından biri girdi söze: 


“İmdi Bursa bahanesiyle gidecek, sonra Anadolu'dan ve Mısır tarafından asker toplayıp ordu kurarak üzerimize gelecek. Biz bunu bilmeyiz sanki!” 


Ağa başını salladı ve cevap vermeye koyuldu: 


“Dedığın doğrudur. Bu yolculuk, bize sırt çevirmektir. 
Bir padişahın, askerine yüz çevirdiği görülmüş müdür hiç! 
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Bu, kim olursa olsun, düpedüz densizliktir 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Üstatlar, yerden yem toplayan tavuk gibi sürekli başlarıyla onaylıyorlardı konuşulanları. Yeniçeri ağası, sözlerine devam etti: 


“Tek çare, padişahı, bu düşüncesinden vazgeçirmektir. 
Gereği ne ise yapılacaktır.” 


Konuşması bitmişti. Üstatlar, sağ ellerini kalplerine götürerek “emrindeyiz” mesajı verdiler. 


KKK 


19 Mayıs sabahı, at meydanında bir grup asker padişaha 
alıp tutarken bu grup, öğleye doğru at meydanını dolduracak kadar kalabalıklaştı. Gözleri dönen âsiler, yeniçeriler çoğunluk olmak üzere tımarlı sipahiler ve İstanbul ahalisinden oluşmuştu. İçlerinden biri, yüksek bir yere çıkmış, avazı çıktığı kadar bağırıyordu: 


“Ey ahali, devletin başındaki kararsız toy bir deli olunca, devlet hiç sağlıklı olur mu? Devletin başındakı, kendi toprağını savunan askerinin canına kast ediyorsa, bizi ondan kim koruyacak?” 


Açık açık Osmanlı hükümdarını tehdit ediyor, kendine taraftar topluyordu. Ahali de protestoya alkış tutmaya başlayınca, nereye çeksen oraya gidecek fütursuz grup kurulmuş oldu. İçlerinden yaşlı bir yeniçeri, yüksek bir yerde dikilmekte olan askerin yanına çıktı. 


“İmdi, yiğitlerimizden biri gitsin! Derhal şeyhülislâma söylesin; Padişah, Bursa macerasından vazgeçmelidir. Eğer ki geçmem derse, günah bizden gider! 


Askerin biri, yerinden fırlayarak gitti. O sırada homurtular, ta saraydan işitiliyordu. Hünkâr, bu bedbaht durumu 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duymuş, çok sinirlenmişti. Nasıl olur da hadlerini bu denli aşabilırlerdi. Ulemâ tayfasını yanına çağırttı. Onlara derhal bu bedbahtlığın asıl sebebini öğrenmeleri için yola çıkmaları emrini verdi. 


Ulemâdan seçkin kimseler, topluluğun lideriyle konuştu. 
İçlerinden biri, siz âsisiniz, dedi. Lider olan yeniçeri, buna çok sert tepki verdi: 


“Asi olanın elinde silah olur hoca!” 


Yaşlı âlim, bu gözü dönmüşe cevap veremedi. Derhal saraya döndüler. Hünkâr, meraklı bir bekleyiş içerisindeydi. 
Geldiklerini haber alır almaz neler olup bittiğini sual etti. 


“Hünkârım, bu kul taifesi çıldırmış, hepsinin gözü dönmüş, Anadolu'ya geçmenizi kesinlikle istemiyorlar. Bunun yanında, Ömer Hoca'nın, sizi yanlış yönlendirdiği için derhal sürgün edilmesini talep ediyorlar.” 


Hünkâr, gözlerini kısmış, ulemâya bakıyordu. 
“Tamamdır, çıkabilirsiniz efendiler.” 


Odada, diğer paşalar da bulunmaktaydı. Hepsi suskun, hünkâra bakıyordu. Bır süre sessiz kaldı sultan. Ancak o meşhur iç sesini susturamıyordu: 


“Nasıl olur da isyana girişirler? Bu nefret, bu kin niyedir?” 


Yumruklarını sıktı hünkâr. O kadar sıkmıştı ki tırnakları etine geçmiş, elini kanatmıştı. Canı yanmıyor, öylece düşünüyordu. 


Bu arada isyancılar, Ömer Hoca'nın evini basmış, eşyalarını yağmalamışlardı. Ömer Hoca ise bunu önceden haber aldığı için onlar gelmeden evi terketmişti. 
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Hünkâr, bir ulak ile isyancılara haber gönderdi. Bu haberde, Bursa'ya gitmeyeceğini, yalnız hiçbir paşa veya devlet erkânını ne sürgün edeceğini ne de azledeceğini yazmıştı. 
İsyancıların taşkınlığı, bu haberi alınca arttı. Hiçbir paşa da, olası sonuçları sebebiyle bu fermana karşı çıkmamıştı. Sultan Osman'ın sonunun gelmesini istiyorlardı sankı. 


İsyancı grup, artık bir topluluk haline gelmişti, ertesi gün toplaşmak için sözleştiler. Koca karısına, şehirli çiftçiye, manav kasaba, hancı müşterilerine haber verecekti. Dedikleri gibi de oldu, ertesi gün gelen ahali daha azgın, daha kalabalıktı. 


Bu âsi güruhtakiler, slogan ve naralar sonrası, içlerinden birine, akşamdan yazdıkları talepleri okuttular: 


“Derhal Süleyman Ağa'nın, veziriâzamın, Ömer Efendi'nin ve dahi Defterdar Baki Paşa'nın kellelerini isteriz!” 


Bu talepler, Sultan Osman'a iletildi. Sultan Osman, okunanları dinleyince çok sinirlendi ve bunların yazılı olduğu metni yırtıp attı. 


“Simdi gidin, o isyankâr, had bilmez arsızlara söyleyin, kelle isterlerse kendi kellelerinden olurlar.” 

Odada yine tüm devlet erkânı bulunmaktaydı. Ulemâdan biri söz istedi: 

“Hünkârım, atalarınızdan tecrübeyle sabittir kı bu 1syankâr güruh, aç kurt gibidir. Kelle vermek daha evladır Hünkâr, âlime doğru döndü: 


“Bu fitneyi sen de desteklersin yani efendi, o zaman önce senin kellenden başlayayım dilersen!” 


Paşalar, hiç olmadığı kadar suskundu. Bu isyanda sakin olmak en doğru şey olsa da süküt, en kötü şeydi. 


Dılaver Paşa nihayet konuşmaya karar verdi: “Hünkârım, benim başım yolunuza kurbandır!” 


Bu son çırpınış, hünkârın isyana karşı duruşunu değiştirmemişti, 


Bu sırada saraydaki casuslarla iletişime geçen isyancı grupta, yeniçeriler haricinde İstanbul ahalisi de bulunmaktaydı. Yeniçeriler, bu grubu ayırıp, sadece askerlerin saraya girmesini planladılar. Lâkin ahali buna karşı çıktı. Bu gruptakiler, “İslâm yolunda olan askerin yanında olmak, bizim daimi görevimizdir. Ölsek de bir kalsak da bir” düşüncesindeydiler ve yeniçerilerle birlikle saraya girmeye kararlıydılar. 


Bu isyancı grup, saraya doğru yola çıkarken, naralarla hücum eden askerler gibi bağırarak yürüyorlardı. Bâb-ı Hümâyun önüne geldiklerinde, toplanmayı beklediler. Grup tam olunca da kapıyı, içerideki işbirlikçilerden biri açtı. Sonra Bâbüsselâm'dan geçip ikinci avluya yürüdüler. Bu sırada ulemâ heyetinden birini gördüler. Bu âlim, gruba yanaşıp, 


“Biz sözümüzü geçiremedik, buyurun, siz söyleyin!” dedi. 


Bu söz, kalabalığı daha da alevlendirdi ve yeniçerilerden gür sesli biri, bağırarak Sultan Osman'dan ayak divanı istedi. Yanı isyancı grup ile hünkâr, yüz yüze görüşecekti. 
Hünkâr, bunu makamına yakıştıramadı ve kesinlikle reddetti. 
Bu görüşe çıksaydı, belki grup yatışacaktı. Lâkin sultandan bu olumsuz yanıtı alan âsiler, iyice çileden çıkmışlardı. Grup, bu reddedilişi kaldıramayıp ilerlemeye devam etti. İçlerinden biri çıkıp, fitneyi başka bir yöne çekecek şu talepte bulundu: 


“O zaman hünkârın amcası Mustafa Han'ı gösterin bize.” 


Tüm bu haykırışları, yankıları duyan devlet erkânı, olacakları az çok kestirebiliyor ancak ellerinden, beklemekten 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başkası gelmiyordu. “Mustafa Han” ismini duyan Kara Davud Paşa, bıyık altı güldü. Bu ismi söylemeleri için kendi ajanlarını grubun arasına dahil etmişti. Amacı, Sultan Osman'ı indirip yerine Mustafa Han'ı geçirmek ve sadaret makamına ulaşmak suretiyle yönetimi ele almaktı. 


Bir kişinin haykırışı, bu isyankâr, hadsiz grubun sloganı olmuştu. Bir anda bağırmaya başladılar: 


“Sultan Mustafa'yı verin!... Sultan Mustafa'yı verin!” 


Bu sloganlarla Sultan Mustafa'nın bulunduğu yere kapısını kırarak girdiler ve şehzadeyi yaka paça odasından aldılar. 
Mustafa ise ne olduğunu anlamamış, şaşkın ve ürkek ifadelerle yere yığılmıştı. Kollarından kavradıktan sonra dışarı çıkardılar ki bu arada Şehzade Mustafa ayılmıştı. 


Tüm bunlar oladursun, hünkâra vaziyet ulaştı. Hünkâr, durumun vahim olduğunu anlayınca, Süleyman Paşa'yı ve Sadrazam Dilaver Paşa'yı bu azgın güruha feda etti. İsyankâr grup, leş görmüş sırtlan gibi iki paşanın oracıkta canını alınca şeyhülislâm, olayları yatıştırmak niyetiyle âsilere doğru yürüdü. 


“Ey evlâd-ı Osmaniye, sultan bin pişmandır, gelin, bu 1syanınıza bir son verin. İşte, bir paşasını ve sadrazamını size verdi, artık durun!” 


Yeniçeriler, isteme üstünlüğüne sahip olduklarından, bunu kullanmayı iyi biliyorlardı. Sultan Mustafa'yı göstererek, 


“Ancak Sultan Mustafa'ya biat ederiz. Osman'ı isteme- 


yiz!” diye bağırıştılar. 


Şeyhülislâm, gruba doğru bakındı, hepsinin gözünden alev fışkırıyordu, en ufak bir yanlış kelimesinde, bu asiler bana da saldırır, diye iç geçirdi. 


“Mustafa Han, akli melekeleri yönünden iyi değildir. Bu saltanat ona ağır gelmektedir.” 


Konuşmasına devam edecekti ki yeniçeriler istedikleri olmadığını görünce iyiden iyiye sinirlendiler. Grubun başındakilerden biri kılıç çekti, diğer hepsi de bu isyankâra eşlik edince, şeyhülislâmın gözü korktu ve süküt etmek zorunda kaldı. 


Yeniçeriler, biraz da can derdine düşmüştü. Çünkü eğer bu isyandan Sultan Osman'ı tahtta bırakarak dönerlerse Sultan Osman, onların hepsinin tek tek kellesini alırdı. 


Yeniçeriler, Mustafa Han'ı yeni padişah olarak ilan ettiler. Şeyhülislâma da biat etmesi için başına kılıç dayadılar. 
Zor durumda kalan şeyhülislâm, biat etmek zorunda kalmıştı. 


III 


Dışarıdaki durumdan haberdar olan hünkâr, sakin olmaya çalışarak düşündüğünde, aklına ilk olarak Üsküdar'dan kaçıp Anadolu'ya yönlenmek ve oradakı icraatlarını gerçekleştirmek geldi. Bunu paşalarla paylaştı, lâkin paşalar bunun, şu anda çok tehlikeli olduğunu belirttiler. Çünkü yeniçeriler İstanbul?da her yeri tutmuş, hiç kimseyi sokakta dolaştırmaz olmuşlardı. Bogaz geçişinin imkânsız olduğunu belirttiler. Bu sırada paşalar, genel karar olarak hünkârın, sağlığı ıçın Yeniçeri Ocağı'na sıgınmasının doğru olacağını söylediler. Çünkü dışarıdaki kalabalıkta kimlerin olduğu belli değildi. En doğru kararın, Yeniçeri Ocağı'na ulaşmak olduğunu düşündüler. Bu arada hünkâr, Hüseyin Paşa'yı ivedi olarak sadrazam tayin etmişti. 


İsyancı grup, Mustafa Han'ı tahta çıkardıkları için öfkeleri biraz olsun dinmiş gibiydi. Akşam karanlığı çökmüştü. 
Sultan Osman'a tebdil-i kıyafet giydirildikten sonra saray dışına çıkması sağlandı. Yolda giderken başını dahi kaldırmaması öğütlense de o, etrafı süzerek yürüyordu. Etraftaki isyancıların dört bir yanı tuttuğunu gören hünkâr, çaresiz, boynunu büktü. Bu boyun bükme, yenilgiden dolayı değildi lâkin anlaşılamadığını düşündüğü için birden mahzunlaşmıştı. 


Nihayet Ağa Kapısı'na gelince, Kara Ali Ağa'yı gördü hünkâr. Kara Ali Ağa, etek öptükten sonra Sultan Osman'ı gizlice içeri aldı ve onu sakladı. Hünkâr, Ali Ağa'ya eğer bu isyanı bitirirlerse her nefere ellişer altın vereceğini söyledi. 


Ertesi sabah Kara Ali Ağa, asker içine girdi ve onlara şöyle seslendi: 


“Yoldaşlar, eski hünkârınız, ocağımıza sığınmıştır. Artık pişmandır, affe...” 


Bir nâra duyuldu: 
“Ne konuşturursunuz bu haini!” 


Bir karmaşadır çıkmıştı. Oracıkta canını aldılar ağanın. 
Bu haber, küllenmeye yüz tutmuş isyanı yeniden alevlendirmişti. Kışlayı köşe bucak aradılar ve sonunda Sultan Osman'ı, saklandığı yerden bulup çıkardılar. Sultan Osman'ı görür görmez iki kişi üzerine çullandıysa da ikisini de ince hareketle savuşturmayı bildi hünkâr. Yeniçeriler bunu görünce hepsı birden üzerine çullanmaya kalktı. Hünkâr, bu amansız izdihamından dolayı yıkılmıştı. 


Zayıf, yaşlı bir at bulan yeniçeriler, Sultan Osman'ı buna bindirdiler. Ata kırbacı vurunca at, bir anda hareketlendi. Elleri bağlı Sultan Osman, az daha düşüyordu. Yeniçeriler, atın iki yanına geçmiş, atla birlikte yürüyorlardı ve içlerinden biri sultana, 


“Ey Osman, bak şu haline, dün bizi azarlarken, yoldaşımızın başını vururken ne kadar da mağrurdun, şimdi elimizde 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merhamet dıleyeceksin 


Sultan, bu patavatsız adamı muhatap almadığı için yüzüne dahi bakmaya gerek duymadı. Başını hafifçe kaldırarak, 


“Dün tahtta idim, şimdi uyuz bir at sırtında eli bağlıyım. 
Bu dünya bana kalmadı ya, size de kalmayacak bre nankörler!” 


Bu sert ifade, yeniçerinin canını sıkmıştı. Sultanın bacağına sert bir şekilde vurdu. Daha sonra da böbrek kısmına... 
İlk darbeden etkilenmeyen hünkâr, ikincisinde büyük bir acı hissetti. 


Meydana geldiklerinde, hünkârını bu durumda gören kalabalıktan yuhalayanlar da vardı, içlerinden sessiz kalıp sağlıgına dua edenler de. Bu hengâme arasında ilerlerken hünkârın gözü, saray kaftanı giymiş birinin yerde yatan cansız bedeni- ne takıldı. Biraz daha yaklaştıktan sonra bunun, Hüseyin Paşa olduğunu anlamıştı. İstemsiz bir şekilde sesini yükselterek, 


“Bu adama da mı kıydınız bre gafiller?” dedi. 
Orada bulunan bir yeniçeri, pis pis sırıtarak cevap verdi: 


“Padışahınız size sığındı, ona artık hakaret eylemeyin. 
Yoksa Allah sizleri gayri muvaffak eylemez, dedi, biz de ona her zaman muvaffak olacağımızı gösterdik ve cezasını verdik.” 


Hünkâr, cevap vermedi lâkin acıyarak baktı o adama. 


Hünkârı binbir çeşit hakaretlerle Şehzadebaşı Camii'ne getirerek hapsettiler. Yeniçeriler, Sultan Osman'ı katletmek niyetinde değillerdi. Onun, demir parmaklık arkasında yaşaması, kendi hayatları ıçın daha makbuldü. Sarayda olup bitenleri takip eden Kara Davud Paşa, Sultan Osman'ın bir şekilde ölmesi için planlar içine girmişti bile. Hünkârın hapsolduğunu duyan Davud Paşa, Mustafa Han'ın oraya getirilmesi emrini vererek kendisi de oraya gitti. 


Dışarıdaki bir kısım halk ve asker, hünkârın öldürüleceğini hissetmiş olacaklar ki hünkârın gösterilmesi için tezahürat yapmaya başladılar. Hünkâr, avluya çıkartıldığı sırada, Mustafa Han ve Kara Davud Paşa da oradaydı. Bu arada Mustafa Han, başka bir âlemdeymiş gibi, sağa sola bakınıyor, eliyle bir şeyleri yakalamaya çalışıyordu. Bunu gören Sultan Osman, 


“Bakın, saltanat ne durumdadır, iyi izleyin! Bu, hanedanlığın sonunu getirir. Koskoca devletin nihayetidir!” 


Hünkârın kendine taraftar toplamaya başladığını anlayan Davud Paşa, yeniçerilere emir vererek onu tekrar içeri aldırdı. 


Bu karmaşayla, sultanın canına kesinlikle kastedilmemesi gerekliliği, bir gözdağı şeklinde verilmişti. Lâkin aklını kullanan Davud Paşa, bu topluluğa karşı bir hareket yapmanın imkânsız olduğunu biliyordu. Buna rağmen Cebecibaşı'na emir vererek, hünkâra kement atmasını emretti lâkin bu cüretkâr saldırıyı devrik sultan, çevik bir hareketle savuşturdu. 


Hünkâr, Yedikule zindanlarına götürüleceğini duyunca bunu kesinlikle reddetmiş, kendisinin sarayda bir odaya hapsedilmesinin münasip olacağını belirtmişti. Her şeyden önce koskoca bir Osmanlı padişahının zindana zıncirlenmesi, kâfir ordusunu sevindirirdi. 


Fakat Davud Paşa, ortalık sakinleşince Sultan Osman'ı Yedikule zındanlarına ulaştırmayı başarmıştı. Bu arada Davud Paşa, hünkârın katlı ıçın Cebecibaşı'na, sekiz cellatla Yedikule zindanlarına gitmesi emrini verdi. 


Kapkaranlık bir zindan hücresinde, ayakta duruyordu lâkin mecali tükenmişti. Psikolojik olarak baskı altında kalmış hünkârın, iki gündür doğru düzgün su bile içmemiş olması, takatini iyiden iyiye tüketmişti. Ağır küf kokulu bu hücrenin duvarları, nemden yosun tutmuştu. Türlü işkenceler görmüş bu duvarlar, ağırlayabılecekleri en önemli kişiyi ağırlamanın mahcubiyetiyle hünkâra bakıyorlardı sanki. Hünkâr ise hücrenin duvarlarına bakındıktan sonra gözlerini kapattı. Yumruklarını sıkmıştı kalan gücüyle. O meşhur iç sesi yine konuşmaya başladı: 


“Ben ki Sultan Osman Han... Ancak bundan böyle devrim bitmiştir. Ya benden sonra ne olacak? Ben kendimden geçtim, bu vaziyet neyle sonuçlanacak? Allah, en doğrusunu bilendir! 
Rabbim, bizleri yolundan ayırma, İslâm sancağını taşımamızı daim kıl, hakkını verenlerden olmamızı nasip eyle.” 


Gözlerini açtı, ayak seslerini duydu. Bu gelenlerin, hayra alamet olmadıkları her halinden belliydi. Derhal kendini hazırlamaya çalıştı. Hücre kapısının arkasında beliren iri yarı cellatları hıssedebiliyordu. Kapı açıldı. Cellatlar, kapıyı açtıklarında devrik sultan, hücrenin tam ortasında dimdik durmuş, cenk etmeye hazır halde bekliyordu. 


Ellerinde kementler olan cellatların bir ikisinin elinde de balta vardı. Hanedanlıktan olanın kanı akıtılmaması gerekliliğine rağmen balta getirmelerine Sultan Osman da şaşırmıştı. O anda ne kadar gözlerinin döndüğünü anladı. Cellatlarla birlikte cebecibaşı da oradaydı. Hücrede halka olacak şekilde yerleştiler. İlk hamleyi, kendisi yapmaya karar verdi. Celladın birini bir yumrukla yere serdikten sonra diğerine dirsek atan hünkâr, öbür taraftakını de elinin tersiyle yere yıkmıştı. Bir anda üç kişinin yerde olduğunu gören Cebecibaşı kement salladı fakat hünkâr, kemendi tokatlayarak yere düşürdü. 


O sırada arka tarafından diğer bir cellat kemendi boynuna geçirmeyi başarmıştı. Derhal sıkmaya koyulduğunda, kemendin ipini tutan hünkâr, adamı kendine çekerek burnuna doğru serçe kafa attı. Nasıl saldıracaklarını şaşıran cellatlar, hünkârı bu şekilde indirmenin zor olduğunu anlayınca göz işaretiyle anlaştılar. Cellatlardan birinin attığı kemendi tam sağ eliyle tutacaktı ki eli, bir anda boşalıverdi. Sonradan arkasından birinin sağ sırt kısmına balta sapladığını hissetti. Kemendi tutan cellat, artık hünkârın düştüğünü düşündüğünü anda o, bu sefer sol eliyle karşılık verdi adama. İşte yine kurtulmuştu 


kementten lâkin o elim yarayı çoktan almıştı. 


Mecali gitgide azalmıştı genç sultanın. Kan kaybettikçe gözleri kararmaya başladı. O anda atılan bir kemende karşılık veremedi. Cellatlar, hep birlikte çullanınca hünkâr, dizinin üstüne çöktü. Kemendinin ucu iyice çekilen Genç Osman, sol eliyle tuttuğu celladın kolunu morartmıştı fakat sonra yavaş yavaş parmaklarını gevşetti. Sultan Osman, nevbaharında 


Hakk'ın rahmetine kavuştu. 


Sultan Ahmed Han Türbesi 


1639 yılının sonbaharında Sultan 4. Murad Han, Bağdat 
seferinden döner dönmez, türbe ziyaretine gelmişti. İçeri girince dizinin üstüne çöktü. Önce babasına baktı, sonra abisi Osman'a. Ben geldim, dedi belli belirsiz. Kuşağına koyduğu katlanıp yıpranmış kâğıdı çıkardı. 


Niyetim hizmet idi saltanat ve devletime, Çalısır hasid ü bedhah aceb nekbetime. 


(Niyetim devlet ve saltanata hizmet etmekti 


Lâkin hasetçiler ve kötü niyetliler neden aleyhime çalışır) 


137 


Ağabeyine ait olan bu dizeleri okuduğunda, onun neler hissettiğini anlayabılıyordu Murad Han. 


“Ağabey, sen merak etmeyesin, namert galip gelemedi! Saltanat sahipsiz kalmadı. Allah bizlere hilafet yeleğini nasip eyledı. Allah sana, babama ve tüm ecdadıma rahmet eylesin, âmin.” 


Elleriyle yüzünü kapatmış, daha sonra tek hamlede o devasa cüssesiyle doğrulmuştu. Bir süre durup mezarlara bakındıktan sonra, aniden dönmüş ve dışarıda bekleyen sipahilerle yeniçerilerin üzerine yürümüştü. Tüm askerler, disiplinli bir şekilde sadece önlerine bakıyorlardı. Onlara doğru yaklaşınca, ayağının yere basışını hisscdiyorlardı sanki. Yakınındaki bir yeniçerinin kavuğuna baktı. Sonra tekrar önüne döndü, bir çırpıda atına bindikten sonra arkasından askerlerin zor yetişeceği şekilde dörtnala uzaklaştı. 


Bir şah-ı âlişan iken, şâh-ı cihâna kıydılar Gayretlü genç arslan iken, şâh-ı cihâna kıydılar Gâzi bahâdır hân idi, âli-neseb sultân idi Namıyla Osman Hân idi, şâh-ı cihâna kıydılar 


Şair Nev'i 
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ŞAH-I CİHAN'A NASIL KIYDILAR? 


19 Mayıs sabahı, at meydanında bir grup asker Padişah'a atıp 
tutarken bu grup, öğleye doğru at meydanını dolduracak kadar kalabalıklaştı. Gözleri dönen asiler, yeniçeriler çoğunluk olmak üzere tımarlı sipahiler ve İstanbul ahalisinden oluşmuştu. İçlerinden biri, yüksek bir yere çıkmış, avazı çıktığı kadar bağırıyordu: 


“Ey ahali, devletin başındaki kararsız toy bir deli olunca, devlet hiç sağlıklı olur mu? Devletin başındaki, kendi toprağını. savunan askerinin canına kast ediyorsa, bizi ondan kim koruyacak?” 


Açık açık Osmanlı Hükümdar'ını tehdit ediyor, kendine taraftar topluyordu. Ahali de protestoya alkış tutmaya başlayınca, nereye çeksen oraya gidecek fütursuz grup kurulmuş oldu. İçlerinden yaşlı bir yeniçeri, yüksek bir yerde dikilmekte olan askerin yanına çıktı. 


“İmdi, yiğitlerimizden biri gitsin! Derhal Şeyhülislâm'a söylesin; Padişah, Bursa macerasından vazgeçmelidir. Eğer ki geçmem derse, $ günah bizden gider! | 
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